
De Weelder

lente 2025



  DE WAAG, VISMARKT 3, DEN BURG   WWW.DETESSELSEIJSMAKERIJ.NL

kom ook langs voor  
lokale producten  
zoals zuivel,  
chips en meer!

AMBACHTELIJK IJS 
Gemaakt met zuivel van Zuivelboerderij Texel



3 

De Weelder
lente 2025
4    Colofon
5   Cartoon 
7     Bericht van de Dorpscommissie
8   Agenda
9   Bericht van de redactie
9   Art en Roses van 14 juni t/m 21 juni 2025
11  Bericht uit het Dorpshuis
11  Activiteiten in het Dorpshuis 5 mei
12-13  Museum Waelstee is weer open!
13  Paaseieren zoeken 2025
14  Even voorstellen...
14-15  80 jaar vrijheid: The Klezmer Society
15  Familieschriften
17  De smaak te pakken
18-19  De passie van...
19  Haptotherapie in De Waal
20-21  Ups en downs in de Texelse vogelwereld en de mogelijke gevolgen voor 
  goudvissen
21  Wandelen op Texel
23  Tuinclub
25  42e editie van de halve marathon van De Waal goed bezocht
27  Uit het Waalder archief
28  Berichten uit De Waal
28  En de horizon straalt
29  Gedicht
31  Sompop is klaar voor editie 2025
33   Een nieuwe lente, een nieuw geluid
35  Het avontuur van kat Zeus
35  De Waal in Beeld
37  Texels Welzijn
38  Berichten vanuit de gemeente Texel  



4 

Colofon

De Weelder is een uitgave van de Vereniging Dorpscommissie De Waal.
De Weelder wordt huis aan huis verspreid in het postcodegebied van De Waal.
Oplage: 300 exemplaren. 

Drukwerk: 53 Graden Noord, Texel.

De Weelder verschijnt 3x per jaar (15 april, 15 augustus, 15 december).
Kopij uiterlijk op 15 maart, 15 juli, 15 november toesturen aan: 
deweelder@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te corrigeren en/of in te 
korten.

    Redactie
    Olga Faber - tekstredactie
         Anita Krijt - tekstredactie en agenda
    Bert van der Iest - beeldredactie, vormgeving en advertenties
          Liesbeth Eelman - verspreiding

Cover: Margaret Elzinga

Illustraties/afbeeldingen:  René Pop, Foto Fitis, Flying Focus, Olga Faber en anderen 
Gedicht: achtergrond: schilderij van Angelina van der Vliet Stiehl

Dorpscommissie: 
Contact: dorpscommissiedewaal@gmail.com
André Kooger, voorzitter – tel: 06-10359164
Lida Wels, secretaris – tel: 0222-314600
Corrie de Jager, penningmeester – tel: 0222-310576
Albert Postma, lid - tel: 06-33985830
Siebe Huitema, lid – tel: 06-42024439

Bankrekening Vereniging Dorpscommissie De Waal:
NL 50 RABO 0172436249

Beheerder Dorpshuis:
Contact: dorpshuisdewielewaal@gmail.com
www.facebook.com/dorpshuisdewielewaal
Sabien Bosma - tel. 06-55740685
In het Dorpshuis is ruimte te huur voor verenigingen, 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. Informatie over 
tarieven en dergelijke bij de beheerder.

Website De Waal: www.dewaaltexel.nl 
Joke Brom en Ton Domhof - website beheer
Contact: info@dewaaltexel.nl 
Check de website voor de meest recente informatie over De Waal.
Via www.dewaaltexel.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Servicebalie Gemeente Texel:
Contact: tel. 14-0222 of gemeente@texel.nl
Voor meldingen betreffende de openbare ruimte.
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sommeltje of hommeltje..?



 

Gerookte, Gebakken en Verse Vis 

 
Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441 

 

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl
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Bericht van de Dorpscommissie
Beste Waalders,

En dan is het bijna weer zomer, dat merk je aan de temperaturen en aan de 
geluiden. Zo was ik vorige week wat in de tuin aan het rommelen, wat 
snoeien en rommel opruimen. En dan hoor je het weer: “Kijk, ze hebben 
hier ook een hotel” of  “Hotel de Waal” uitroepend terwijl men er langs fietst. 

Dit is het geluid van de fietsende toerist! En als je die hoort weet je dat het 
seizoen weer begonnen is. Misschien doe ik het zelf ook wel als ik op vakantie 
ben, als je bijvoorbeeld verrast wordt als je ergens in een toeristische 
omgeving bent en je ziet daar een hotel (heel apart) en dit heeft dan ook 
nog de naam van het dorp (helemaal mal natuurlijk). Ik weet natuurlijk niet 
of ik dan ook van alles uitroep, maar elke zomer valt het me weer op. Een 
nieuw seizoen, een nieuw geluid dus. Voor de rest hebben we wat mij betreft 
dan weinig ‘last’ van het toerisme, de meeste drukte heb je toch in Den Burg 
en De Koog en dat vind ik helemaal prima! Of zou het door onze 5 potige 
rotonde komen? Dat De Waal als een soort van Bermuda Driehoek midden op het eiland ligt en dat 
men er gewoon overheen kijkt? 

Ja, ik roep al snel zomer, maar weet dat het nu voorjaar is, dus de DC gaat nog niet met reces. Er 
staat namelijk nogal wat op het programma. Zoals jullie vast al gehoord hebben gaat de situatie voor 
de kerk veranderen, de kerk-functie komt te vervallen en er wordt gezocht naar een andere (bij 
voorkeur sociale) functie voor onze Waalder Kerk. Het is natuurlijk een monument, net als de banken 
en het doopfont dus zowel het uiterlijk als de binnenkant mag niet op de schop. Dit is ook wel zo 
prettig, zo blijft het aanzicht van De Waal plus Kerk gelijk en krijgt het gebouw hopelijk weer een 
nuttig gebruik voor De Waal.

Natuurlijk is dit een langdurig proces, maar het eerste gesprek tussen Gemeente, stichting Dorpshuis 
en Dorpscommissie is al geweest en alle partijen zijn hoopvol naar een goeie afloop. Dit zal natuurlijk 
ook een punt zijn wat we op de komende ALV van de Dorpscommissie kunnen bespreken, dus bij deze 
nodig ik iedereen uit om op 28 april daarbij aanwezig te zijn in het Dorpshuis.

           Tevens hebben we dit jaar natuurlijk ook weer een  
           Meierblis! Ik roep wel ‘natuurlijk’ maar of dit nog 
           kon plaatsvinden op het Meierblislandje (mooi 
           Scrabblewoord hè?) was nog onzeker. Zoals je 
           weet zijn Marco en Neelima Vlaming gestopt met
           hun biologische boerenbedrijf Spangweg 10, 
           voortkomend uit een voor deze ondernemers 
           slecht overheidsbeleid, treurig allemaal. Van hen
           mochten we het Landje altijd gebruiken, net als
           voor hen van Flip Breeman. Nu het land verkocht
           is, hebben we contact gezocht met de nieuwe 
eigenaar hiervan en die heeft toegezegd om in ieder geval dit jaar het Landje weer beschikbaar te 
stellen. Graag wel aandacht voor het  schoon achterlaten van het land! We lenen het landje van een 
boer en het schoon achterlaten is dan een vereiste. Dus glas, afval en andere meegenomen spullen 
weer meenemen naar huis. Fijn dat dit stukje traditie door kan gaan, dat is toch een stukje Tesselse 
cultuur die we niet moeten verliezen. 

Verder hebben we iets later in het jaar ook nog de Dorpenronde, dit vindt 
plaats op 26 mei en hier kunnen we als Waalders in gesprek met 
burgemeester en wethouders over allerlei zaken die het dorp, de omgeving 
en de bewoners aangaan.

Fijne Paasdagen!

André Kooger

 

Gerookte, Gebakken en Verse Vis 

 
Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441 

 

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl
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Agenda
wekelijkse activiteiten

• Woensdagochtend 10.30 – 11.15 uur Sociaal Vitaal (in 
 beweging blijven voor senioren)
• Woensdagochtend vanaf 10.00 uur inloop Dorpshuis voor koffie 
 en een praatje, handwerken, biljarten en andere activiteiten.
• Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur jeu de boules spelen op de baan 
 achter Rebecca.

april

12 Boer Boris, 14.00 uur, Dorpshuis
20 Paaseieren zoeken, verzamelen 15.00 uur bij het Dorpshuis
28 Algemene Ledenvergadering Dorpscommissie, Dorpshuis 19.30 uur
30 Meierblis

mei

02 Ina Schrama en Cor van Heerwaarden, Familieschriften, Dorpshuis      
 20.00 uur
05       5 mei activiteiten in het Dorpshuis
10 80 jaar bevrijding: The Klezmer Socciety, Anna is er nog, 15.00 uur in de
 Waalderkerk
26 Dorpenronde met Burgermeester en Wethouders, Dorpshuis       
 19.30 uur 
28-31  Waalderweekend, kamperen (van 28 mei t/m 1 juni)

juni

14-21 Art & Roses, kunstroute 05 Vergadering van het bestuur 
 Dorpscommissie

juli

05   SomPop Texel 

     Activiteiten in het Dorpshuis
     maandagmiddag:  House of Dance, danslessen voor alle   
        leeftijden
     maandagavond: ‘t Amateurtje toneel (tijdens repetitieperiode)
     dinsdagavond :  Zangkoor Amici, klaverjas, biljart,    
        Oud-leerlingen toneel (tijdens repetitie-
        periode)

     woensdagochtend:  Sociaal fit van 10.30 tot 11.30 uur
        Koffie-inloop voor iedereen van 10.00   
        uur tot 12.00 uur
     woensdagmiddag:  Biljart
     woensdagavond:  Interdans (volksdans), biljart

     donderdagmiddag: House of Dance, diverse danslessen   
        voor alle leeftijden
     donderdagavond:  Herenbiljart, Oud-leerlingen en/of ‘t   
        Amateurtje toneel (tijdens de repetitie-
        periode)

     vrijdagmiddag:  House of Dance; diverse danslessen   
        voor jong en oud

WAAR EEN KLEIN DORP GROOT IN KAN ZIJN..

 WE STEKEN HET MARSDIEP OVER!
CAMPING DE ABBERT IN DRONTEN
OPGEVEN OF MEER INFORMATIE?

SAMANTHA_KOOGER@HOTMAIL.COM OF 0611864805

8-12 MEI 2024

WAALDER
WEEKEND

28 MEI T/M 1 JUNI

DE KRIM TEXEL
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Bericht van de redactie
Hommeles met Hommeltjes …......

Het was voor de redactie natuurlijk een enorme schok om in de Texelse Courant van 
28 februari jongstleden te lezen dat het beeld, dat al jaren het centrum van De Waal 
domineert, de verkeerde naam op de sokkel heeft staan. Het zijn eigenlijk geen 
Sommeltjes, maar Hommeltjes! Dat is wel even wennen …....

Bij beter lezen van het artikel valt te begrijpen hoe een en ander de afgelopen eeuwen 
zo gelopen is. Oud-Texelaar en historicus Martin Vlaming kwam er recentelijk achter dat de naam 
Hommeltjes eerder werd gebruikt dan de naam Sommeltjes.

Vlaming ontdekte het woord in een boek van dominee Abraham Magirus, die in de 17e eeuw zo’n 44 
jaar lang als dominee in De Koog werkzaam was. Magirus schreef in 1696 over: ‘Hommeltjes, kleyne 
menschjes van gedaante‚ die die van Texel oyt droomden in de holen der aarde te woonen’. Zijn werk 
is nu veruit de oudste bron over het dwergvolkje, de Hommeltjes.

Op een gegeven moment heeft de 18e eeuwse schilder Pieter van Cuyck er ‘Sommeltjes’ van gemaakt. 
Van Cuyck schreef uitvoerig over het bergje bij De Waal, waarin schatten gevonden waren die daar 
volgens hem verzameld waren door Sommeltjes.

Waarschijnlijk stamt het woord Hommeltje af van het Latijnse woord ‘homunculus’, hetgeen ‘klein 
mannetje’ betekent. Daar zou zomaar wat in kunnen zitten. In veel volksverhalen komen immers 
kleine aardmannetjes of kabouters voor. Volgens Lodewijk Dros  geldt in de etymologie – de weten-
schap die de herkomst van woorden bestudeert – de oudst bekende term en zouden we het nu 
voortaan over Hommeltjes moeten hebben.

Moet het Sommeltjespad nu aangepast worden? Ach, dat denken we niet, maar het is een prachtig 
verhaal en leuk om over na te denken wanneer je weer eens over het Sommeltjespad loopt!

Fijne lente met veel wandelingen in de buitenlucht toegewenst,

de redactie

 Extra berichten:
 

 De redactie verwelkomt dominee Geertje de Vries als onze nieuwe vaste columnist.
 Heel fijn dat ze wil schrijven voor De Weelder!
                                            ---   ---   ---
 De redactie van De Weelder feliciteert de collega’s van de dorpskrant van Oudeschild
 ‘Tusse Óóst en West’ met hun 50-jarig jubileum!

 Zo ver zijn wij nog niet ….......

Art & Roses van 14 juni t/m 21 juni 2025
Waar een klein dorp groot in kan zijn! 
Als de stokrozen gaan bloeien krijgt De Waal nog meer kleur door een kunstroute 
over het Hogereind en Langwaal. In samenwerking met de Texelse 
Kunstenaarsvereniging ZOUT en inwoners van De Waal gaan we kunst exposeren 
in de Waalderkerk, het Dorpshuis De Wielewaal en in een schuur. Het idee is om 
ook kunst te exposeren voor de ramen van de huizen op de route. Dit alles hopen 
we aan te vullen met muziek en poëzie.
Zou je het leuk vinden om deel te nemen aan onze werkgroep om alles tot in 
de puntjes te organiseren? Of een kunstwerk voor je raam te willen? 
Laat het ons weten! 

Initiatiefnemers, beide lid van Kunstenaarsvereniging Zout, 
Marja van Etten 06-10015695 en Yvonne Huitema 06-41367979

 
 

     



Wij verkopen Texels 
lamsvlees en rundvlees op  
vrijdag, zaterdag en maandag  
van 10.00 tot 12.00 uur

Op onze boerderijcamping  
kunt u kamperen van 
15 maart tot 1 november

Boerderijcamping Hoogvliet 
Familie Hin, Nieuwlanderweg 101, 1793 ES De Waal
 0222 - 317 908      boerderijhoogvliet@kpnmail.nl

www.boerderijhoogvliet.nl

&&  

C  A  T  E  R  I  N  G  
proeven en ontdekken met Sabienproeven en ontdekken met Sabien

tel 06 55740685
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Bericht uit het Dorpshuis
1 november begon ik als beheerder van het Dorpshuis, eerlijk gezegd had ik 
geen idee waar ik in gestapt was, na een prettig gesprek met het bestuur waren 
we snel akkoord. Maar de 1ste week, heb ik regelmatig gedacht “oh mijn god 
waar ben ik aan begonnen”, maar na een tijdje werd het leuker en interessanter. 

Wat een activiteit in het kleinste dorp van Texel, dans, biljart, klaverjas, dart, 
toneel, koor en dat al jaren. Er ging een wereld voor me open, werkelijk geen 
idee dat er mensen al 60 jaar elke woensdag volksdansen of al jaren toneel 
spelen. De biljarters, die elkaar een beetje plagen, maar ook complimenteren 
met mooie stoten, de (soms best luidruchtige) klaverjassers met hun muziek- 
en frituurvoorkeur, de gesprekken en geloof me iedereen heeft een verhaal, 
dat trof (treft) me en maakt het ook leuk als beheerder.

Naast deze wekelijkse activiteiten maakte ik ook kennis met de jaarlijkse evenementen, Sinterklaas, 
nieuwjaarsreceptie, toneeluitvoeringen, 1/2 marathon en zag ik dat iedereen z’n plek en plaats heeft 
in het Dorpshuis. Kasten waarvan ik dacht wat is dit voor ‘zooi’ bleken hun vaste plek te hebben voor 
de jaarlijkse evenementen, iedereen heeft z’n plekje en z’n spulletjes, daar kom ik dus verder ook niet 
aan, lekker laten zo! 

Fascinerend en ook prettig want iedereen gaat z’n gang en doet wat moet. Ik zorg dat iedereen z’n 
ding kan doen en dat is best een fijne positie en ik heb me nog nooit zo welkom gevoeld!

Oké, voor de 1ste keer een biervat aanslaan als er 150 mensen voor je staan is geen sinecure, de
     gemeente die wil weten of je echt geen criminele activiteiten in het   
    dorpshuis wil gaan exploiteren, de kachel die te hoog of juist te laag staat, 
    te weinig of juist teveel koffie, de dansvloer te glad of juist te stroef.....
 
    Maar van grotere orde, de hele buitenboel en een mooi deel binnen 
    geschilderd, een nieuw raam, een aangepaste keuken, een prachtige foto
    op de muur, buurtgenoten die me na een oproep planten kwamen 
    brengen, die het terras voor me opstapelden. Kortom wat een Waals 
    welkom!

    Op 12 april komt Philip Hopman, de illustrator van Boer Boris komt naar 
    Texel en naar de Wielewaal! Hij tekent, leest voor, signeert en danst ook 
    mee! We gaan met die kleintjes linedansen, hoe leuk is dat?

    Groet,
    Sabien

Activiteiten in het Dorpshuis 5 mei
Maandag 5 mei is het 80 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd, belangrijk 
om daarbij stil te staan. Daarom is het buurthuis open tussen 13.00 en 17.00 
uur, voor wie wil is er oranje soep van het huis en drankjes voor eigen 
rekening.

Misschien wel lekker buiten in de zon op het terras. Verder zou ik graag een 
soort ruilbeursje van zelfgezaaide, geteelde, gekweekte planten, kruiden, 
bloemen voor in de tuin voorstellen. Ik heb in ieder geval eetbare bloemen! 
Zegt het voort en kom gezellig langs.

groet, Sabien
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schoenmakerswinkel verfwinkel

Museum Waelstee is weer open!

Het nieuwe seizoen is begonnen bij Waelstee. De af-
gelopen maanden hebben de vrijwilligers hard gewerkt 
om het publiek te verrassen met een paar nieuwe 
tentoonstellingen. Het depot is immers gevuld met 
objecten die niet vaak getoond worden en het is 
natuurlijk fijn om te laten zien wat je in huis hebt.

In de voorhal is het thema ‘Winterpret’ uitgewerkt, 
waarin de prachtige collectie arrensleeën van Waelstee 
te zien is in een Hollands sneeuwlandschap, compleet 
met paard en een koek en zopie. 
Achter in het museum zijn twee winkeltjes te be-
wonderen: de oude schoenmakerij van Hans Post en 
een verfwinkel vol met pigmenten en een goed 
gebruikte schilderskar. Daar is ook de scharensliep en 
de haringkar te vinden.

Bezoek basisschool De Fontein

Zoals elk jaar kwam groep 4 van De Fontein naar Waelstee om aan de slag te gaan met wol. Zij komen 
altijd goed voorbereid naar het museum. Ze hebben in de klas van juf Lottie Lugtmeijer al gehoord wat 
er allemaal moet gebeuren om van een schaap tot een gebreide trui te komen. En in Waelstee mogen 
ze zelf van alles uitproberen. 
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Zo mogen ze wol kaarden, spinnen en een paashaas of een lammetje naaldvilten. Niteke Roeper gaf de 
leerlingen uitleg over spinnen en het spinnenwiel en Janneke Boon hielp de leerlingen bij het kaarden.
Het naaldvilten geeft altijd veel plezier, de kinderen zijn heel aandachtig bezig en ze gaan met een fraai 
resultaat de deur uit.
 

Tot slot

U heeft in de Texelse Courant waarschijnlijk al gelezen dat Waelstee 
plannen heeft om te gaan verbouwen. Daarover hoort u later meer 
in het zomernummer van De Weelder.

Voor nu: kom gerust kijken naar onze nieuwe tentoonstellingen!

Jan Beijert

Paaseieren zoeken 2025
             Paaseieren zoeken
           
             Op zondag 20 april is het weer zo ver: Paas-
             eieren zoeken! We verzamelen om 15.00 uur bij
             het Dorpshuis en lopen vanuit daaruit achter de
             paashaas aan naar het eieren zoeken. 
        
             Voor de twee kinderen die het zilveren ei vinden,
             is er een prijs en voor alle kinderen is er een
             klein cadeautje. Verder is er limonade en voor de
             volwassenen koffie/thee en een koekje. 

             Simone Schippers

naaldvilten wol kaarden wol spinnen

lekker zacht

paaseieren zoeken in 2024
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Even voorstellen...
Afgelopen augustus was het zo ver en zijn wij aan de Laagwaalder-
weg 34 komen wonen. We hebben eerst wat verbouwd en 
geschilderd en het was ook de bedoeling om in de zomervakantie 
over te gaan. 

Wie zijn wij?
Wij zijn Martijn, Nicole, Mette en Jarno Smit. Samen met onze 
katten hebben wij de oversteek gemaakt van Oosterend naar 
De Waal. Dit omdat een deel van ons Loonbedrijf Smit en de 
Texelse aannemerscombinatie hier ook al zit. Dit was voor Martijn 
ook wel handig omdat hij hier de hele week al is. Voor hem is het 
nu een thuiswedstrijd. ’s Morgens steekt hij het erf over en hij kan 
beginnen. In Oosterend zitten onze koeien die goed worden ver-
zorgd door de broer van Martijn en zijn gezin. De zomervakantie 
was ook een uitstekend moment om te verhuizen. Onze zoon begon 
na de vakantie op de OSG en onze dochter zat er al. Hoewel Martijn 
nog nooit eerder was verhuisd, heeft Nicole dat nu al wel een paar 
keer gedaan. Nicole komt oorspronkelijk niet van Texel maar uit 
Overijssel. Ze kwam wel veel op Texel als kind en kende De Waal 
vooral van het gebouw met de tent erop. Dit gebouw staat er nu 
niet meer. Als ze dan naar Texel op vakantie ging, dan waren ze er bijna als ze dat gebouw zagen. Aan 
Texel heeft ze mooie jeugdherinneringen en ze heeft Martijn hier leren kennen.  

Oosterend / De Waal
Wie had ooit gedacht dat wij zouden verhuizen uit Oosterend vandaan. Maar toen deed zich de 
mogelijkheid voor om dichter bij de locatie aan de Laagwaalderweg te wonen. Toch waren we niet 
allemaal direct overtuigd om naar De Waal te vertrekken. De kinderen moesten er erg aan wennen. 
Nu we er alweer een tijdje wonen kunnen we zeggen dat het toch wel een hele fijne plek is. We zitten 
overal lekker dicht bij als je wilt fietsen. 

Werk en vrije tijd
Aan werk geen gebrek. Nicole werkt in Den Burg bij een accountantskantoor en Martijn is altijd wel 
rond het bedrijf in De Waal te vinden. Die zit eigenlijk niet veel stil. Als hij dan wel wat vrij is, gaat 
hij graag samen met Jarno karten. Dat doet hij zowel op Texel als door heel Nederland en Duitsland. 
De rest volgt dan en kijkt graag de wedstijden. Ook draait hij zijn hand niet om, om samen met onze 
dochter een musical te bezoeken. We gaan er ook graag met z’n allen op uit. Nicole is graag in de tuin 
en houdt van lezen en puzzelen.

Toekomstplannen
We zijn nog niet helemaal klaar in ons huis. Dat komt nog wel. Voor nu zijn we vooral bezig in de tuin 
en de schuur. In de schuur willen de mannen nog een werkplaats voor de karts maken en Nicole is 
vooral bezig met de tuin. Met het heerlijke weer op komt is dat een hele fijne plek om lekker bezig te 
zijn. 

Martijn, Nicole, Mette en Jarno 

80 jaar vrijheid: The Klezmer Society
In het kader van 80 jaar vrijheid een indrukwekkende voorstelling op 
zaterdag 10 mei om 15.00 uur in de Waalderkerk onder de titel: 
“Anna is er nog” Een verhaal gebaseerd op het gelijknamige boek van 
Ida Vos en uitgevoerd door “The Klezmer Society”.

“Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik er nog geweest zou zijn…… Maar ik ben er toch en daarom 
vertel ik jullie nu dit verhaal”

Als de Tweede Wereldoorlog eindelijk voorbij is, komt het Joodse meisje Anna bijna alleen terug. Waar 
is iedereen?
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              Een indringende en persoonlijke muziek- en 
              vertelvoorstelling, gebaseerd op het eigen verhaal van
              Bert Vos en op het boek “Anna is er nog” van Berts 
              moeder, de Joodse kinderboekenschrijfster Ida Vos.

              De klezmermuziek is vervlochten met dit op waarheid 
              gebaseerde verhaal. En wat de Klezmer Society betreft
              mag die muziek best vrolijk zijn.

              Anna heeft helemaal alleen ondergedoken gezeten,
              zonder haar vader en moeder. Nu Nederland eindelijk
              bevrijd is, doet iedereen alsof alles weer normaal is. 
              Maar er is helemaal niets normaal. Wat is er met 
              Anna’s ouders gebeurd toen ze ondergedoken zaten?  
              Waarom doen ze zo raar? En waar is haar beste 
vriendin Marga? Er is niemand met wie Anna kan praten….Tot ze op een dag naar binnen durft te gaan 
in het witte huis op de hoek, waar een Duitse soldaat is achter gebleven.

30 Jaar later zit kleine Bert Vos op de grond te spelen met zilveren lepels. Bert is 7 jaar oud. Het gezin 
is arm, maar hoe komen ze aan al dat zilver? “Van familie”, zegt moeder Ida Vos en snel schenkt ze 
nog een kopje thee in.

Bert Vos: “Ik vertel dit verhaal niet om jullie medelijden te krijgen. Dat is niet nodig. Ik vertel dit 
verhaal wél, omdat er nog elke dag kinderen moeten vluchten voor oorlog en geweld. Net zoals mijn 
eigen ouders toen. Die gevluchte kinderen zijn ook hier, nu in Nederland. Ik vertel ook hún verhaal.

Een verhaal voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar.

Toegang gratis

Informatie: Bert Kooijman 06-53471739

Familieschriften
Familieschriften is de voorstelling van en door Ina Schrama en Cor van Heerwaarden die onder de 
paraplu van Theater Na de Dam op Texel gespeeld zal worden.

Twee schriften met oorlogsherinneringen.
Het verhaal van een moeder, haar zorgen om alles wat er gebeurt. Het verhaal van een jongen van 10 
jaar toen de oorlog uitbrak. Hun verhaal over Texel in de oorlog. Zo zou het geweest kunnen zijn.

Oudeschild, ‘t Skiltje   vrijdag 2 mei   16.00 uur                        Met dank aan:
De Waal,  de Wielewaal  vrijdag 2 mei  20.00 uur
Den Burg, de Buureton  zaterdag 3 mei 16.00 uur
Oosterend, de Bijenkorf  zaterdag 3 mei 20.00 uur
Den Hoorn, de Waldhoorn  zondag 4 mei  21.00 uur

U wordt ontvangen met een kop koffie of thee.
De entree is vrij, maar wel graag even aanmelden via: familieschriften@gmail.com - naam, mobiel 
nummer en locatie. Na afloop is er een hoed voor een vrijwillige bijdrage.
Theater Na de Dam benadert elk jaar theatermakers met de vraag of zij speciaal voor 4 mei een 
nieuwe voorstelling willen maken die een actueel perspectief biedt op de Tweede Wereldoorlog en de 
wereld van vandaag.

Op de avond van de Nationale Dodenherdenking om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in 
heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Elk jaar spelen gelijktijdig meer 
dan honderddertig voorstellingen door het hele land, die ieder op hun eigen manier betrekking hebben 
op de Tweede Wereldoorlog.

Bronnen: Archief en bibliotheek Historische Vereniging Texel, Archief Texelse Courant, website 
derussenoorlog.nl, gesprekken met Texelaars die de oorlog hebben meegemaakt

foto: Marina Marincovik



Van tuinfeest tot festival, voor binnen en buiten, in alle kleuren, rustiek of 

wild, ik heb heb er verlichting voor.

Heeft U plannen, bel mij  of Email mij, dan kijken we samen wat er 

mogelijk is.

Ik werk uitsluitend met LED-verlichting.

Ronald van Bommel

06-53801731 (Graag na 18:00 uur)

Ronald@Tapetexel.nl

Heeft U meer nodig, voor geluidsapparatuur, tenten, stoelen en tafels of 

andere evenementenmaterialen kan ik ook zorgen via mijn partners bij 

TAPE Texel. 

WAAR TEXELSE EN 
BUITENLANDSE SMAKEN 

SAMEN KOMEN

 Postweg 124, De Cocksdorp
 06-319 484 17

 info@koogerrestaurant.nl
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De smaak te pakken
op zoek naar smaken uit mijn jeugd 

Ananas: Invasieve Exoten

Toen mijn moeder begon met schrijven stond Nederland aan de 
vooravond van een culinaire omwenteling. Gingen de eerste 
recepten vooral over adviezen hoe bekende groenten en overig 
ingrediënten juist te bereiden: spinazie, spruitjes, witlof, 
worteltjes, sla, zuurkool, stoofvlees, kabeljauw, gehakt, 
aardappelen etc., met het toenemen van de welvaart kwamen er om diverse redenen (vakantie- 
ervaring, reizen, gastarbeiders) steeds meer ‘vreemde’ ingrediënten naar Nederland.

             ‘Doe ook eens iets met aubergine’ noteerde mijn
             moeder in een van haar ‘adviezen’. Andere 
             ingrediënten volgden. Ogenschijnlijk hoorde de  
             ananas hier ook bij. Maar de ananas was al 
             populair in de Gouden Eeuw bij de rijken. Voor  
             de gewone man kwam hij pas beschikbaar met  
             de ontwikkeling van conserveringstechnieken als  
             inblikken.

             Vanaf de 50-er jaren verscheen de ananas meer  
             en meer in gerechten. Iedereen kent wel de tosti  
             Hawaï of erger nog de pizza Hawaï. Hoeveel   
             vrouwen hebben niet geprobeerd om ananas in  
             een gelatinepudding te verwerken, met de-
             sastreuse resultaten, want de enzymen breken  
             de gelatine af. Kip met ananas en gember. Of  
             een schijf ananas met een hoopje tonijn en 
             cocktailsaus erover met paprikapoeder als 
             voorgerecht.

             Voor mij kwam ananas altijd uit een blikje. Ik  
             vond het heerlijk, zoet en tegelijk zuur waardoor  
             je mond wegtrok. Verse ananas leerde ik pas  
             later kennen. En zoals zo vaak, de ‘real thing’ is  
             toch echt iets anders.

Maar het blijft een exoot, er zijn nog geen 
ananasbomen in Nederland gesignaleerd.

Wessel Holleman
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De passie van... Michelle Segers
Ergens in februari maken André en ik een wandeling van de Lieuw: de Skeep en Lantskap route bij Den 
Hoorn. Over oude dijken en inderdaad, mooie landschappen/uitzichten en ook nog een kudde schapen 
op ons pad. Erg leuk om te doen! Op de route komen we kaasboerderij Wezenspyk tegen, ik was hier 
nog nooit geweest, en ze waren zelfs open op zondag. Effe kieken…
Tot onze verbazing werkt daar een Waalder, die ons gelijk een privé rondleiding geeft door de kaas-
makerij. Met veel enthousiasme en passie vertelt ze over haar werk: Michelle Segers. Je snapt het al, 
een paar weken later vraag ik of ik haar mag interviewen over haar passie. ‘Ja, leuk’, zegt ze gelijk.

Michelle, hoe lang woon je al in De Waal?
In januari 2007 zijn we hier komen wonen. Daarvoor woonden we 
boven café Mans, daar is Jesse geboren en toen hij een half jaar oud 
was zijn we hier naar toe verhuisd. De Waal was geen bewuste keuze, 
we hadden al ons akkoord gegeven op een huis in Oudeschild, maar 
dachten laten we nog effe kijken in De Waal, want daar staat ook nog 
een huis te koop. En De waal is het geworden, een toevalletje. Roy 
onze oudste zoon was toen 4 jaar.

Voel je een echter Waalder?
Inmiddels wel, haha. Ik ben geboren in De Koog en toen ik 4 jaar 
was met mijn ouders naar Den Burg verhuisd. De kinderen zijn hier 
in De Waal opgegroeid en dat scheelt ook een heleboel. Het is hier 
lekker rustig en gemoedelijk wonen. Vooral toen de kinderen klein 
waren, was hier een goeie sociale controle. Als je ze kwijt was, dan 
wist een ander wel weer waar ze waren. De kinderen zijn nu 22 en 
18 jaar en werken allebei. Ach ja, kleine jongetjes worden groot.

Wij kennen elkaar van Koken met vrouwen… maar ik zie je niet meer 
zo vaak.
Ja, dat klopt. Dat was een erg groot succes en erg leuk om te doen, een hele happening voor zoveel 
mensen koken. Zo’n 8 jaar geleden heb ik een auto-ongeluk gehad en toen heb ik me wat terug-
getrokken. Ik had best wel een tijd nodig om te herstellen en ik merk dat ik nu wat meer op mezelf 
ben en ga minder naar dingen toe.

Sinds wanneer werk je bij Wezenspyk?
In juli van dit jaar wordt het alweer 3 jaar. Best wel grappig, ik was een keer bij Wezenspyk toen een 
vader van een jongetje, dat ik via de voetbal kende, me aansprak. ‘Is dit niet iets voor jou?’. Ik dacht 
nog, eeeh, is dit wel iets voor mij? Ik zag mezelf daar nog niet staan. Maar goed, ik werd uitgenodigd 
voor een gesprek en het voelde gelijk als een warm bad. En zo ben ik daar gekomen.  
Hiervoor heb ik 11 jaar bij de Jumbo gewerkt en door veranderingen ging het werk steeds verder van 
me afstaan en ik miste wat uitdagingen. Dus de uitnodiging kwam precies op tijd, kon niet beter.

Oorspronkelijk kom ik uit de horeca, zo heb ik 8 jaar als kok gewerkt bij Klif en Hans en ik hebben ook 
nog het pannenkoekenhuis de Binnenburg gehad. Dat hebben we 3 jaar gedaan totdat Jesse werd ge-
boren. Toen heeft mijn zwager de zaak overgenomen en er café Mans van gemaakt. De horeca mis ik 
nog wel, maar de werktijden zeer zeker niet, haha.

Wat vind je zo leuk aan je werk?
Er is geen dag hetzelfde en er is veel variatie in het werk, zoals kaas maken, in de winkel, bestellingen 
doen en pakketjes maken voor bestellingen via de webshop. Je hebt veel contact met klanten en een 
klein sterk team maken het werk ook leuk. Ongeveer zo’n 12 collega’s en dat is dan ook mijn collega’s 
die in de nieuwe winkel in Den Burg werken. Zelf werk ik overal, dus op de boerderij maar ook in Den 
Burg. Na een half jaar werken vroegen ze aan mij of ik ook kaasmaker wilde worden. Ja graag, en zo 
krijg ik er telkens iets bij, inmiddels ook een stukje leidinggeven.

We moeten veel schakelen maar er is ook rust in het werk en dat is voor mij ook belangrijk. 
’s Ochtends beginnen we met het coaten van de nieuwe kazen en dat is een fijne start van de dag. Dat 
doen we met het hele team, waarna we om 9.00 uur met z’n allen koffie doen en dan de dag 
doornemen en dingen bespreken. En om 9.30 uur gaat de winkel open en gaat iedereen beginnen met 
zijn eigen werkzaamheden voor die dag.
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En hoe is het om kaasmaker zijn?
Superleuk! Dat is fysiek best wel zwaar, maar het elke dag weer een 
wonder als je de melk ziet binnen stromen en dat je aan het einde de 
kazen ziet stralen. Ik word daar echt zo blij van! We maken heel veel 
verschillende kazen van koe-, schaap- en een klein beetje geitenmelk.
Allemaal Texelse melk, behalve dan de geitenmelk dat hebben we niet 
meer op Texel sinds de Q-koorts.

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen?
We krijgen steeds meer ruimte voor eigen ideeën en we zijn nu aan het 
onderzoeken of we een schapen camembert of een blauwe schimmelkaas 
kunnen maken. En alleen al om daar mee bezig te zijn is erg leuk. Je 
duikt dan helemaal in het kaasproces, eigenlijk hebben alle kazen dezelfde 
basis, maar het is dan toch puzzelen naar welke rijping, welke 
temperatuur en dergelijke, dat heeft invloed op de structuur en smaak. 
In het zoeken gaat ook wel mis, maar er komt altijd kaas uit, haha. Dus 
nog volop in ontwikkeling en het is erg leuk dat we hierin de vrije hand krijgen.

    Half september is het de bedoeling om met hele team naar Italië te gaan
    om te staan op de grootste internationale kaasmarkt slowfood producten 
    en dat wij er met onze eigen slowfood (rauwe melkse) schapenkaas gaan
    staan. Heel spannend, want het schijnt echt enorm te zijn, wel zo’n 
    200.000 bezoekers komen op die markt en het is buiten. Heel benieuwd
    hoe dat gaat.

    Wat doe je over 5 jaar?
    Ik hoop dat ik daar dan nog zit en dat ik daar met plezier en passie nog  
    werk. Ik zou het leuk vinden om anderen mee te nemen in deze passie.  
    Het is heel grappig dat heel veel Texelaars niet van ons bestaan afweten  
    en wat we doen. Naast de winkel zijn er ook rondleidingen vanaf 10 
    personen, kaasproeverijen en bij de boerderij is ook een schapenmuseum.  
    We doen het echt samen als team en daar haal ik ook veel voldoening uit.

    Anita Krijt

Haptotherapie in De Waal, sinds januari 2025 
Goedendag, hallo lezer, 

Werp jezelf in de baan van het schot. Deze uitspraak komt van mijn partner 
Jacco en dat is wat ik gedaan heb toen er een ruimte beschikbaar kwam in 
jullie dorpshuis. Sinds eind januari geef ik haptotherapie in ‘mijn’ lokaal dat ik 
deel met dansvereniging House of Dance en fotograaf Edo Kooiman op de 
momenten dat ik niet aan het werk ben. 

Ik geef daarmee een fijne samenwerking met Wouter, Anne en collega’s van 
Fysio Team Texel op, maar krijg er een plekje voor terug in een dorp met 
dorpsgevoel, want dat was me gelijk duidelijk in De Waal. 

Haptotherapie is gebaseerd op de leer van het gevoelsleven en de affectieve 
bevestiging. Kort door de bocht gaat het over voelen, het contact dat je met 
jezelf hebt en met de mensen om je heen. Het zijn eigenschappen die bijdragen aan je levensgeluk en 
persoonlijke ontwikkeling. 

   Er volgt nog een uitnodiging voor een inloopochtend waarbij 
   iedereen van harte welkom is. Als we elkaar voor die tijd in het 
   dorpshuis ontmoeten, dan weet je nu waarom ik daar rondloop. 
   
   Groetjes Odile Nitzsche, uit buurdorp Oosterend
   Tel: 06-20378968  Email: info@erbijhaptotherapie.nl

schapenmuseum
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Ups and downs in de Texelse vogelwereld en de 
mogelijke gevolgen voor goudvissen

Op 1 maart zag ik vanuit het keukenraam een Grote Zilverreiger heel laag over de daken van De Waal 
vliegen. Voortdurend naar beneden speurend en kennelijk op zoek naar een vijver met smakelijke 
vissen of salamanders. Af en toe maakte hij/zij (dat is bij Grote Zilverreigers meestal niet goed te zien) 
aanstalten om te gaan landen. Of dat uiteindelijk is gelukt en of de buren nu goudvissen missen kon ik 
helaas niet zien. Ik schrijf dit op alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat er Grote 
Zilverreigers op zoek zijn naar een maaltijd midden in De Waal. Wanneer ik 60 jaar geleden een 
dergelijk visioen zou hebben gehad, en dat zou hebben doorverteld aan een andere vogelaar, zou ik 
voor volkomen geschift zijn uitgemaakt. Niet alleen omdat Nederland toen nog helemaal in de ban was 
van de sterke achteruitgang van zo ongeveer alle vis- en schelpdier-etende vogels in de westelijke 
Waddenzee, maar ook omdat Grote Zilverreigers toen alleen broedden in Zuidoost Europa, in centraal 
Azië, India en nog verder weg. De dichtstbijzijnde kolonie zat in de Neusiedler See, op de grens van 
Oostenrijk en Hongarije. In 1959 broedden er hier 200 paren. Er werden speciale vogelreizen 
georganiseerd om deze soort, en ook nog een paar andere zeldzaamheden in dezelfde regio, te gaan 
zien. En toen ging het echt niet goed met de Grote Zilverreigers in Zuidoost Europa: op veel plaatsen 
gingen de aantallen nog steeds achteruit.

Dat het in de jaren ’60 slecht ging met vis- en 
schelpdier-etende vogels in de Waddenzee was te 
danken aan een smeerpijpje van meneer Shell en 
afkomstig uit een fabriek waar insecten-
bestrijdingsmiddelen werden gemaakt. Het 
afvalwater werd geloosd op de Nieuwe Waterweg 
bij Rotterdam en daar zat kennelijk ook nog aardig 
wat bestrijdingsmiddel in. Het spul stroomde 
richting de Noordzee. Omdat rivierwater slecht 
mengt met zeewater stroomden de gifstoffen 
vervolgens via de zogenaamde kustrivier langs de 
kust van Zuid- en Noord-Holland naar het noorden 
en kwamen uiteindelijk bij Den Helder de 
Waddenzee binnen. Dat zorgde voor grote sterfte 
onder veel watervogelsoorten in de westelijke 
Waddenzee (en in veel mindere mate in het 
oostelijke deel van de Waddenzee). Vooral vis-
etende vogels, zoals Grote Sterns, Visdieven, 
Lepelaars, Kokmeeuwen, Zilvermeeuwen maar 
ook de schelpdier-etende Eidereenden gingen massaal dood. Het aantal Grote Sterns in de Nederland-
se Waddenzee, bijvoorbeeld, nam af van 25.000-40.000 broedparen in de jaren ’50 naar 650 paren in 
1965. Van de Eidereenden, die het gif via Mossels en Kokkels hadden binnen gekregen kregen, waren 
vooral de vrouwtjes de klos toen ze gingen broeden. Het gif had zich geleidelijk in het vet van het 
lichaam van de vogels opgehoopt. Daar hadden ze in het dagelijkse leven niet zoveel last van maar 
toen de vrouwtjes gingen broeden wel. De vrouwtjes van Eidereenden vasten namelijk 4 weken 
tijdens de broedtijd. Ze drinken dan hooguit wat zoet water maar eten doen ze niet. Tijdens het vasten 
gebruiken ze hun vetvoorraad en daarbij kwamen de gifstoffen uit het vet geleidelijk in steeds grotere 
hoeveelheden vrij en kwamen in het bloed terecht. Veel vrouwtjes stierven dan ook op het nest. 

Dankzij onder andere toxicoloog Jan Koeman en de Texelse watervogel-nestor Cees Swennen werd 
alarm geslagen en zij wisten ook vrij snel de boosdoener aan te wijzen: het smeerpijpje van meneer 
Shell.  Toen dat dicht ging was het vervuilingsprobleem ook vrij snel weer opgelost, maar de 
vogelstand had jaren langer nodig om zich weer te herstellen. Voor sommige soorten, zoals de Eider en 
de Grote Stern, is dat zelfs nooit meer helemaal gelukt. Voor een soort als de Lepelaar gelukkig wel.

Terugkomend op de Grote Zilverreiger: deze soort kwam van oudsher voor in West-Europa maar 
vanwege het droogleggen van moerassen en de jacht op deze soort zijn ze geleidelijk uit West- en 
Centraal-Europa verdwenen. Vooral de sierveren van de mannetjes waren heel geliefd (en ook heel 
duur) en werden verwerkt op hoedjes en kledingstukken. In de Middeleeuwen werden reigers veel door 
de adel gegeten tijdens uitbundige etentjes. In die tijd zijn veel reigerkolonies in West-Nederland 
uitgeroeid. 

grote zilverreiger     foto: René Pop
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Daarna, in de tweede helft van de 19e eeuw, werden geweren steeds beter en konden reigers dus ook 
makkelijker door het ‘gewone volk’ worden geschoten. In diezelfde tijd verdwenen ook de grote 
overstromingsgebieden en moerassen langs de Donau en de Tizla in Hongarije, door kanalisatie van de 
rivieren en droogleggingen. Vrijwel overal in Europa werd de Grote Zilverreiger helemaal uitgeroeid. 
In Spanje, bijvoorbeeld, werd er tussen 1894 en 1965 geen één meer gezien. Alleen in de delta’s van 
de Donau (Roemenië) en de Wolga (Rusland) waren er nog enkele honderden over. Vooral dankzij 
beschermingsmaatregelen, en waarschijnlijk ook door klimaatverandering, heeft de soort zich daarna 
uitbundig uitgebreid en vanaf 1946 broedden ze ook weer in de Neusiedler See. Vanaf de jaren´70 
breidde de soort zich eerst uit in noordelijke richting, langs de grote rivieren in het zuidelijke deel van 
Rusland, vanaf de jaren´80 ook in snel tempo naar West Europa. In 1978 hebben ze voor het eerst in 
de Oostvaardersplassen gebroed.

             Geleidelijk aan is inmiddels heel Nederland 
             volgestroomd met deze zilverreiger en in 2020
             hebben ze waarschijnlijk voor het eerst op Texel
             gebroed. In 2022 waren er 7 zekere broed-
             gevallen (in de Geul en in de Muy), een jaar
             later 6. Daarmee zijn ze op Texel als broedvogel 
             talrijker dan de Blauwe Reiger. Ze zijn gedurende
             het hele jaar aanwezig, meestal in de polders en
             in mindere mate langs de zoute wadkant. Dat is
                      meer het terrein van zijn kleinere familielid, de
             Kleine Zilverreiger. Deze heeft vanaf eind jaren
             ’90 een zegetocht vanuit de westkust van 
             Frankrijk uitgevoerd maar heeft een behoorlijk
             knauw gekregen door enkele strenge winters 
rond 2010. Behalve tijdens de najaarstrek zijn ze op Texel minder algemeen dan hun grote familielid 
en een algemene broedvogel is het hier zeker niet geworden. Grote Zilverreigers zijn in korte tijd zo 
sterk toegenomen dat ze buiten de broedtijd in Nederland al bijna even algemeen zijn als de van 
oudsher aanwezige Blauwe Reiger. Er zijn nog geen aanwijzingen dat Blauwe Reigers afnemen onder 
invloed van de snelle opmars van de witte reigers. Kennelijk zitten deze soorten elkaar niet in de weg. 

Het is wel zo dat beide soorten gek zijn op goudvissen. En de Grote Zilvers weten inmiddels precies 
waar ze die kunnen vangen.

Cor Smit

Wandelen op Texel
Wandelroutes De Lieuw

         De Lieuw heeft 10 wandelpaden over boerenland en 1 fietsroute uitgezet. Elke route  
         laat een deel van het eiland zien. Onderweg krijgt u uitleg over de historie van het  
          gebied, de agrarische natuur en het cultuurhistorische landschap.

         1. Slufter - Kaap  12 km 
         2. Boerenommetje  3 km
         3. Vissersommetje  5 km
         4. Verdwenen haventjes  40 km
         5. Sommelpaadje  5 km
         6. De Hal  4,5 km
         7. Brakestein  2 km
         8. Neeltjesnol  7 km
         9. Polderpad  5,5 km
       10. Skeep en Lantskap  8,5 km
       11. Wambinghe  7 km

(zie www.delieuw.nl/wandelen)

kleine zilverreigers    foto: René Pop
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Tuinclub

      Beste lezers van De Weelder,

      Hierbij een bericht van Tuinclub De Waal, een nieuw jaar,  
      een nieuw begin. Wij hebben er weer zin in om veel tuinen  
      te bezoeken.

      Op 22 januari hebben we onze vergadering gehad onder het
      genot van heerlijke koffie en lekkers bij Margriet Tromp en 
      haar man. Altijd gezellig. We waren met 10 van de 13 leden
      aanwezig.

      We hadden een uitnodiging gekregen van de over-
      koepelende Noord-Hollandse Tuinclubs om op 12 februari in
      Midden-Beemster bijeen te komen om de jaarlijks leuke 
uitstapjes uit te wisselen. Na afloop een heerlijke lunch. Ik was er deze keer met Wil van Heerwaarden. 
Daar hebben we een nieuw contact gelegd met TC Paulownia uit Anna Paulowna. Zij hebben ons 
uitgenodigd om van de zomer in Anna Paulowna tuinen te bezoeken, kortom een volledige verzorgde 
dag. We kijken er naar uit.

Onze eerste trip met 9 tuinleden ging naar de Sneeuwklokjes 
van Piet van Groningen op 26 februari. Wat een aardige man 
met enorm veel kennis. Een leuke rondleiding gehad in de 
schuur en over het land, waar verschillende soorten groeien. 
Ik heb nog nooit zoveel verschillend sneeuwklokjes gezien, van 
een paar stuivers tot aan 100 euro per bol. Daarna was er nog 
gelegenheid om bollen te kopen, wat we natuurlijk gedaan 
hebben. 

Met Marjolijn van der Berg nog naar de NIOZ-tuin geweest een 
paar dagen later, geweldig, wat een prachtige plek. Veel foto’s 
gemaakt. 

We gaan eerdaags weer bijeenkomen voor de gezelligheid en om het een en ander door te spreken. 
Dan is de volgende activiteit Paasstukjes maken bij Marjolijn.

      Van 19 april tot 23 april zijn er weer de Bloemendagen in
      Anna Paulowna. Daar zijn we weer bij, daarvoor hoef je niet
      naar de Keukenhof in Lisse!

      Er zit nog heel veel in de pijplijn, veel ideeën, maar daar
      kan ik niet op vooruit lopen, daar berichten we later over als
      het uitgevoerd is.  
      
      Veel plezier en warmte in dit voorjaar,
     
      Met vriendelijk groet, Tilly Suerink
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42e editie van de halve marathon van De Waal goed bezocht
Met maar liefst 73 meer deelnemers dan in 2024 stond de traditionele opener van het Texelse 
wegseizoen flink in de belangstelling. Vooral de halve marathonafstand kende veel deelnemers.
Het was goed toeven in het lenteachtige De Waal. De gastvrije ontvangst in het dorp, de goede 
verzorging door Sabien Bosman van de Wielewaal en het aangename zonnetje waren de ingrediënten 
voor een fraaie hardloopmiddag.

Om 12:15 vertrokken de jongste atleten op de 
Kidsrun. Op het nieuwe rondje vanaf de 
Bomendiek, via het Hogereind, Langwaal, het 
fietspad langs de Waalderweg en via de 
Bomendiek naar de finish op het Hogereind, 
was de loopjeugd goed te volgen. Winnaars 
Mex van de Star, Femke Vogelsang, Sam van 
Diepen, Isa Ellen en Eva Kuiken ontvingen hun 
verdiende prijs van Sportstichting Texel.

De 10,6 km werd gewonnen door de in vorm 
zijnde Pascal Klappe uit Den Burg in 37:42. 
Jordy Vinke uit Oudeschild, weer terugkomend 
op niveau, eindigde als tweede in 40:42. Wesley van den Berg uit Den Burg, werd knap derde in 40:51. 
Bij de vrouwen werd de wedstrijd afgetekend gewonnen door Charlotte Scholten uit Den Burg in 44:12 
en Floortje Zijm uit Den Burg werd tweede 51:00. Als derde werd Rachel Broere uit Alkmaar begroet in 
51:15

        Winnaar Roy van Sprang uit Julianadorp liep
        in De Waal zijn derde marathon uit zijn prille
        hardloopcarrière. Halverwege had Roy al 
        een voorsprong van ruim 2 minuten op 
        nummer 2, Martijn van Haren uit Groningen,
        die tweede zou worden. Ondanks de 
        plotselinge warmte hielden de mannen goed 
        tempo en finishte Roy als eerste in 1:19:51 en
        Martijn in 1:22:37. Als derde kwam Maikel 
        van der Gracht uit Den Burg over de streep, 
        bijgestaan door vader Frits op de fiets. Maikel
        liet een scherpe tijd van 1:25:09 noteren.

        Bij de vrouwen was de strijd ook interessant. 
Het was een tijd geleden, dat zoveel vrouwen, zich hadden ingeschreven voor de langste afstand. Elisa 
Wiersma uit De Wilgen wist de winst naar zich toe te trekken in 1:39:01. Op gepaste afstand werd 
Femke de Snoo uit Amsterdam tweede in 1:41:55 en derde werd Linda Rakers uit Emmen in 1:47:15.

Het organisatieteam, bestaande uit Jan Zijm, Frank 
Versluys en Peter ter Burg, dankte na afloop Piet 
Bakelaar voor zijn decennialange inzet. Piet kon op 
deze manier voor het eerst zelf deelnemen aan de 
Waalder loopwedstrijd. Met mooie prijzen, 
beschikbaar gesteld door de sponsoren werden de 
nummers 1,2 en 3 gehuldigd. 

De organisatie dankt bewoners van De Waal, de 
vele trouwe vrijwilligers en de gulle sponsoren voor 
de ondersteuning van de loopevenement.

Graag tot ziens in 2026!
Peter ter Burg
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Uit het Waalder archief        10-20-30-40 jaar geleden

1985  Jaargang 1985 ontbreekt 

	 	 	 Helaas	ontbreekt	het	jaar	1985	uit	Tilly’s	archief…	mocht	er	iemand	zijn,	die	
	 	 	 alle	jaargangen	heeft	bewaard,	meld	je	dan	bij	de	redactie	of	Tilly	Leenders.

1995   Versieren op 5 mei  

We	zouden	graag	zien	dat	het	dorp	op	5	mei	een	feestelijk	aanzien	krijgt.	
Versierde	huizen	en	straten,	vlaggen	uit,	enz.	Verder	roepen	wij	iedereen
	op	om	in	z’n	tuin	of	op	de	stoep	een	afbeelding	te	maken	van	het	beroep	
van	de	bewoner.	Dat	kan	natuurlijk	ook	het	voormalige	beroep	zijn	of	de	
hobby.	We	hebben	voor	de	mooiste	uitbeelding	een	grote	taart	als	
beloning	dus doe allemaal mee!

Denk	er	s.v.p.	wel	aan	dat	het	op	4	mei	dodenherdenking	is.	Dus	versieren	het	liefst	pas	op	5	mei	
’s	morgens	vroeg!
De feestcommissie

2005	 	 Effe	bijpraten	

	 	 	 	 Geboren:	Op	8	januari	werd	Joran	geboren.	Hij	is	de	zoon	van	Marco
	 	 	 	 en	Simone	Schipper-van	Heerwaarden	en	ze	wonen	op	Polderweg	3.
    
	 	 	 	 Op	7	maart	is	Mirthe	geboren.	Zij	is	de	dochter	van	Aart	Slegh	en	
	 	 	 	 Sigrid	Collou	en	het	zusje	van	Jasper.	Ze	wonen	op	Hogereind	12.

	 	 	 	 Geslaagd:	Thomas Buis	is	geslaagd	voor	het	diploma	autotechnicus
niveau	2	(2e	monteur)en	is	inmiddels	gestart	met	de	opleiding	niveau	3	(1e	monteur)

Prijswinnaar:	Michel Arends	en	zijn	assistent	Guus Hillen	van	Hotel-restaurant	Rebecca	zijn	2e	
geworden	in	de	wedstrijd	voor	Nederlandse	Waddenkoks.	Op	16	maart	strijden	zij	in	Wittmund	om	
de	internationale	titel,	samen	met	waddenkoks	van	Denemarken	en	Duitsland.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

2015  Luilak  

Zaterdag	23	mei	is	het	weer	zover.	Dan	gaan	we	weer	proberen
De	Waal	wakker	te	krijgen.	Om	6	uur	verzamelen	we	op	de	
rotonde	met	zoveel	mogelijk	spullen	om	veel	herrie	te	maken.	
Het	zou	leuk	zijn	als	iedereen	die	komt	zijn	of	haar	huispak	of	
slaapkleren	aan	heeft.
Zodra	iedereen	wakker	is	gaan	we	naar	het	Dorpshuis	om	bij	te	
komen.	Vergeet	niet	je	wekker	te	zetten!
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Berichten uit De Waal
Verhuisbericht       
Lida Kooger is verhuisd van het Hogereind naar Den Burg.

Haar nieuwe adres is:
Verzetstraat 25 in Den Burg.

We wensen Lida daar veel woonplezier toe!

Geboren

Jaaa, weer een nieuwe Waalder erbij! De jongste Waalder is nu Ravi Tempel.
Geboren op 11 maart 2025.
De trotse ouders zijn Sytze en Susan en de grote broer is Ivar
Nog een leuk weetje: kijk eens goed naar de namen: Ivar en Ravi …

   Kerkklok van slag
   Soms raken mensen en kinderen van slag door het verzetten van de klok naar de
   zomertijd. Het lijkt erop dat het uurwerk van onze Waalderkerk eveneens van   
   slag is  geraakt.

   De opgaaf was kennelijk te zwaar voor de oude dame om zo vroeg op te staan.
   Het gevolg is dat ze de verkeerde tijden aangeeft en soms stilstaat.

   Alles heeft z’n tijd nodig..

‘En de horizon straalt’
    Leerlingen van de OSG hebben begin van dit jaar meegedaan aan een 
    poëzieweek. 
    
    De Helderse stadsdichter Yanaika Zomer heeft een workshop gegeven over
    het schrijven van gedichten. En deze workshop heeft geleid tot een een
    bundel vol Texelse gedichten over energie met als titel ‘En de horizon 
    straalt’.

    Eilanddichter Fiet van Beek en Yanaika Zomer hebben voor deze bundel de
    beste gedichten uitgekozen. Op de OSG in Den Burg werd ‘En de horizon
    straalt’ feestelijk gepresenteerd.  
 
    Hiernaast is het gedicht te lezen dat is geschreven door Noa de Wit.
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ENERGIE
En dan zwijgt de zon,

donkere troebel sluit de horizon in.

Het is donker.

Zachtgeel licht decoreert de muren,

Uitgestrekte schaduwen vormen gezelschap in de stilte.

De vuren in contrast tot de diepte.

Warme dekens beschermen tegen de kou,

Zorgvuldig ingewikkeld in vleugels en veiligheid.

Een touw valt en gordijnen sluiten.

En als de zon zijn beurt heeft afgewacht,

Zal de cyclus weer beginnen.

Het is licht.

Noa de Wit (2009), De Waal 
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SomPop is klaar voor editie 2025

Zaterdag 5 juli is het zover. SomPop 2025! En het belooft een weergaloze 
editie te worden, waar ook dit jaar de bewoners van De Waal voor zijn 
uitgenodigd.

Als op 5 juli de poort open gaat om 12:00 uur staan de vrijwilligers van SomPop weer klaar om er een 
fantastische dag van te maken. Ook dit jaar zijn er weer vier veldjes binnen het SomPop festival met 
alle vier een eigen geluid en sfeer.

De line-up is rond. Een tipje van de sluier… Op de main stage staat dit jaar aan het eind van de middag 
de band Ploegendienst. Een band die afgelopen jaar Pinkpop letterlijk plat speelde. Ook Paradiso en 
Tivoli verkochten ze beide twee avonden uit. Daarnaast staan ook Zo Lief, Rêverie, Yan Lale en Warbuhl 
op het programma. De zesde artiest die we op het podium verwelkomen is Enyaku Yoyo. Een duo uit 
Japan dat in het verleden furore maakte met soundtracks voor anime-films en nu al een paar jaar de 
mensen laten dansen op hun bijzondere Slap Techno.

In de feesttent hebben we dit jaar Imca 
Marina en komen Wipneus en Pim na twee
jaar weer terug. Dit jaar vergezeld door 
niemand minder dan Ome Willem.

Zoals gezegd zijn alle inwoners van De Waal
weer uitgenodigd voor SomPop. Op de 
woensdag voor het festival kunnen bewoners
weer de kaarten regelen bij het dorpshuis           
Vanaf 19:00 uur zit de organisatie voor u klaar.
 
Wij hebben er zin in. Jullie hopelijk ook!

Duncan Whyte

        
        oude plaatjes van SomPop.. om even het 
        festival-gevoel terug te krijgen
        
        in 2020 en in 2021 ging het festival niet door
        vanwege de corona pandemie

SomPop 2024  foto: SomPop

SomPop 2023  foto: SomPop

SomPop 2019 foto: SomPopSomPop 2022 foto: SomPop
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid
In dit lentenummer mag ik een eerste bijdrage schrijven als nieuwe dominee 
van de gemeente Waal/Koog/DenHoorn. Voor de komende twee jaar ben ik 
als tijdelijk predikant aan deze gemeente verbonden. Sommigen van u 
kennen mij wellicht al. Voor de andere helft van mijn werktijd ben ik namelijk 
predikant van de Waddengemeente. Ik woon in Oosterend, samen met mijn 
man en collega Evert van Leersum. In de komende tijd zal ik in De Weelder 
bijdragen schrijven die aansluiten bij de tijd.

Op het moment dat ik dit schrijf, woon ik precies drie jaar op Texel. Dat is 
nog maar kort. Maar toch krijg ik al aardig gevoel voor het ritme van de 
seizoenen. De zomer, met zijn drukte van toeristen en activiteiten. De herfst, 
met de prachtige wolkenluchten en regenbogen die je hier van de ene tot de andere kant kunt zien. De 
winter, met zijn relatieve rust en stilte. En de lente. Reikhalzend kijk ik al weken uit naar de narcissen 
in de slootkanten, de lammetjes in de wei, de eerste bloesem aan de krentenbomen. Over een week of 
zes wacht de Meierblis alweer.

De seizoenen bepalen de gang door het jaar. De natuur heeft zijn eigen wetten. In een land zoals 
Nederland, waar we echt vier verschillende seizoenen kennen, hebben ze ook een symbolische waarde. 
De lente, dat is vooral een seizoen van hoop. Er spruit nieuw groen uit de aarde. Er komen knoppen 
aan takken die dor en doods leken. Het is dan ook heel passend dat we in de lente Pasen vieren. En de 
Meierblis. Het zijn rituelen die passen bij het achter je laten van de winter. Ze helpen om hoop te 
oefenen en moed te vinden.

Ik denk dat een van de dingen die ons mens maakt, ons vermogen is om te symboliseren. We kunnen 
verder kijken dan de dingen zoals ze zijn. Er is een diepere laag in de werkelijkheid. De dingen 
vertellen meer dan ze op het eerste gezicht laten zien. Een lammetje is meer dan een jong schaap. Het 
is ook een symbool van onschuld, van nieuw leven. Een vuur is meer dan een chemisch proces. Het is 
ook een symbool van reiniging, van zuivering, van nieuw begin.

Door de feesten die we vieren, de rituelen van het jaar, geven we betekenis aan het leven. Dat hebben 
mensen al van oudsher gedaan. Het zijn tradities die helpen om houvast te vinden in de tijd. In deze 
tijd, deze lente heb ik behoefte aan hoop. Hoop is een bijzonder iets. Het gaat over wat je nog niet 
kunt weten en nog niet kunt zien. Hoop is een krachtig wapen tegen moedeloosheid. Het gaat ervan uit 
dat de dingen niet blijven zoals ze zijn, maar dat er verandering mogelijk is. De lente laat dat duidelijk 
zien. Er zijn nog geen vruchten, er is nog geen oogst, maar de voorzichtige bloesemknoppen beloven 
dat het wel zal komen. Er is hoop, dat we los kunnen komen van wat we meeslepen in ons leven, van 
de ballast van wat achter ons ligt. Het vuur van de Meierblis maakt ruimte voor nieuwe dingen. Het 
laat de rouwsluier en grauwsluier die soms over het leven liggen kan, weer verdwijnen en zuivert de 
lucht.

Pasen vieren hoort net zo bij de rituelen 
van de lente. Het getuigt van hoop en 
nieuw begin. Het oefent je in vooruit-
kijken. Het verzekert je dat het kan, 
stenen wegrollen, nieuwe moed vinden, 
toekomst open houden. Ik wens ons 
allemaal een mooie lente toe.

Ds. Geertje de Vries

foto: Foto Fitis, www.fotofitis.nl
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Voor een uitvaart 
naar uw wens

Ook met vragen over een persoonlijke 
invulling kunt u bij ons terecht

 Eigen monumententuin
 Beletteringen, reparatie, restauratie
 Korte levertijd uit voorraad
 Grafversieringen / vazen / lantaarns
 Natuursteen onderhoudsproducten
 Jaarlijks onderhoud over geheel Texel

Mark & Yolanda Pijper
0222-310 168      06-512 832 46

Bernhardlaan 147, 1791 XD Den Burg
www.uitvaartcentrumtexel.nl

ALLES VOOR DE BOUW 
OP ÉÉN ADRES!

Heemskerckstraat 50, Oudeschild. Tel: 362 400

Massage Texel
voor	mens	en	paard

o.a.	sport-,	ontspanning-,	hotstone	massage
sportmassage,	lymfedrainage	en	myofacial	

release	
voor	paarden

www.massagetexel.nl

D
E  

T E
XELSE  SL I J TER I J

S M I D T - W I T T E

Waalderstraat 27-29
1791 EB Den Burg - Texel

info@detexelseslijterij.nl
0 2 2 2 - 3 1 3 1 8 5

Peter Stiggelbout       06-467 625 53      www.txlverhuur.nl
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Het avontuur van kat Zeus
Wekelijks ga ik een aantal keer per week naar de overkant voor mijn 
werk. Daarbij combineer ik het nuttige met het noodzakelijke: een 
ontbijtje dat ik wandelend op het benedendek opeet. Hiermee zorg 
ik voor een aangename afwisseling van zitten en staan/wandelen 
gedurende mijn werkdag. Dit levert soms leuke en spontane ge-
sprekken op. Zo ook op dinsdag 4 februari. Wandelend loop ik 
langzaam naar het voordek waar het alom bekende trekkertje links 
staat opgesteld. In een flits lijk ik iets weg te zien springen. ‘Of had 
ik het toch ingebeeld?’ Ik loop toch nieuwsgierig verder en zie ineens 
een rode kat met witte bles. Met zijn veschrikte ogen kijkt hij mij nog 
even aan voordat hij wegduikt achter de papiercontainer.  Een 
verstekeling aan boord! Ik meld het aan een dame boven achter het 
buffet. Ze had er nog niet van gehoord en zou het doorgeven. 
Veel meer kon ik ook niet doen op dat moment. 

Aan het eind van de middag maak ik weer mijn dagelijkse wandeling 
door De Waal. Plots valt mijn oog op een pamflet van iemand die zijn rode kat enige tijd kwijt is ‘… een 
rode kat met witte bles…’ het zal toch zeker niet dezelfde kat zijn? Ik maak een foto van het pamflet 
en zoek op Facebook de bewuste dame op die ik achter het buffet had geattendeerd op de verstekeling 
aan boord. ‘Was de kat al terecht en bij zijn baasje gebracht?’ Deze dame gaf aan dat de kat al een 
kleine 2 weken aan boord was gesignaleerd. Het vermoeden was dat dit een wilde kat is. Deze zal wel 
een keer van boord springen als de boot aan wal ligt, was de gedachte. 

    Hmm… toch maar even de foto van het pamflet erbij gepakt en
    gebeld naar het baasje van deze kat. Ik leg het verhaal uit en geef
    aan dat het wellicht onnozel klinkt, maar dat de kat die ze kwijt zijn
    misschien wel op de boot zit… Vreemd verhaal of niet, het baasje
    gaat als de wiedeweerga naar de boot van 6 uur en gaat nog bij het
    lossen van de boot lopend het dek op. Al roepend naar de kat rent
    het vermagerde beestje op ze af. De laatste noodkreet, voordat hij
    misschien door honger overlijdt, is zijn verlossing! 

    Inmiddels hebben jullie Zeus wellicht weer door de straten zien
    lopen in De Waal en is hij weer net zo fit als dat hij was. Hoe zijn
    reis is begonnen? Zeer waarschijnlijk is Zeus in een mooie bestelbus
    van wat bouwvakkers geslopen uit nieuwsgierigheid. Gelukkig is 
    deze reis geëindigd bij de boot en niet verder het vaste land op zodat door 
deze toevallige gebeurtenissen op 4 februari Zeus toch weer veilig thuis is. Wat een avontuur! 

Isabel van der Star

De Waal in beeld... 
voorjaar..! de winter is voorbij.. 
winter..? vroeger had je dat nog..

Deze keer een prachtig 
plaatje van het dorp 
De Waal. 

Herman IJsseling van 
Flying Focus maakte de 
foto in 2009.

Heb je een mooie foto 
van ons dorp? 

Stuur hem in!



De krantDe krant
van Texelvan Texel
is ookis ook
de krantde krant
vanvan
De Waal!De Waal!



37 

Texels Welzijn
   Dorpswerker De Waal
   Wat gaat de tijd snel. Alweer twee jaar bij Texels
    Welzijn en ruim een half jaar dorpswerker van De 
   Waal. Ik kijk terug op een heel mooi halfjaar waarin 
   ik kennis heb mogen maken met bewoners en de zorgzaamheid van De Waal. 
   Het is mooi om te zien hoe hecht het dorp is en hoe iedereen naar elkaar om
   kijkt. Voor mijn gevoel beginnen mensen in De Waal mij steeds beter te vinden
   en wordt er vaker contact opgenomen. Wat opvalt is dat er vaker contact met mij
   opgenomen wordt over zorgen over de buurman of buurvrouw dan dat bewoners 
   vragen stellen voor zichzelf. Dit laat maar weer zien hoe zorgzaam De Waal is. 
   Het voelt heel goed om bezig te zijn in dit prachtige dorpje en ik ben erg trots 
   dat ik mij dorpswerker De Waal mag noemen.
Heb je vragen op het gebied van welzijn, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning of wil je een 
afspraak maken voor een huisbezoek? Neem dan gerust contact op.
Maroucha Stolk, dorpswerker De Waal -  Tel. 0620137627  -  m.stolk@texelswelzijn.nl

Kookcursus voor mannen
Texels Welzijn start vanaf woensdag 7 mei weer een kookcursus voor 
mannen. De cursus (6 lessen) wordt gegeven door Brenda Verhagen.
Naast het koken zelf, is ook het gezamenlijk bezig zijn met de maaltijd 
en het samen eten een belangrijk onderdeel van de cursus. Er wordt 
ook aandacht besteed aan voedingswaarde.

De cursusavonden vinden plaats op woensdag 7 mei, 14 mei, 21 mei, 
4 juni, 11 juni en 18 juni van 17.30 - 20.00 uur in de keuken van de 
OSG, Haffelderweg 40 in Den Burg. Cursuskosten: € 65,00 (excl. 
kosten ingrediënten). Reageer snel, want vol is vol!
Voor info en aanmelding: Texels Welzijn, tel. 312696 of mail naar welzijn@texelswelzijn.nl

Tafeltje Dekje
Zo af en toe krijgen we de vraag: ‘Ik wil wel gebruik maken van Tafeltje Dekje maar kan dat ook voor 
vier dagen in de week ipv 7 dagen per week?’
Dat kan zeker. Je kunt zelf aangeven op welke dagen van de week je de maaltijden wilt ontvangen.

Een warme maaltijd nodig?
Als zelf koken (even) niet lukt, bijvoorbeeld door ziekte of omdat je thuis moet revalideren, dan kun 
je gebruik maken van de maaltijden van Tafeltje Dekje. Ook als mantelzorgondersteuning kunnen de 
warme maaltijden uitkomst bieden. De maaltijden worden vers bereid in de keuken van De Gollards. 
Gezond en gevarieerd eten is belangrijk om de gezondheid op peil te houden. Een gezonde maaltijd 
draagt daar op veel gebieden aan bij.

Hoe werkt het?
De maaltijden worden dagelijks door vrijwilligers warm thuis bezorgd tussen 12.00 en 13.00 uur.
Iedere dag is er keuze uit twee menu’s, met de mogelijkheid om een vegetarische vleesvervanger te 
kiezen. Wekelijks ontvang je hiervoor een menulijst. En natuurlijk kunnen we rekening houden met een 
bepaald dieet.
De maaltijd wordt bezorgd in een thermobox met daarin roestvrijstalen bakjes. De thermobox met de 
bakjes worden bij het bezorgen van de volgende maaltijd weer door de bezorger meegenomen.

Prijzen en betaling
De prijs van een maaltijd is € 9,60. Aan het begin van iedere maand ontvang je een rekening van de 
afgenomen maaltijden. Uiteraard is er de mogelijkheid om te betalen via automatische incasso.

Meer info of starten met Tafeltje Dekje?
Neem dan telefonisch contact op met Texels Welzijn, tel. 0222-312696.
Je kunt je van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur telefonisch aanmelden voor Tafeltje 
Dekje. Je geeft dan aan op welke dagen van de week je een maaltijd wilt en kan zelfs dezelfde dag nog 
starten.

Maroucha Stolk
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Berichten vanuit de Gemeente Texel 
Vogelgriep op Texel
Vogelgriep, het steekt weer de kop op, of het is eigenlijk nooit weggeweest. Er komen momenteel bij 
de Gemeente meldingen binnen van dode vogels. De meeste spoelen aan de Waddenzee kant en er 
komen nu ook meldingen van dode vogels op De Hors. De meeste dode vogels die aan de Wadden-
zeekant aanspoelen kunnen ook verdrinkingsslachtoffers zijn, het is tenslotte nog stormseizoen. 
Vogelgriep (ook wel Hoog Pathogeen Aviaire Influenza genoemd, HPAI H5N1) is een besmettelijke 
ziekte die vooral bij vogels voorkomt. Soms worden ook zoogdieren besmet. Vogelgriep bij mensen 
komt bijna nooit voor. De vogels die de vogelgriep meenemen komen uit het oosten van Europa ze 
trekken naar warmere oorden en komen onder andere bij ons terecht en bijv. op de Schotse eilanden.

           Hoe herken ik vogelgriep bij vogels?
           Vogelgriep komt voor bij bijna alle vogelsoorten. De ziekte
           tast de luchtwegen, het spijsverteringsstelsel en/of het 
           zenuwstelsel aan. Er bestaan erg besmettelijke hoog 
           pathogene varianten en minder besmettelijke laag pathogene
           varianten. 
   
           Een hoog pathogene variant (HPAI H5N1) van vogelgriep is 
           dodelijk voor vogels. Als hiervan een uitbraak is onder 
           pluimvee, worden heel veel vogels ziek. Dit komt doordat 
           pluimvee meestal dicht bij elkaar zit. Maar ook wilde vogels
           kunnen een hoog pathogene variant krijgen. Op de website van 
de NVWA(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) staat meer uitleg over hoog- en laag pathogene 
vogelgriep. Vogels die met een dodelijke, hoog pathogene variant besmet raken, worden na infectie 
snel ziek. Vaak al binnen een paar uur tot 3 dagen. De eerste klachten zijn: de dieren laten sloom ge-
drag zien, de dieren maken geen geluid meer. Daarna krijgen de dieren klachten als: ademhalings-
problemen, diarree, oogontstekingen, vreemd draaien met de kop, plotselinge sterfte.

Lopen honden en katten risico op vogelgriep?
Soms kan het vogelgriepvirus overgedragen worden op wilde 
zoogdieren, zoals vossen, fretten en zeehonden, en op 
gezelschapsdieren, zoals honden of katten. Meestal gebeurt dat 
als deze dieren een besmette (dode) vogel opeten of in de bek 
nemen. Overdracht van hond of kat op mens is nog niet vast-
gesteld. Denkt u dat uw hond of kat ziek is na contact met een 
dode of mogelijk zieke vogel? Uw huisdier vertoont dan griep 
verschijnselen. Neem dan contact op met uw dierenarts. Hou 
honden aan de lijn als er dode vogels in de buurt zijn waar u 
de hond uitlaat. (op strand of aan de dijk)

          De top drie van de vogels met vogelgriep zijn: de brandgans, grauwe gans
          en de buizerd (in de periode van 1 nov. 24 t/m 25 feb. 25). 
 
          Alle gebied beheerders zijn verantwoordelijk voor hun eigen gebied. 
          Gebied beheerders zijn: de gemeente, HHNK, SBB, Natuurmonumenten en 
          Defensie, maar ook een boer. Als u de hond uitlaat langs de Waddenzee kant
          zorg dan dat hij geen kadaver in zijn bek heeft, hou hem aangelijnd. Mocht u 
          een dooie vogel hebben gevonden meld dit dan bij de gemeentewinkel aan
          de balie of via de mail, bellen mag natuurlijk ook. 

          Mail: gemeente@texel.nl Telefoon: 140222.
 

          Met vriendelijke groet, 

          Jan Kooij, Veiligheidskundige Gemeentewerken

grauwe gans

buizerd

brandgans






