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Colofon

De Weelder is	een	uitgave	van	de	Vereniging	Dorpscommissie	De	Waal.
De	Weelder	wordt	huis	aan	huis	verspreid	in	het	postcodegebied	van	De	Waal.
Oplage:	300	exemplaren.	

Drukwerk:	53	Graden	Noord,	Texel.

De	Weelder	verschijnt	3x	per	jaar	(15	april,	15	augustus,	15	december).
Kopij uiterlijk op 15 maart, 15 juli, 15 november toesturen aan: 
deweelder@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te corrigeren en/of in te 
korten.

Redactie
Olga Faber - tekstredactie
Anita Krijt - tekstredactie en agenda
Bert van der Iest - beeldredactie, vormgeving en advertenties
Liesbeth Eelman - verspreiding

Cover: Margaret Elzinga

Illustraties/afbeeldingen:  Marc Plomp, Guus Lange, Krista Wildschut en anderen

Dorpscommissie: 
Contact: dcdewaal@outlook.com
André Kooger, voorzitter – tel: 06-10359164
Lida Wels, secretaris – tel: 0222-314600
Corrie de Jager, penningmeester – tel: 0222-310576
Albert Postma, lid - tel: 06 33985830
Siebe	Huitema,	lid	–	tel:	06-42024439

Bankrekening Vereniging Dorpscommissie De Waal:
NL 50 RABO 0172436249

Website De Waal: www.dewaaltexel.nl 
Joke Brom en Ton Domhof - website beheer
Contact: info@dewaaltexel.nl 
Check	de	website	voor	de	meest	recente	informatie	over	De	Waal.
Via	www.dewaaltexel.nl	kunt	u	zich	inschrijven	voor	de	nieuwsbrief.

Beheerder Dorpshuis:
Contact: dorpshuisdewielewaal@gmail.com
www.facebook.com/dorpshuisdewielewaal
Simone en Marco Schipper - tel Simone 06-10754873
In het Dorpshuis is ruimte te huur voor verenigingen, 
vergaderingen	en	andere	bijeenkomsten.	Informatie	over	
tarieven	en	dergelijke	bij	de	beheerder.

Servicebalie Gemeente Texel:
Contact: 14 0222 of gemeente@texel.nl
Voor	meldingen	betreff	ende	de	openbare	ruimte.
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Gerookte, Gebakken en Verse Vis

Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

- alles voor in de
  tuin

- tuinaanleg

- tuinonderhoud

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl



7 

Bericht van de Dorpscommissie
Hallo	Waalders,

De meteorologische winter is inmiddels voorbij en over de regen wil ik het 
liever	niet	hebben,	maar	het	hield	ons	toch	behoorlijk	bezig.	Inderdaad:	
wateroverlast!	Vooral	aan	het	Hogereind	en	de	Sommeltjesweg	in	de	buurt	
van	de	rotonde.	Zelf	kun	je	daar	weinig	aan	doen	(buiten	het	plaatsen	van	
een	dompelpomp),	dus	melden	bij	de	Gemeente	is	het	devies.	De	
Dorpscommissie (DC) heeft dit al gedaan en hoopt dat de aanwonenden die 
hinder	ervaren	dit	zelf	ook	doen.

Sinds de vorige Weelder vallen er nog wat zaken te melden:
Van Dorcas heeft het Dorpshuis De Wielewaal een bijdrage van € 2500,- 
gekregen,	dit	is	bestemd	voor	het	aantrekkelijker	maken	van	het	Dorpshuis.	
Waarschijnlijk wordt het besteed aan het opschilderen van het interieur, dus 
binnenkort zit dat weer fris in de verf, zodat het een aantrekkelijke ruimte 
blijft	voor	allerlei	dorp	gerelateerde	activiteiten.	De	kleur	en	dergelijke	
regelt	Simone	dus	dat	wordt	vast	een	leuk	fris	geheel!	Helaas	kregen	we	te	
horen	dat	de	fi	nanciële	bijdrage	en	de	aanwezigheid	van	een	welzijnswerker	
op	de	koffi		eochtend	op	woensdag	vanuit	Texels	Welzijn	gaat	stoppen.	Dit	
vinden we geen goede ontwikkeling, dus heeft de Dorpscommissie contact gezocht met B&W en willen 
we	hierover	graag	in	gesprek.	Want	volgens	ons	is	dit	moment	nog	steeds	zeer	waardevol	en	ook	een	
goed	moment	voor	de	welzijnswerker	om	in	contact	te	komen	met	de	dorpelingen.	Barbara	Pieterse	
komt	naar	de	aankomende	DC-vergadering	om	het	daar	met	ons	over	te	hebben.	Zij	is	niet	ver-
antwoordelijk voor het beleid en hopelijk kan zij ons wat handvaten geven om het gesprek met B&W 
aan	te	gaan.	Vooralsnog	blijft	Simone	de	koffi		eochtend	faciliteren,	maar	dan	zonder	deze	bijdrage.	Wat	
natuurlijk	ontzettend	lief	en	sociaal	van	haar	is,	maar	dit	kan	niet	onbeperkt	zo	doorgaan.

Wat	er	verder	nog	gaat	veranderen:	Het	oud	papier!	Zoals	iedereen	weet	wordt	oud	papier	sinds	jaar	
en	dag	opgehaald	door	een	groepje	Waalders,	elke	laatste	zaterdag	van	de	maand.	Dit	gaat	op	verzoek	
van	de	Gemeente	veranderen.	Waarschijnlijk	krijgen	we	een	papiercontainer	die	(gedeeltelijk)	on-
dergronds	is.	Dus	dan	hebben	we	permanent	een	mogelijkheid	om	het	oud	papier	in	te	leveren.	Waar	
deze dan moet komen dat is nog niet helemaal duidelijk en eventueel in combinatie met een 
glascontainer	die	dan	ook	ondergronds	geplaatst	wordt	lijkt	een	mooie	nette	oplossing.
Wat niet gaat veranderen is de bijdrage voor het oud papier vanuit de Gemeente, deze blijven we wel 
ontvangen.	Op	welk	termijn	dit	gaat	plaatsvinden	is	nog	niet	duidelijke,	er	is	nu	een	pilot	gaande	in	
De	Cocksdorp	en	daarna	volgen	de	andere	dorpen.	Dus	tot	die	tijd	gaan	we	verder	op	de	‘vertrouwde’	
manier.	Ik	vermoed	dat	er	nog	aardig	wat	water	door	de	Rijn	moet	stromen	voordat	het	zover	is	maar	
ik hou jullie op de hoogte!

	 	 	 	 	 	Tot	slot	nog	een	bericht	over	de	vlag	bij	de	kerk.	Graag	willen	we
	 	 	 	 	 	dat	die	weer	fi	er	wappert	op	de	kerktoren.	Hierover	kan	je	meer	
      lezen op de website, Guus Lange heeft in samenwerking met de
      DC een reactie geschreven welke we met de Gemeente gedeeld
	 	 	 	 	 	hebben	en	daar	mag	je	ook	op	reageren.	Graag	zelfs!	Ook	hierover
	 	 	 	 	 	willen	we	in	gesprek	met	de	wethouder.
      
      Zoals je leest is er genoeg te doen voor de DC en hierin kunnen we
      nog wel wat versterking gebruiken! Dus bij deze de oproep of er 
      nog dorpelingen zijn die de DC willen komen 
      versterken? We spreken elkaar natuurlijk 
      nog op de algemene ledenvergadering op 
22	april	maar	dan	kun	je	er	alvast	over	nadenken.	We	hebben	een	leuke	
groep mensen, qua tijdsinvestering valt het best mee en je doet iets voor 
ons	mooie	dorp.

André Kooger
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AGENDA
wekelijkse activiteiten

•	 Woensdagochtend 10.30 – 11.15 uur Sociaal Vitaal (in 
	 beweging blijven voor senioren)
•	 Woensdagochtend vanaf 10.00 uur inloop Dorpshuis voor koffie 
	 en een praatje, handwerken, biljarten en andere activiteiten. 
•	 Woensdagavond 10 april is de laatste keer de week doorzagen 
	 in het Dorpshuis, vanaf 20.00 uur
•	 Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur jeu de boules spelen op de baan achter Rebecca

April

22	 Algemene Ledenvergadering Dorpscommissie, Dorpshuis 19.30 uur
27	 Oud papier (ook al is het Koningsdag)
30	 BBQ bij het Dorpshuis
30	 Meierblis

Mei

8-12	 Waalderweekend, kamperen
21	 Voorjaarsconcert Amici Cantus, in de kerk
25	 Oud Papier

Juni

22	 Open tuinendag De Waal
29	 Oud papier

Juli

6  	 SomPop Texel 
27	 Oud papier

Augustus

31	 Oud papier
31	 Verhalen in de Wind, huiskamer-vertelfestival

Activiteiten in het Dorpshuis
Maandagmiddag: 	 	 House of Dance, danslessen voor alle leeftijden
Maandagavond: 		  ‘t Amateurtje toneel (tijdens repetitieperiode)
Dinsdagavond: 		  Zangkoor Amici Cantus, Klaverjas, Biljart, Oud-leerlingen toneel 		
				    (tijdens repetitieperiode)
Woensdagochtend: 	 	 Sociaal Fit van 10.30 uur tot 11.30 uur
	 	           		 Koffie-inloop voor iedereen van 10.00 uur 
	 	 	 	 tot 12.00 uur
Woensdagmiddag: 		  Biljart
Woensdagavond:		  Interdans (volksdans), Biljart
Donderdagmiddag: 	 	 House of Dance, diverse danslessen voor 
				    jong en oud
Donderdagavond: 	 	 Herenbiljart, Oud-leerlingen en/of 
				    ‘t Amateurtje Toneel (tijdens de 
				    repetitieperiode)
Vrijdagmiddag: 	 	 House of Dance, diverse danslessen voor 
				    jong en oud
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Bericht uit het Dorpshuis
Hallo allemaal,

Zoals velen al wel weten stoppen wij per juli met het beheren van 
het Dorpshuis vanwege mijn gezondheid. Heel jammer, want mijn 
lijf geeft aan dat het niet meer gaat, maar mijn hoofd zegt iets 
anders. Maar… het is nog geen juli en tot die tijd gaan we er nog 
een mooie tijd van maken.

En wat is er alweer veel gebeurd sinds mijn laatste schrijven. Na 
viering van het nieuwe jaar op 7 januari, hebben we gevierd dat 
onze klaverjasclub 60 jaar bestaat (officieel dus op 7 januari). Op 
dinsdag 9 januari hadden we onze eerste klaverjas van dit jaar en 
gelijk ons 60 jaar bestaan gevierd met lekkere koek en feestelijke hapjes. gesponsord door de 
Dorpscommissie. En bijna iedereen was er, zodat we met 5 tafels konden spelen.

Gelijk de zondag erop een grote opkomst bij de Bingo. Wat een gezelligheid! Meer hierover lees je 
verderop in deze Weelder.
Op 10 februari hadden we onze jaren 60/70 party. Helaas was Roos, de zangeres van de band ziek en 
kon ik zo last minute geen andere band regelen. Maar met meer verlichting van Ronald en twee grote 
boxen van Rikus, kwam het helemaal goed. Het was erg gezellig!
Op 24 februari hadden we onze eerste bridgedrive. 40 personen kwamen bridgen. De hele bar zat vol. 
Er hing een goede sfeer en het was gezellig! Voor herhaling vatbaar zou ik zeggen.

En toen was het tijd voor ‘t Amateurtje om haar uitvoering op de planken te brengen. Zaterdag 2 
maart was het zover. De nazit was wederom erg gezellig. Veel mensen kwamen nog een paar drankjes 
drinken en een hapje nuttigen.

Verder heeft het biljart een nieuw laken gekregen. Geen groen meer, maar blauw. Het is nu een 
synthetisch laken, wat ervoor zorgt dat de ballen beter over het laken rollen. Tevens een nieuwe hoes 
voor over het biljart, want het oude hing met ducktape aan elkaar. Ook hangt er nu een energiezuinig 
kastje onder het biljart, wat ervoor zorgt dat het biljart altijd op de juiste temperatuur staat. Het biljart 
wordt nu veel minder warm dan voorheen.

Afgelopen 4 maart hadden we onze eerste complete begrafenis in het Dorpshuis. Dat wil zeggen dat 
de dienst ook werd gehouden in het Dorpshuis. Wat wel heel bijzonder was, de familie vroeg om een 
huiselijke sfeer en ‘t Amateurtje had net een uitvoering gehad, waarbij het toneelspel zich afspeelde in 
een huiskamer. Ze hebben het decor laten staan, de kist stond het podium en kon er gesproken worden 
in een huiskamer. De zaal was open naar de bar toe en er waren ruim 150 mensen naar de uitvaart 
gekomen. Alles ingedeeld in een zo huiselijk mogelijke sfeer. Het was heel bijzonder.

En dan om af te sluiten: de halve marathon van afgelopen 9 maart. Gelukkig was het mooi weer met 
het zonnetje erbij. Evengoed best fris, maar de meesten hebben lekker gelopen. Het laatste stuk op de 
staart was pittig vanwege de wind. Het evenement was goed bezocht! Beter dan vorig jaar en binnen 
was het druk en gezellig. Mijn tomatensoep was schoon op! Dat was ook voor het eerst. Stephan had 
met zijn crêpes ook goede zaken gedaan. Piet Bakelaar was deze keer voor het laatst. Hij heeft na 
jaren van trouwe dienst afscheid genomen en het stokje overgedragen aan Peter ter Burg.

23 maart was er een 501 darttoernooi en er staat een disco voor de mensen van het Bliedhuus, de 
Texelse Reede, Downtown en het Maartenshuis op de planning. Op 6 juni mogen we weer naar de 
stembus voor de Europese verkiezingen.

En zo zal er nog wel meer gebeuren. Het is nog geen juli. We gaan genieten van onze laatste 
maanden. Het is een goed besluit, maar we vinden het ontzettend jammer dat we moeten stoppen 
vanwege mijn gezondheid. We hopen dat het Dorpshuis wordt voorgezet met net zoveel enthousiasme 
als dat wij het hebben gedaan.

Met Wielewaalse groet, 
Marco en Simone



WWW . R E B E C C A T E X E L . C O M

Wij hopenu snel te

ontmoeten

Melvin & Leon van Sambeek

Hotel Brasserie Rebecca
Hogereind 39 - 1793 AE - De Waal - 0222-312745

Wij verkopen Texels 
lamsvlees en rundvlees op  
vrijdag, zaterdag en maandag
van 10.00 tot 12.00 uur

Op onze boerderijcamping 
kunt u kamperen van 
15 maart tot 1 november

Boerderijcamping Hoogvliet 
Familie Hin, Nieuwlanderweg 101, 1793 ES De Waal
 0222 - 317 908      boerderijhoogvliet@kpnmail.nl

www.boerderijhoogvliet.nl
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Bericht van de redactie
We	zijn	zeer	tevreden	dat	er	weer	een	mooie	Weelder	voor	u	ligt.	Er	was	zó	veel	
kopij	dat	het	fl	ink	passen	en	meten	was	om	alle	teksten	een	goeie	plek	te	geven.	
Blijf ons vooral veel toesturen, we zijn er blij mee!

We willen op deze plaats aandacht besteden aan het feit dat Simone en Marco in juli 
wegens de gezondheidsproblemen van Simone moeten stoppen met het beheer van
het	Dorpshuis.	Dat	lijkt	nog	ver	weg,	maar	het	is	eigenlijk	al	heel	snel.	Uit	de	de	
lange opsomming, die Simone in ‘Berichten uit het Dorpshuis’ geeft, blijkt heel 
duidelijk	wat	er	allemaal	georganiseerd	wordt	en	welke	belangrijke	rol	het	Dorpshuis	speelt	in	De	Waal.	
Het	Dorpshuis	is	het	kloppend	hart	van	ons	dorp	en	dat	moet	altijd	zo	blijven,	De	Waal	kan	niet	
zonder!

Natuurlijk	hopen	we	van	harte	dat	er	snel	opvolgers	komen.	En	anders	moet	het	misschien	weer	zo	
gaan	als	in	de	tijd	die	in	het	interview	met	Wil	van	Heerwaarden	wordt	beschreven:	met	een	heel	team	
dorpelingen	gezamenlijk	het	Dorpshuis	beheren.
Maar het liefste zien we dat er gebeurt wat Wil zegt: ‘er komt vast een andere beheerder, dat moet 
gewoon.’

Binnen	de	redactie	is	er	ook	sprake	van	een	wisseling:	Yvonne	Huitema	geeft	het	stokje	van	de	
bezorging	over	aan	Liesbeth	Eelman.	Yvonne,	hartelijk	bedankt	en	Liesbeth:	welkom	bij	de	club!

En	op	zaterdag	22	juni	organiseren	Albert	Postma	en	Martine	Blommert	de	Open	Tuinendag	in	De	Waal.	
De vorige keer was dit een groot succes! Dus wanneer het je leuk lijkt om deze keer je tuin open te 
stellen,	laat	het	dan	weten:	mail	naar	mblommert@gmail.com.

De Pasen valt vroeg dit jaar en het lijkt erop dat de natuur zich daaraan heeft aangepast: de narcissen 
stonden	in	februari	al	in	bloei	langs	de	wegen	op	ons	eiland.	Voeg	daarbij	de	ronddartelende	lammetjes	
en	de	vogels	die	weer	wakker	worden,	het	voorjaar	meldt	zich	enthousiast.	De	LenteWeelder	doet	zijn	
naam	eer	aan	met	alle	afbeeldingen	van	lammeren	en	(paas)hazen	die	er	dit	keer	in	te	vinden	zijn.		

Allemaal een prettig voorjaar en veel plezier met de LenteWeelder,

de redactie

Basis	cursus	Reanimatie	en	AED
Stichting	AED	Texel	organiseert	een	Basiscursus	BLS.
BLS	staat	voor	Basic	Life	Support.	U	leert	reanimatie-vaardigheden	en,	net	zo	
belangrijk,	het	herkennen	van	de	omstandigheden	waarin	u	moet	reanimeren.
De cursus wordt gegeven door de instructeurs van het AED netwerk Texel, 
volgens	de	richtlijnen	van	de	Nederlandse	Reanimatie	Raad	(NRR)	na	afl	oop	
ontvangt	u	als	u	geslaagd	bent	een	certifi	caat.

Met	dit	certifi	caat	kunt	u	zich	aanmelden	bij	HartslagNU	als	burgerhulpverlener.

Ook	als	u	extra	wil	trainen	of	uw	certifi	caat	wil	verlengen	bent	u	van	harte	welkom.

     De cursus is:

     - dinsdag 9 mei 2023
	 	 	 	 	 -	 aanvang	19:00	uur	tot	21:30	uur.
     - oefenlocatie De Wielewaal, De Waal
     - inloop vanaf 18:30 uur

	 	 	 	 	 Er	kunnen	maximaal	12	personen	per	avond	deelnemen.

	 	 	 	 	 Meedoen?!	Meld	u	aan	bij:	info@aedtexel.nl

	 	 	 	 	 Onder	vermelding	van	uw	naam	en	geboortedatum.
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Stichting Dorpshuis de Wielewaal
Even voorstellen…

Sinds oktober is er een nieuw bestuur voor Stichting Dorpshuis de 
Wielewaal. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om 
onszelf voor te stellen. Het bestuur telt drie leden en het voor-
naamste doel van de stichting is het in leven houden van het 
Dorpshuis. De stichting huurt het Dorpshuis van de gemeente 
Texel en zorgt voor een goede samenwerking, een beheerder en is 
verantwoordelijk voor het pand en alles wat daarbij komt kijken. 

De voorzitter is Sandor Mantje, wonend aan de Laagwaalderweg en 
al enige tijd betrokken bij de stichting. Sandor woont al jaren in 
De Waal en vindt de aanwezigheid van het Dorpshuis een belangrijk 
onderdeel van het dorp. Als secretaris is Samantha Kooger toe-
getreden. Geen Waalder volgens de Texelse telefoongids, wel in 
De Waal opgegroeid en nog steeds een beetje Waalder in het hart. 
De rol van penningmeester wordt vervuld door Peter Bancken. Als assistent accountant vult hij dit 
bestuur fantastisch aan met zijn financiële kennis. We zijn een gemengd bestuur met één 
gemeenschappelijk doel: goed zorgen voor het Dorpshuis van De Waal. We hoeven jullie niet uit te 
leggen hoe belangrijk het is dat deze centrale plaats om samen te komen, ook in de toekomst blijft 
bestaan.

Grote uitdaging
Vlak nadat het nieuwe bestuur was samengesteld kregen wij het vervelende nieuws te verwerken dat 
Simone en Marco stoppen met het beheer. We waren alle drie ontzettend blij en trots op deze 
beheerders, maar begrijpen en respecteren de keuze. We zullen Simone en Marco een waardig afscheid 
geven, want we zijn ze ontzettend dankbaar voor de enorme inzet die ze hebben geleverd. Heb je zin 
om mee te denken? Laat het ons weten via onderstaand emailadres.

We zullen hard op zoek gaan naar een nieuwe beheerder. Voordat we ‘de markt’ op gaan, eerst deze 
oproep onder de Waalders;

Gezocht: beheerder(s) voor het leukste dorpshuis van Texel!
Ben jij of ken jij iemand die hier geknipt voor is? 
We nodigen je graag uit voor een kop koffie (of thee) om de mogelijkheden te bespreken!

Heb je vragen, tips, goede ideeën of iets anders wat je aan ons kwijt wilt?
Je kunt ons bereiken via stichtingdorpshuiswielewaal@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Sandor Mantje
Peter Bancken
Samantha Kooger

Blaudzun en Drukwerk komen naar De Waal
Op zaterdag 6 juli wordt festival SomPop weer 
gehouden op het landje tegenover Dorpshuis De 
Wielewaal. Van 12.00 tot 24.00, twaalf uur lang 
plezier en vertier. Dit jaar komen o.a. Blaudzun en 
Drukwerk naar De Waal. En ook dit jaar is SomPop 
voor Waalders gratis toegankelijk.

Het veld wordt weer opgedeeld in vier verschillende 
area’s. Het live stage is het podium voor zes 
geweldige bands. Sonic Whip, Cloud Café, Demira, 
Blaudzun, Hiqpy en Yaro Mila. In de feesttent dit jaar 
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o.a. Drukwerk en Danny Panadero. Het dansstrand heeft weer een continurooster van DJ’s en de 
biertuin, aan de andere kant van de sloot, biedt weer veel diversiteit van gitaardisco tot kindervermaak 
en dit jaar Texelse bands.

Inwoners van De Waal kunnen, als dank voor hun gastvrijheid, op woensdag 3 juli tussen 18.00 en 
20.00 uur een vrijkaartje ophalen op vertoon van hun ID-kaart bij De Wielewaal.

				      Tot zaterdag 6 juli!

				      Met vriendelijke groet,
				      Duncan Whyte
				      SomPop Texel

Jaren 60/70 party
Op zaterdagavond 10 februari was er voor de tweede keer tijd een 
jaren 60/70 party in het Dorpshuis. Ook dit keer zou er een live band 
komen spelen, maar wegens ziekte van de zangeres kon dat niet 
doorgaan. Maar niet getreurd, Ronald van Bommel had de bar 
voorzien van goeie geluidsboxen en prachtige verlichting op de 
dansvloer. 

Bij aankomst was het nog erg rustig maar langzaamaan liep de bar 
vol en zat iedereen gezellig te kletsen en te borrelen. En jawel de 
meesten waren zelfs in stijl verkleed, echt erg leuk. Na de nodige 
borrels en hapjes, wat doorlopend door ging, raakten we natuurlijk 
toch op de dansvloer en dat hield een vast groepje tot het einde 
toe met elkaar vol. Wat een heerlijkheid een avondje dansen op 
goeie muziek. Hopelijk kunnen we nog zo’n leuke avond verwachten 
voordat Simone en Marco het Dorpshuis gaan verlaten. Want wat 
gaan we ze missen met alle leuke dingen die ze al hebben 
georganiseerd. 

Alvast mijn dank daarvoor en op naar de volgende gezellige 
avond met elkaar.

Groetjes, Liesbeth Eelman

Concert ‘Springtime’ door Amici Cantus
Op dinsdagavond 21 mei geeft Amici Cantus een bijzonder voorjaarsconcert in de kerk van De Waal. 
Het koor brengt een afwisselend programma met vocale en instrumentale muziek, afgestemd op 
‘Springtime’, de periode van het jaar waarin van alles tot bloei komt en verlangens worden vervuld (of 
niet). Daar hoort het gekwetter en fraaie gezang van vogels bij, ontluikende liefde, hoogtepunten als 
die liefde wordt beantwoord, en diepe treurnis als dromen niet uitkomen.

Vrolijkheid, schoonheid, verlangen, verleiding, tragiek… Componisten uit alle tijden hebben deze 
onderwerpen aangegrepen om de mooiste muziek te maken. Wij kozen voor dit concert muziek van 
o.a. Thomas Morley en John Dowland uit de 16e eeuw, Edward Elgar, Gustav Holst en Ralph 
Vaughan Williams die 2 eeuwen later leefden, en hebben uit onze eigen tijd Benjamin Britten en John 
Rutter aan het programma toegevoegd.
Medewerking wordt verleend door Karen Haasdijk, piano, en Eveline Drevel en Geertje de Vries, 
blokfluit.

Het concert begint om 20.15 uur. De toegang is € 7,50 (bij voorkeur pinnen).

Lida Wels
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Berichten uit museum Waelstee

Schaapje, schaapje, heb je witte wol?
In Waelstee is het nieuwe seizoen van start gegaan. Dit seizoen is er extra aandacht voor schapenwol 
en wat je daar allemaal voor moois en nuttigs mee kunt doen.

Wol is een prachtige duurzame grondstof, maar helaas eindigt de wol 
van bijna alle Nederlandse schapen op dit moment grotendeels in de 
verbrandingsoven. Wie ruwe wol wil laten verwerken tot een product, 
gaat naar een fabriek in Duitsland of Denemarken. De wolverwerkende 
industrie is in Nederland nagenoeg verdwenen. Schapenwol heeft zijn 
economische waarde verloren: zorgde wol vroeger voor 50% van de 
inkomsten van de schapenhouder, nu is dat nog slechts 1%.

Er zijn echter verschillende Nederlandse initiatieven die proberen 
meer aandacht te vragen voor het prachtige product dat schapenwol 
is. Sinds 2014 bestaat in Almere de Almeerse Wolunie, die als doel 
heeft het gebruik en de verwerking van wol te stimuleren en te 
promoten. In hun schaapskooi worden ondermeer Romney schapen 
gehouden. In Friesland is de stichting Pleed sinds 2019 op zoek naar 
‘wolredders’ en in Rotterdam is in 2021 het Hollands Wol Collectief 
opgericht, dat de circulaire economie wil bevorderen. Zij kopen 
vachten op en maken daar een halffabrikaat, zoals vilt van. In 
Baambrugge maakt The Knitwit Stable wollen kleding van hun eigen kudde merino-schapen en zij 
	 	 	 	  geven voorlichting over wol aan bedrijven en aan scholen.

				     Ook wordt er veel gedaan aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen
	 	 	 	  met wol. Op Texel bijvoorbeeld, biedt boer Jens behalve breiwol ook 
	 	 	 	  ‘wolvlokken’ aan, als vochtvasthoudende meststof voor de tuin. Tineke 	
	 	 	 	  Hoogenbosch, eigenaresse van Wol van Texel, geeft workshops vilten. Bij
	 	 	 	  haar kun je onder andere kleding, tassen én rivierkeien van vilt maken.
				     Skéépe verkoopt drogerballen voor in de wasdroger, die de droogtijd 
	 	 	 	  verkorten. 

				     Bij het Texelse Wolgilde is aandacht voor zowel oude als nieuwe 
				     technieken voor wolverwerking zoals: stroppen, spinnen, kaarden en 
	 	 	 	  tuften. Bij het tuften wordt van zelf gesponnen en geverfde wol een 
	 	 	 	  wandkleed gemaakt met behulp van een tuft-pistool. 
	 	 	 	  In de tentoonstelling hangt een voorbeeld, gemaakt door Marije Bakker. 
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Erna van Sambeek laat zien hoe je ook mooie kleine 
kunstwerkjes kunt maken met verschillende soorten wol.

Behalve aandacht voor wol is er in Waelstee, zoals gebruikelijk, 
ook aandacht voor de vlasteelt en het verven van wol en stoffen 
met meekrap. Het ziet er naar uit dat oude teelten en 
ambachten in de nabije toekomst weer meer economische 
waarde zullen krijgen. 

Laten we hopen dat dat ook zal gelden voor de schapenwol. De 
interesse in spinnen, breien en verven is de laatste jaren bij de 
jongere generatie sterk gestegen, dus dat geeft hoop!

José Huisman

De Waal in beeld…
Dit mooie sfeerplaatje hebben we toegestuurd gekregen van Richard Dekker en is gemaakt vanaf Ora 
et Labora. Richard is lid van biljardclub De Zwaal, die sinds kort in ons Dorpshuis zitten.

En zo is een nieuwe rubriek ontstaan in ons dorpsblad. De Waal in beeld.

Heb je een mooie foto van ons dorp? Stuur hem in!

foto: Richard Dekker



Van tuinfeest tot festival, voor binnen en buiten, in alle kleuren, rustiek of 

wild, ik heb heb er verlichting voor.

Heeft U plannen, bel mij  of Email mij, dan kijken we samen wat er 

mogelijk is.

Ik werk uitsluitend met LED-verlichting.

Ronald van Bommel

06-53801731 (Graag na 18:00 uur)

Ronald@Tapetexel.nl

Heeft U meer nodig, voor geluidsapparatuur, tenten, stoelen en tafels of 

andere evenementenmaterialen kan ik ook zorgen via mijn partners bij 

TAPE Texel. 

WAAR TEXELSE EN 
BUITENLANDSE SMAKEN 

SAMEN KOMEN

 Postweg 124, De Cocksdorp
 06-319 484 17

 info@koogerrestaurant.nl

WWW.KOOGERRESTAURANT.NL

WAAR TEXELSE EN 
BUITENLANDSE SMAKEN BUITENLANDSE SMAKEN 

SAMEN KOMEN
BUITENLANDSE SMAKEN 

WAAR TEXELSE EN 
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De smaak te pakken
op zoek naar smaken uit mijn jeugd 

Kletskoppen

Koekjes zijn voor een kind altijd een feest. 
Om te eten, om te maken en vooral om 
van te snoepen. Aflikken van deeghaken, 
vinger in de beslagkom, gezicht tegen 
de ruit van de ovendeur geplakt, opsnuiven 
van de geur, niet kunnen wachten tot de 
koekjes zijn afgekoeld, dat werk.

Buitenbeentje in dit verhaal is het kletskopje. Een gekarameliseerd koekje met stukjes 
amandel. In de beslagkom is er niks aan. Maar als het na het bakken is afgekoeld, verslavend
	 	 	 	 	 	 	 lekker. Mijn vader was niet zo’n zoetekauw, 
							       maar het kletskopje van mijn moeder sloeg hij
	 	 	 	 	 	 	 nooit over.

							       In 1993 overleed hij in de Paastijd en er 
							       werden in het crematorium kletskopjes in plaats
	 	 	 	 	 	 	 van cake geserveerd bij de koffie. Dat zegt 
	 	 	 	 	 	 	 genoeg. Mijn moeder maakte ze die keer niet 
	 	 	 	 	 	 	 zelf, maar ik moest naar de Albert Heijn om ze
	 	 	 	 	 	 	 te kopen. Daar liep ik dan in diepe rouw en de
	 	 	 	 	 	 	 rest van het winkelende publiek wist van niks. 
	 	 	 	 	 	 	 Wat doen ze allemaal hier vroeg ik mij af. 

Enfin, ik heb toen het hele rek 
kletskoppen leeg getrokken en vertrok 
met 30 pakjes voor de crematie  van 
mijn vader. Elke keer als ik een kletskop 
eet brengt mij terug naar dat moment.

Kletskoppen zijn een magisch koekje; 
ze gaan als bolletje de oven in en komen 
er plat uit met kuiltjes en gaatjes. 
Knapperig en licht gekarameliseerd.

Wessel Holleman
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Op de koffie bij… Wil van Heerwaarden
Een vraag die me al langer bezighoudt: ‘Hoe is het toch met Wil?’. 
Vorig jaar is zij verhuisd van een grote woning met tuin aan de 
Bomendiek naar een kleine seniorenwoning aan het Vermaningspad. 
Een hele verandering lijkt me. Op een vrijdagmiddag loop ik even bij 
haar langs om te vragen of ze een interview met De Weelder leuk 
vindt?
‘Ja, heel leuk, maar ik ga morgen voor een maand naar Brabant en 
vanmiddag heb ik een feestje van mijn schoonzus.’

Waar is die tijd gebleven dat gepensioneerde mensen nog thuis achter 
de geraniums zaten? En alle tijd hadden voor een praatje…? Maar Wil 
biedt zelf al een oplossing aan ‘We kunnen wel beeldbellen, dat doe 
ik met Ad ook bijna elke dag.’ Op een maandagochtend met allebei 
een lekker bakje koffie bij de hand, ga ik bij Wil ‘op de koffie’.

Hoe bevalt je het wonen aan het Vermaningspad?
‘Ontzettend goed, alles is me zo meegevallen. Ik vond het erg 
spannend om te verhuizen. Je moet weten dat ik al sinds 1978 aan 
de Bomendiek woonde, dat is een hele tijd. Ik was 18 jaar toen ik 
daar ging wonen, ik ben met een zak op mijn schouder weggelopen bij m’n ouders huis. Van mijn 
ouders mocht ik niet met Ben omgaan, omdat hij katholiek was en VVD stemde. En ik was een 
gereformeerd meisje, dus dat kon niet. Mijn ouders waren oud in hun doen, mijn moeder was al 40 
jaar toen zij mij kreeg en ik ben de een-na-jongste van 6 meiden.

Ben was 11 jaar ouder en woonde alleen daar in het huis. Zijn ouders zijn verongelukt in 1972, tijdens 
een rondvlucht boven Texel. De rondvlucht was een cadeau van de kinderen aan de ouders, het was 
een hele schok niet alleen voor de familie, maar voor heel De Waal en misschien wel heel Texel.
Toen ik 20 jaar was zijn we getrouwd en we hebben een heel goed huwelijk gehad. De ouders van Ben 
heb ik niet gekend, maar met de familie Van Heerwaarden heb ik een goede band, vooral met Vera, 
Ben zijn zus. Ze is nu 80 maar dat merk ik niet. De Van Heerwaardens hebben een gave om er lang 
jong uit te blijven zien, dat had Ben ook. Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij veel ouder was.

						            Ik mis mijn oude huis wel, maar door los te laten ben
						            ik blij en dankbaar dat ik hier in De Waal kan blijven 
					       	       wonen, want voordat het Vermaningspad op mijn pad 
	 	 	 	 	 	       kwam heb ik ook huizen in Den Burg bekeken. In 2016 
						            heb ik me al laten inschrijven voor een andere woning,
	 	 	 	 	 	       net voordat Ben stierf. Je moet weten ik ben al op mijn 
						            35e afgekeurd vanwege mijn rug, dus zo’n tuin en huis
	 	 	   	 	 	       kan ik alleen niet aan. En 7 jaar later wordt ik gebeld
	 	 	 	 	 	       door Woontij en toen zat ik net hier in Brabant. Dus de
						            volgende dag met de trein weer terug, dat was voor mij
	 	 	 	 	 	       heel heftig. Samen met 2 jongeren mocht ik komen 
						            kijken en ik dacht gelijk: dit wordt mijn huis, dit voelt 
	 	 	 	 	 	       zo goed.

Ik heb al een kunstknie en binnenkort moet ik ook aan mijn andere knie geopereerd worden, dus ik 
ben blij dat ik hier zit, want alles is gelijkvloers. Ik heb gewoon een slecht lijf, slijtage kraakbeen en 
dat zet gewoon door. Ik wil niet zielig doen, maar hier kan ik me lekker redden.

Wel mis ik Hannie en Gerard heel erg, zulke fijne leuke mensen. Hier heb ik goed contact met Ab Bruin, 
dat is mijn buurman, een lieve man. En ik heb ook contact met Barbara en Jan Boon. Voor de rest is 
het leven en laten leven, en dat is prima zo. Ik heb echt de mooiste plek hier, mooi uitzicht. En Els en 
Johan in de buurt, dat zijn goede vrienden van me.’

Hoe lang woon je nu al in De Waal en voel je je een echte Waalder?
47 jaar woon ik al in De Waal, ik ben hier niet geboren maar voel me wel een echte Waalder, absoluut. 
Ben is hier geboren en getogen en ik ben hier met de familie en het bedrijf meegegroeid.
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Met Ben heb ik ook het Dorpshuis gedraaid, of eigenlijk met een heel team vrijwilligers: Anneke en 
Henk Witte, Mary Witte, buurvrouw Luiken, Kees Goud (Zoetelief), Gijs Zoetelief en Jannie Reij 
maakten schoon. Ik hoop niet dat ik er nu één vergeet. Dat was een geweldig mooie tijd, nachtelijke 
feesten en toneel met een bandje en vroeger werd er binnen nog gerookt. En de volgende ochtend 
stonk het vreselijk als we samen de boel gingen opruimen. Maar geweldig. Het was door het dorp en 
voor het dorp. Ik had nooit verwacht dat Simone en Marco zich hierop zouden storten, ik ben 
supertrots op ze. Jammer dat ze stoppen en er komt vast een andere beheerder, dat moet gewoon.

Wat De Waal leuk maakt is, doordat er zoveel verschillende mensen hier wonen. Het unieke van De 
Waal is dat je kan doen wat je wilt en zijn wie je bent en niet zoals in Oosterend, waar ik altijd een 
grote sociale controle voelde. In De Waal is geen negatieve sociale controle, er wordt niet geroddeld. 
Of in ieder geval merk ik dat niet, maar we zijn er wel voor elkaar als je elkaar nodig hebt.’

Hoe is het met je gezondheid? We hebben je gemist met speulen…
‘Afgelopen winter heel veel ziek geweest, eerst een operatie aan mijn duim, dat ging prima hoor, maar 
toen kreeg ik een ziekenhuisbacterie en daarna nog een longontsteking. Eigenlijk moest ik in februari 
aan mijn knie geopereerd worden, maar ik dacht: eerst nog even wat meer op krachten komen. Het 
speulen heb ik altijd heel leuk gevonden met een groep, god wat hebben wij een lol gehad, maar ik 
denk dat dit voor mij een gepasseerd station is. Maar mocht er weer wat op m’n pad komen misschien 
doe ik wel weer mee.’

In 2012 leerde ik jou kennen op het Waalderweekend. Je was gelijk heel hartelijk naar mij, ga je dit 
jaar ook nog mee?
‘Oh ja, toen zijn wij samen gaan kanoën, Ben wou niet. Ja, superleuk. De meeste keren zijn we wel 
mee geweest. Ook toen Simone en Jan nog klein waren. Voor de 1e keer hadden we een caravannetje 
geleend, vreselijk! En Jan werd toen ook nog ziek. Ja kamperen moet je echt leren, ik was heel truttig 
met alles, alles moest heel precies. Maar toen ik dat los kon laten heb ik ontzettend genoten van 
Waalderweekend en het kamperen.
Nadat ik de camper heb verkocht, ging ik niet meer mee met Waalderweekend, nou ja, nog een keertje 
met Joke Brom in een huisje, dat was ook lachen.

Nu ik Ad ken gaan we samen met de Waalder reisvereniging mee. Heel leuk, vaak een vol programma
wat je zelf anders niet bedenkt, superleuk en er wordt veel gegeten en veel gelachen. Ad z’n zoon 
heeft een lekker huisje in Zeeland en daar gaan we ook regelmatig naar toe. Ik heb nu weer een man 
die 13 jaar ouder is, maar dat voelt niet zo. Ik voel me heel rijk, we hebben vroeger best geploeterd. 
En nu is het leven makkelijk en rijk. Rijk in de zin van, dat je weet dat er iemand voor je is en die van 
je houdt.’

En nu in Brabant, hoe is dat?
‘Ad is nu weg, hij doet vrijwilligerswerk bij zijn zoon, die heeft een garage. Dat houdt hem fit en ik zit 
hier ook prima. Ad is echt een cadeautje. Ongelofelijk mooie toevoeging aan mijn leven. Ik ben een 
mensenmens en heb andere mensen nodig om gelukkig te zijn. Ik was echt heel eenzaam, ik voelde 
me echt geamputeerd na het overlijden van Ben. Ad zijn vrouw is ook overleden, dus hij kent dat 
gevoel. Daarom hebben wij het zo goed samen.
We zijn nu 3 jaar samen. We hebben elkaar leren kennen in de Burgtkerk in Den Burg, dat is een 
protestante kerk. Toen ik in De Waal kwam wonen, kon ik kiezen, of kerken in Oosterend of in Den 
Burg? Nou dan snap je het wel, Den Burg. Met koffie drinken na de dienst hebben we elkaar ontmoet. 
Ad komt al 45 jaar op Texel, heeft een chalet op de Bremakker en zo is hij best vaak op Texel.

We gaan nooit samenwonen, we hebben allebei zo onze eigen roots, eigen dingen en eigen familie. 
Juist de wintermaanden zijn voor De Waal belangrijk en nu moet ik mijn tijd wat verdelen tussen hier 
en daar. En dan mis ik ook wel wat, zo heb ik de Waalder dorpsmaaltijd gemist en dat vind ik juist zo 
gezellig. Ad en ik zien elkaar elke dag, als we niet bij elkaar zijn zitten we zo een uur te bellen. Het 
belangrijkste is dat er iemand voor je is en die van je houdt.’

Wat zou je nog willen doen?
‘Genieten van het leven. Zo als het is, is het goed. Ik ben heel gelukkig met mijn kinderen en 
kleinkinderen. Met Ad lekker fietsen en naar het strand, als we op de Bremakker zitten zijn we vlakbij 
het strand en dat is genieten. We houden echt van het strand.’
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Wat wil je nog laten weten?
‘Blij met mijn vrienden, vriendengroep, De Waalders, thuis voelen. Echt een 
gevoel van geborgenheid. Ik heb heel veel slechte jaren gekend en toch waren 
er altijd Waalders die om me heen stonden zoals Ingrid Pastoor, kei van een wijf. 
Zo fijn, dat we er voor elkaar zijn. Dus ik hoop mijn leven lang hier te kunnen 
blijven wonen. Huuskoog staat op de nominatie om gerenoveerd te worden, het 
wordt energie-neutraal gemaakt. Wij zijn als project gekozen omdat Huuskoog 
kleinschalig is. Ik dacht met subsidie van de provincie, we hebben nog enkele 
raampies. Alleen is nog niet bekend wanneer.’

Ad komt weer binnenlopen en onze koffie is al lang op. Ik kijk op de klok en zie 
dat we een uur en een kwartier verder zijn. Wil bedank ik voor het gezellige 
gesprek en zij mij, zo leren we elkaar nog weer wat beter kennen.
							             
Anita Krijt

De Haas
Wat een mooi gezicht is dat toch om in het vroege voorjaar weer huppelende en rennende hazen in het 
land te zien. Druk met elkaar omdat de paringstijd voor de hazen weer is aangebroken. Interessante 
en bijzondere dieren zijn het en daarom is het leuk om er hier wat meer over te vertellen.

				    De haas (Lepus Europaeus) heeft een rood grijsbruine vacht, lange oren 
	 	 	 	 met zwarte punten en een witte ondervacht. Hij kan wel 50 – 65 cm groot
	 	 	 	 worden en 2.5 tot 5 kg zwaar. Zijn biotoop is open gras en akkerland, 
	 	 	 	 kleinschalige landbouwgebieden met afwisselende gewassen. De haas
				    heeft een selectieve (stikstofarme) voedselkeuze met een voorkeur voor 
				    kiemplanten, jonge planten en akkerkruiden, zoals paardenbloem, 
	 	 	 	 viooltjes en alle soorten klaver. Zijn rustplaats zijn meestal bosranden,
	 	 	 	 wallen, ruigtes en heggen. Hij ligt graag in zogenaamde legers, dat zijn 
	 	 	 	 ondiepe kuilen in het hoge gras en tussen de kluiten grond. Hazen zijn 
				    overwegend in de avond en nacht actief maar in het voorjaar ook in de 
	 	 	 	 schemering en overdag. De paartijd of rammeltijd begint al eind december
				    tot en met augustus maar in het vroege voorjaar zijn de vechtende of 
	 	 	 	 boksende hazen het meest te zien. Dat boksen doen zowel de mannetjes 
	 	 	 	 als de vrouwtjes.

	 	 	 	 Hazen zijn ook vluchtdieren omdat ze prooi vormen voor veel vogels en 
	 	 	 	 andere dieren, zoals honden en katten. De haas is dan ook altijd schuw en 
alert en kan een snelheid ontwikkelen van wel 75 km/u en kan daarbij ‘haken slaan’ oftewel plotseling 
90 graden van richting veranderen. Ook kunnen ze goed zwemmen!

De sterfte onder vooral jonge hazen komt door kou, regen, parasieten, ziekten (leverbot) maar ook 
verkeer en jacht, roofvogels en eenzijdige voeding. Deze winter met ontzettend veel regen lijkt mij 
dan ook niet zo’n goede tijd te zijn geweest voor het overleven van (jonge) hazen. Gemiddeld worden 
hazen in het wild 3 jaar oud maar er zijn ook oudere hazen (van 10 jaar) bekend.

Als betrekkelijk kleine planteneter met veel natuurlijke vijanden heeft de haas een bijzonder voort-
plantingsvermogen. De haas is het grootste deel van het jaar vruchtbaar en het voortplantingsproces 
van de haas wordt alleen in oktober, november en december onderbroken. Precies in deze tijd vanaf 
15-10 t/m 31-12 mag er op de haas worden gejaagd. Jagers mogen een aantal hazen schieten om te 
eten en om schade van hazen te voorkomen. Dat kan alleen als er voldoende hazen zijn in het veld. De 
jager maakt hierover afspraken met zijn medejagers. De wet zegt dat er altijd een redelijke wildstand 
moet overblijven. Aan deze wettelijke plicht heeft de jager zich te houden.

Een andere bijzonderheid is dat de vrouwtjes haas of moerhaas een bijzondere baarmoeder heeft. Met 
deze superbaarmoeder kan ze ondanks dat ze al drachtig is toch weer vruchtbaar zijn en weer worden 
gedekt. Zo kunnen in haar superbaarmoeder jonge, nog ongeboren haasjes aanwezig zijn van 
verschillende leeftijden! De draagtijd is gemiddeld 42 dagen en ze werpt 1 tot 4 jongen 3 tot 4 x per 
jaar, gemiddeld 12 jonge haasjes per jaar en na 3-4 weken zijn de jonge haasjes zelfstandig. 

videobellen met Wil
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De jonge haasjes worden boven de grond geboren en hebben direct vacht om zich warm te houden. Ze 
zijn hierdoor ook direct blootgesteld aan de natuurlijke vijanden en aan weer en wind. Ook zou het 
vetgehalte van de moerhaas onvoldoende kunnen zijn om de barre weersomstandigheden door te 
komen Het aantal jonge haasjes per jaar lijkt hoog te zijn maar per moederhaas zijn er maar enkele 
die eerste zomer overleven.

Nog een bijzonderheid van de hazen is, dat als de moederhaas dood is gegaan terwijl zij nog zogende 
jongen heeft, deze taak wordt overgenomen door ‘tantes’ met jongen in de buurt! Na 3 dagen kruipen 
jonge hazen al van hun geboorteplek af. Elke avond komt de haasmoer terug en maakt een grommend 
geluid en komen de jonge haasjes naar haar toe om te zogen en dan verdwijnt de moerhaas weer. Dit 
gaat zo door totdat de jonge haasjes na 3-4 weken zelfstandig zijn. Het is een misverstand dat jonge 
haasjes verstoten zouden worden als je ze hebt aangeraakt. Laat jonge haasjes zo veel mogelijk met 
rust en laat de natuur zijn gang gaan. Hou natuurlijk in deze tijd de honden aan de lijn en hou de 
katten op je eigen terrein met in ieder geval een belletje om!

Nog een paar bijzonderheden van de haas:
Naast hardlopen, haken slaan en goed kunnen zwemmen, kunnen ze ook 360 graden rond zien doordat 
hun ogen aan de zijkant van hun kop zitten. Zo kunnen ze hun omgeving erg goed in de gaten houden.

Ook hun oren (lepels, 12 cm) zijn erg goed ontwikkeld en precies op de juiste wijze gevormd. Zijn oren 
kan hij 190 graden draaien zodat vanuit elke richting geluid opgevangen kan worden.
Met sterk ontwikkelde geurorganen vangt de haas geuren op die van vijanden zouden kunnen zijn. 
De haas ziet, ruikt en hoort dus goed en is erg snel. De kracht hiervoor zit in zijn achterpoten die zijn 
voorzien van krachtige spieren. Zo kan hij sprongen maken van 5 tot 7 meter!

De uitdrukking ‘Er als een haas vandoor gaan’, verwijst naar de snelheid van het dier. Een andere 
uitdrukking is ‘Een hazenslaapje doen’, verwijzend naar het feit dat de haas zeer alert is en zeer licht 
slaapt, of ‘Het hazenpad kiezen’, wat erop wijst dat de haas een vluchtdier is. Toch blijft de haas bij 
gevaar het liefst zo lang mogelijk in zijn leger liggen tot hij niet anders meer kan, om er dan vandoor 
te gaan.

Wat een mooie dieren zijn het toch met veel bijzondere eigenschappen om in het open veld te kunnen 
overleven. Desondanks gaat de hazenstand wel achteruit. In Nederland is in verschillende provincies 
(Groningen, Limburg en Utrecht) de jacht op hazen al verboden. Sinds 2020 staan het konijn en de 
haas op de Rode Lijst van Zoogdieren omdat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Daarom is het 
een belangrijke taak van de jagers om een redelijk bestand van hazen in ons gebied goed in de gaten 
te houden en te garanderen!

Op Texel zijn de hazen gelukkig nog steeds goed waar te nemen, zodat we binnenkort weer van hen 
kunnen gaan genieten.

Rom van Schaik

Voorjaar in polder Waalenburg
Het voorjaar is echt volop bezig, ook in de polder Waal en Burg. Na een hele natte winter staan nog 
veel graslanden in de polder plas-dras en zijn er nog grote oppervlakten ondiep water te zien.
Dit is eigenlijk hoe het vroegere Waalenburg er ook uitzag. In de winter ondergelopen weilanden en 
percelen, die in het late voorjaar langzaam opdrogen. Het ondiepe water zorgt voor veel voedsel en 
trekt veel, heel veel vogels aan. Op de iets hogere delen zie 
je de pollen gras al behoorlijk uitlopen en juist die plekken 
bieden een veilige broedplek voor veel weidevogels.

Na deze winter ziet het gebied Waalenburg er ook zo uit. 
Veel natte delen, wat veel vogels aantrekt. In het ondiepe 
water kunnen de grutto’s en andere steltlopers, die nu uit 
het warme zuiden aankomen, makkelijk voedsel vinden. Dit 
is belangrijk, want na zo’n lange trektocht moeten de vogels 
snel weer in conditie komen. Als er tekort aan voedsel is, 
komen de vogels niet op gewicht en zullen ze niet gaan
broeden. Alleen de vogels die goed in conditie komen gaan over tot broeden.
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Al die natte plekken zijn dus erg belangrijk. Momenteel verblijven er enkele honderden grutto’s in 
Waalenburg. Die vinden in de ondiepe plassen een veilige rustplek en in de natte weilanden kunnen 
ze makkelijk aan voedsel komen. Ergens in april zullen ze zich verspreiden over de broedgebieden in 
Waalenburg en andere geschikte plekken op Texel en elders.

De kieviten zijn er ook weer. Die zijn deze winter 
de hele winter wel aanwezig geweest. Nu zitten 
de meeste alweer op eieren. Die zoeken een 
mooie plek, meestal wel in de buurt van de 
natte delen. Want als de eieren uitkomen 
kunnen de jonge vogels makkelijk voedsel 
zoeken langs het ondiepe water. Daar blijft de 
begroeiing vaak wat achter en de dode be-
groeiing, die na het opdrogen van het water 
achterblijft, trekt heel veel kleine insecten aan. 
Een eldorado voor de jonge weidevogels.

Ook de kleine plevier is weer terug. Sinds er 
weer flauwe onbegroeide oevers aan de terug gegraven kreken zijn, is de kleine plevier weer terug 
in Waalenburg. Ze broeden bij Natuurcentrum De Marel in het hele korte gewas op de drooggevallen 
oevers. Ook langs de Staart kan je ze zien. Het zijn kleine (ongeveer een merel) vogels die heel snel 
langs de oevers rennen. Als je ze goed met een verrekijker bekijkt dan zie je dat ze een mooie gele 
oogring hebben. Zo kan je ze gemakkelijk onderscheiden van de sterk gelijkende bontbekplevier.

						          Dit hele voorjaar kan je voor alle vogelinformatie (en
					                   andere natuurinformatie) ook weer terecht in Natuur-
	 	 	 	 	 	     centrum De Marel. Vanuit De Waal kan je een 
						          prachtige wandeling ondernemen naar het Natuur-
	 	 	 	 	 	     centrum. Een verrassend leuke route is de route langs 
						          de Polderweg, langs de zuidkant van Waalenburg, 
	 	 	 	 	 	     onderlangs de Zaandammerdijk. Let daar goed op want
	 	 	 	 	 	     daar roept in de vroege ochtend en avond de roerdomp.
						          Zien is heel lastig, want hij heeft een akelig goede 
	 	 	 	 	 	     schutkleur zo tussen het riet. 

						          Onderlangs de Zaandammerdijk bloeit in april en mei ook 	
	 	 	 	 	 	     de Harlekijn. Een voor Nederlandse begrippen zeldzame 
orchideesoort. De Harlekijn gedijt goed in het gebied Waalenburg. Langs meerdere wandelroutes kan 
je ze prachtig in bloei zien staan. Bij boerderij Plassendaal kan je door het land (oostelijk van het 
kanaal), doorsteken naar de Hertenkamp en vandaar via het fietspad door naar Natuurcentrum De 
Marel. Vanaf 19 april staat er in de Hertenkamp een klein nieuw gebouwtje. Een zogenaamd natuur-
toilet. Dit is bedoeld voor wandelaars en fietsers die daar even kunnen toiletteren. Een mooie service 
van Natuurmonumenten.

In de kleine schuur die in de Hertenkamp 
staat komt in de loop van het seizoen 
een gezamenlijke tentoonstelling van 
Natuurmonumenten en Museum 
Waelstee uit De Waal. Daar kunnen 
mensen dan ook een kijkje nemen tussen 
wat oude werktuigen van weleer. Zo 
worden de wandel- en fietsroutes steeds 
leuker en informatiever.

                                                                                                                     
Marc Plomp
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Cultuur in De Waal
Soms	hoor	ik	wel	eens	in	De	Waal	is	niks	te	doen.	Nou	dit	jaar	is	in	ieder	geval	lekker	begonnen,	want	
regelmatig	is	er	wel	wat	leuks	te	doen.	Ik	moet	eerlijk	bekennen,	het	lukt	mij	ook	niet	altijd	om	erbij	
zijn.	Zo	heb	ik	de	Wielewaalse	Bingo	gemist,	dus	helaas	ik	ben	niet	in	de	prijzen	gevallen.	Wel	heerlijk	
gedanst	op	de	jaren	60/70	party.	Ja,	dansen	is	ook	kunst	en	er	mag	wat	mij	betreft	wel	vaker	gedanst	
worden!

’t Amateurtje
Op 2 maart speelde de toneelvereniging het stuk ‘waar verstoppen 
we	het	lijk’.	Ik	was	niet	van	plan	om	te	gaan	en	op	het	laatste	
moment	ging	ik	mee	met	Wies	en	haar	vriendin	Ria	en	had	er	
geen	spijt	van.	Het	was	een	vermakelijke	avond	met	als	debutant	
Eline	Jongejan	op	het	podium.	Wat	een	lange	teksten	moesten	zij	
en haar medespelers uit het hoofd leren, dat is al een hele kunst! 
Er	werd	goed	gespeeld,	zo	kwam	er	o.a.	een	praatzieke	vrouw	met
een	Fries	accent	en	een	dronken	Engelse	vrouw	voorbij.	En	na-
tuurlijk speelden de broertjes Eelman ook weer mee, of waren ze 
nu	met	zijn	3-en?	Jan	had	een	dubbelrol,	wat	tot	verwarring	leidde.	

Al met al een leuke voorstelling waarbij wij regelmatig moesten 
lachen.	Het	einde	kwam	voor	mij	wat	abrupt,	maar	wellicht	is	het	een	cliff	hanger	en	komt	er	nog	een	
vervolg op dit stuk? En natuurlijk aan het einde een loterij met Bert Keijser als spreekstalmeester en 
helaas	wederom	weer	niet	in	de	prijzen	gevallen…

      Elkaars Andere
      Op 10 maart was er een theatrale vertelling georganiseerd
	 	 	 	 	 	 door	Anet	van	de	Elzen.	Prachtige	vertelling	en	gedichten
      over en door buurmeisjes Margriet Kemper (Indisch) en 
	 	 	 	 	 	 Froukje	Reitsma	(Fries),	die	elkaar	leren	kennen	eind	jaren
	 	 	 	 	 	 ’50.	Allebei	een	hele	andere	culturele	achtergrond,	het	ging		
      over vriendschap, cultuur en een stukje wereldgeschiedenis  
	 	 	 	 	 	 met	mooie	parallellen	van	het	verleden	en	het	heden.	

	 	 	 	 	 	 Het	was	erg	boeiend,	ontroerend,	fi	losofi	sch,	prachtig
      verteld, met een lach en een traan en het maakte mij ook
	 	 	 	 	 		 nieuwsgierig.	Samen	met	Belinda	Laan	was	ik	hier	naar	toe
      gaan en we merkten dat we het even moesten laten 
	 	 	 	 	 	 bezinken.	

	 	 	 	 	 	 Na	afl	oop	waren	er	nog	Indische	hapjes,	heerlijk	lemper	met	
      jackfruit en satésaus met dippers, en Indische bintang (bier) 
	 	 	 	 	 	 en	limo.	Heerlijk,	om	zo	nog	na	te	praten	met	de	andere	
	 	 	 	 	 	 bezoekers,	ook	met	sprekers.	Froukje	was	erg	enthousiast	
en gaf ons nog een compliment “goh, wat leuk dat jullie jonge mensen ook interesse hebben in wat wij 
te	vertellen	hebben”.

Heel	fi	jn	om	zo	je	eigen	wereld/gedachtegangen	te	kunnen	spiegelen	en	verruimen,	dat	is	wat	cultuur/
kunst	met	je	kan	doen.	Kijken	met	andere	ogen.	Dat	is	hetzelfde	gevoel	wat	ik	ook	kan	hebben	als	ik	
een	museum	bezoek.

Voor op de agenda
Op 31 augustus stellen meerdere bewoners hun huiskamer weer 
beschikbaar, zo ook wij, voor het tweejaarlijkse evenement Verhalen in 
de	Wind.

Mis het niet!

Anita Krijt

				Het	begrijpen	van	de	ander
    is niet te scheiden van het feit
				dat	men	hem	aanspreekt.

    Met een ander mens van aangezicht
    tot aangezicht in betrekking staan,
				betekent	dat	ik	hem	niet	kan	doden.

				Het	menselijke	geeft	zich	alleen	bloot
				in	een	relatie	die	geen	macht	is.

    De relatie tot de ander stelt mij
    in discussie en ontdoet mij van mijzelf,
    en dat telkens opnieuw doordat
    het mij steeds weer nieuwe
				mogelijkheden	doet	ontdekken.
				Ik	wist	niet	dat	ik	zo	rijk	was.
   Emmanuel Levinas  
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Tuinclub

Op 21 Februari hadden wij onze jaarvergadering, de aftrap voor een seizoen met leuke en verassende 
uitjes, waarvan als eerste een Paasworkshop op 20 maart in De Wielewaal.

Op 1 maart werd de jaarlijkse vergadering van de Noord-Hollandse tuinclubs gehouden in Wognum.  
Wij van de tuinclub De Waal waren daarbij vertegenwoordigd. Daar kwam de vraag voor de jaar-
lijkse uitwisseling tussen de tuinclubs. Nu wil Tuinclub d’Egelantier uit Stompetoren op 2 mei bij ons op 
bezoek komen. Dat houdt in dat wij om 10.00 uur de dames ontvangen met koffie, thee en wat lekkers 
en daarna  enkele tuinen bezoeken, een lunch aanbieden, weer enkele tuinen bekijken en na afloop 
afscheid nemen met een drankje en iets lekkers in een van onze tuinen. Kortom een drukke dag, 
waarvoor we van alle leden een inspanning vragen.

De egelantier is een roos en zoals u wellicht weet moeten deze rozen 
gesnoeid worden voor een mooie bloei. Snoeien is Bloeien. Er zijn wel 
duizenden soorten rozen, maar ze zijn niet allemaal geschikt voor ons 
zeeklimaat.

Prachtige roze, rode, witte en gele rozen in uw tuin, wie wil dat nu 
niet? Een bloeiende tuin en rozen die ook nog eens heerlijk ruiken. 
Belangrijk bij de verzorging van uw rozen, is dat u deze op het juiste 
moment snoeit. Houd er ook rekening mee dat u de rozen moet 
bemesten om ziekten en plagen te voorkomen. Het klinkt wat 
ingewikkeld, maar eigenlijk valt dat allemaal heel erg mee. Hierdoor 
geeft u uw rozen het allerbeste en daar krijgt u een bloeiende tuin 
voor terug! Het is eigenlijk heel simpel: u kunt het hele jaar door 
rozen planten.

Tip: rozen staan graag op een winderige plek, met veel zon en gezonde grond. Graaf een flink 
plantgat en vul dit met speciale rozengrond. Daarna kunt u de roos inclusief kluit in de grond zetten 
en het gat opvullen. Daarna is het belangrijk om de roos te voorzien van genoeg water gedurende de 
eerste weken. Plaats de roos in kleigrond, daar is de tuinplant dol op!

Recept voor rozengelei
Eetbare rozenblaadjes worden al eeuwenlang gebruikt in de keuken en dat hebben ze ondermeer te 
danken aan hun heilzame eigenschappen.

Voor 2 potjes rozengelei heb je nodig:

20 mooie, geurende rozen, de blaadjes geplukt
5 cm gember
4 citroenen, in stukken gesneden
250 ml zoete rode wijn
500 gr gewone suiker
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Schil	de	gember	en	snijd	deze	in	kleine	stukken.
Doe de rozenblaadjes, de gember, de citroenen en de rode wijn in 
een	pan	en	laat	de	inhoud	afgedekt	een	nacht	trekken.
Zeef	het	mengsel	en	knijp	de	citroenen	uit.
Meet de hoeveelheid vloeistof die je hebt en vul met water aan tot 
1	liter.	Voeg	de	suiker	toe,	meng	goed	en	breng	het	geheel	aan	de	
kook.	Laat	het	inkoken	tot	het	de	gewenste	dikte	heeft,	het	
eindresultaat	is	aardig	dik	en	stroperig.	Giet	de	gelei	vervolgens	in	
hete,	gesteriliseerde	potten	en	laat	goed	afkoelen.
Geniet ervan!

Wij	wensen	u	allen	een	bloemrijk	jaar	toe.
Namens de tuinclub, Tilly Suerink

De Zonnebloem Texel is op zoek naar jou!
als vrijwilliger - als deelnemer -  als donateur

Bij de Zonnebloem Texel draait het om mensen. Met een betrokken groep vrijwilligers zetten wij ons in 
voor mensen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking die wonen op ons mooie eiland.

Zonnebloem Texel vrijwilliger worden
Als vrijwilliger breng je de buitenwereld binnen bij mensen die vaak aan 
huis	gebonden	zijn	of	zich	eenzaam	voelen.	Naast	een	bezoek,	kun	je	ook	
samen een wandeling maken, een hobby oppakken of een keer gaan 
winkelen.	Als	vrijwilliger	bij	de	Zonnebloem	kun	jij	mensen	met	een	
lichamelijke	beperking	mooie	momenten	bezorgen.	Er	is	altijd	vrijwilligers-
werk	dat	bij	je	past.

Zonnebloem Texel deelnemer worden
De	Zonnebloem	is	er	voor	iedereen	met	een	lichamelijke	beperking.	Jong	
en	oud.	Wie	je	ook	bent	en	wat	je	ook	graag	doet.	Wil	jij	mensen	leren	
kennen met wie het klikt? Wil je eropuit, om dat te doen wat je leuk vindt? 
Een keer bezoek ontvangen? Of ken je iemand met een fysieke beperking 
die dat graag zou willen? We hebben leuke uitjes gepland in 2024 waaronder 
een	bezoek	aan	Dierenpark	Hoenderdaell,	de	Zonnetrein	Schoorl,	Theater	De	Kampanje	Den	Helder,	
een	gezellige	scootmobiel	rit	op	Texel	en	nog	veel	meer.	Meld	je	snel	aan	als	deelnemer	van	de	
Zonnebloem Texel!

Zonnebloem Texel donateur worden
De	bewegingsvrijheid	van	mensen	met	een	lichamelijke	beperking	is	vaak	beperkt.	Sociaal	isolement	
kan	het	gevolg	zijn.	Onze	Texelse	vrijwilligers	zijn	actief	om	dat	te	voorkomen.	We	gaan	op	bezoek	of	
nemen	iemand	mee	op	pad.	Wil	je	het	werk	van	onze	betrokken	vrijwilligers	ondersteunen?	Word	dan	
Zonnebloem	Texel	donateur.	

       Ja, ik wil
       Ja, ik wil vrijwilliger, deelnemer of donateur van de
	 	 	 	 	 	 	 Zonnebloem	Texel	worden.	Daar	zijn	we	hartstikke	
	 	 	 	 	 	 	 blij	mee.	

       Stuur een mail met jouw gegevens naar 
	 	 	 	 	 	 	 zonnebloemtexel@gmail.com	wij	nemen	dan	contact
	 	 	 	 	 	 	 met	je	op	om	de	mogelijkheden	te	bespreken.	
       
	 	 	 	 	 	 	 Bellen	kan	ook	naar	Els	Huisman	0613617920.
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Koffie-inloop op bezoek bij boerderij Tjepkema 
				          We hebben een hele leuke ochtend gehad met onze club van de 
	 	 	 	       koffie-inloop bij Koos en Pauline 
	 	 	 	       Tjepkema en Job en Laura. Ze zitten 
	 	 	 	       midden in de lammerij.

				          Mees (kleinzoon Tilly en Jan) 
	 	 	 	       mocht mee met Job op de shovel. 
				          Laura is de oudste dochter van Koos 
				          en Pauline en zij neemt samen met 
				          Job het bedrijf over van Koos en 
	 	 	 	       Pauline. Nu doen ze het nog even
				          samen, maar zij nemen steeds meer 
	 	 	 	       het voortouw. Ze hebben naast 
				          de schapen, varkens en kippen ook boerderijcamping de Texelaar en
	 	 	 	       in de toekomst willen ze een zorgboerderij voor jongeren realiseren. 

	 	 	 	       De varkens zijn volgens mij Job z’n dingetje, ze houden ze o.a. voor 
	 	 	 	       de moestuin om deze op een natuurlijke wijze om te ploegen. En oma 
Maartje zorgt nog steeds voor de kippen, zo zijn alle 3 de generaties nog actief op de boerderij.

Prima locatie om zo tussen de schapen en lammetjes koffie te doen!

Groetjes,
Simone
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Even voorstellen...
Wij zijn Carola van der Star en Frank Dubbeld. Op 5 januari jl. zijn wij 
aan het Hogereind 61 in De Waal komen wonen. Hiervoor woonden wij 
in Den Burg in de Weststraat waar wij eigenlijk best met veel plezier 
zaten.

Toen wij de woning daar in 2019 kochten was ons wel bekend dat er het 
een en ander aan de aanbouw moest gebeuren, maar al snel bleek dat 
de aanbouw aan het verzakken was. Na een tijdje vielen de tegels uit 
de badkamer en konden we de toilet niet meer doortrekken omdat ook 
de riolering was beschadigd. Dat het niet gemakkelijk was om een aan-
nemer te vinden hier op Texel bleek een understatement. Sterker nog; 
voor het platgooien en opnieuw opbouwen van een aanbouw was geen 
enkele aannemer op korte termijn te vinden. Na 5 jaar kregen wij het 
advies dat het misschien praktischer en goedkoper zou zijn als we het 
huis zouden verkopen en op zoek te gaan naar een degelijk, liefst wat 
nieuwer huis (huis in de Weststraat was uit 1925).

Zo begon vorig jaar onze zoektocht naar ons “droomhuis”. Regelmatig zagen we mooie woningen 
voorbij komen maar dan was het óf te duur, óf te gewild of waren we gewoon te laat. In November 
tipte onze makelaar ons op een fraaie woning in De Waal. De Waal leek ons een leuk dorp maar er 
kwam daar weinig vrij. Tot dan dus. Nog voordat het officieel op de website van de makelaar zou 
komen lukte het ons om een bezichtiging te krijgen. We waren letterlijk verkocht. De volgende dag een 
bod gedaan, en de rest is geschiedenis.

Nu even iets over onszelf. Carola is 36 jaar geleden geboren aan de Schorrenweg in het Noorden (zij is 
er één van Henk van der Star en Ina van Heerwaarden). Tot 2018 heeft zij in de “polder van het 
Noorden” gewoond. In 2017 leerde zij Frank kennen. Frank is 56 en kwam oorspronkelijk uit 
Amsterdam en heeft op meerderen plaatsen in het land gewoond. Toen wij elkaar leerden kennen 
woonde Carola in een heel klein appartementje aan de Stuifweg, eigenlijk niet geschikt voor 2 
personen. Toen wij in 2018 verhuisden naar Den Burg was dat voor Carola haar gevoel alsof ze naar de 
grote stad verhuisde terwijl het voor Frank juist voor het eerst was dat hij in een dorp ging wonen.

Carola werkt bij “Het huis van Tante Jans” waar zij vanaf de start van dit project in 2020 aan 
verbonden is. Frank is al enige tijd afgekeurd en doet vrijwilligerswerk, brengt kranten rond en doet 
wat schoonmaakwerk. We hebben een leuke hond, een Beagle genaamd Truffel die u waarschijnlijk wel 
eens heeft zien lopen. Daarnaast hebben we ook nog 2 katten: Tippie van 14 en Kareltje van 4, ook zij 
lopen tegenwoordig door het dorp. Naast de dieren vinden wij het leuk om te fotograferen, te reizen, 
spelletjes te doen en te wandelen.

Wij wonen nu bijna 3 maanden in De Waal en het bevalt ons prima! Het huis is heerlijk ruim, en alles 
doet het, dat is ook wat waard. Hopelijk heeft u ons zo een klein beetje leren kennen, en anders komt 
u maar eens op de koffie.

Vriendelijk groeten en tot ziens!
Carola van der Star en Frank Dubbeld

Even voorstellen...
Ik heet Ids Witte en ben 23 jaar oud. Mijn ouders zijn
Jan Witte en Anja Goenga-Witte, helaas leeft mijn moeder
niet meer. Ik kom van de Nieuwlanderweg, boerderij 
Voorzorg, in Waalenburg, waar nu het Natuurcentrum De 
Marel is gebouwd. Mijn vader heeft zijn melkveehouderij
en boerencamping op de Veenselangeweg. Hier woont hij
samen met mijn bonusmoeder, zusje Iep en broertje Ibe.

Ik werk bij Smit in Oosterend, dat is het melkveebedrijf
en soms werk ik bij Smit in De Waal, het loonbedrijf, als 
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tractorchauffeur. In de toekomst hoop ik dat nog steeds te doen. Ik hoop dat over 5 jaar mijn huis en 
tuin helemaal klaar zijn. Verder doe ik nog veel meer. 
Ik vind schilderen leuk, bijvoorbeeld het schilderen van 
de crossauto. In mijn vrije tijd doe ik aan autocross, maar 
ook motorcross, mountainbiken en racefietsen..

Het wonen in De Waal bevalt goed. Het ligt mooi centraal 
op Texel en de mensen zijn open en sociaal. Ik heb goede 
buren.

Soms woont mijn broer Ole ook hier, hij is 21 jaar oud. 
Op dit moment heeft hij een vriendin en is hij het meest 
bij haar. Ole doet ook aan autocross. Maar dan volgas.. :) 

Ja, de koe... die is al redelijk bekend op Texel. Ze heeft eigenlijk nog geen naam... misschien moeten 
wij haar Caroline noemen..

Even voorstellen...
… Voor degenen die het nog niet weten: wij, Ron Blankevoort en Mariëtte Boot, wonen sinds eind de-
cember 2023 op Hogereind 19. We hebben vanaf 1995 heerlijk gewoond aan de Laagwaalderweg 34, 
net buiten het dorp. Een prachtige plek, met onbetaalbaar uitzicht. Onze drie jongens Matthijs, Jesse 
en Nino zijn hier geboren en opgegroeid. Tegenwoordig is het gezin uitgebreid met drie leuke (schoon-)
dochters en woont alleen Nino nog gedeeltelijk thuis en vanwege zijn studie aan de overkant.

	 	 	 	 	 	       Mariëtte: “Hogereind 19 is een echte familieplek. De 	
						            grootouders van mijn vader Kees en zijn broer Gerrit 	
					                     woonden hier al en als kind kwam ik vrijwel dagelijks 	
	 	 	 	 	 	       bij mijn opa en oma, Dick en Annerie Boot. Ik heb veel
	 	 	 	 	    	       gespeeld op het erf en in de oude stolpschuur. Mooie 
	 	 	 	 	 	       jeugdherinneringen, die ik nog steeds koester! Het was
						            de wens van mijn vader om na zijn pensioen het oude 
	 	 	 	 	 	       huisje te vervangen door nieuwbouw. Helaas heeft
	 	 	 	 	 	       hij dit niet mogen meemaken. Hij is in 1999 overleden.
						            Mijn moeder Aly heeft toen besloten om zijn plannen 
	 	 	 	 	 	       voort te zetten. Iets waar wij heel dankbaar en trots op
	 	 	 	 	 	       zijn. Zo is de plek altijd in de familie gebleven. Nadat
						            mijn moeder in het verpleeghuis is gaan wonen, kregen 
	 	 	 	 	 	       wij de mogelijkheid terug te keren naar het dorp”.

Maar, wie zijn zij? Mariëtte is de oudste dochter van Kees Boot en Aly Visser. Geboren en opgegroeid in 
De Waal, op Polderweg 2; een echte Weelder dus! Naast een kantoorbaan bij strandpaviljoen Paal 17, 
heeft ze een eigen bedrijfje ‘Jet married’. Mariëtte is namelijk zelfstandig trouwambtenaar en ceremo-
niespreker. Bruidsparen hebben tegenwoordig veel persoonlijke wensen en kiezen dan voor een eigen 
‘trouwvrouw’. In haar vrije tijd is Mariëtte graag sportief bezig. Haar hobby’s: schaatsen, zwemmen, 
skeeleren, ‘hard’lopen en mountainbiken. Volgens zeggen doet ze ‘alle sporten een beetje’. 
Ron zag het levenslicht in ‘de grote stad’, Den Burg. Hij werkt bij de Bloembollenkeuringsdienst en NAK 
(aardappelkeuringsdienst). Zijn taak is de kwaliteitskeuring van bloembollen, zoals tulpen, narcissen 
en hyacinten alsmede het keuren van allerlei soorten pootgoed (aardappelen). Het keuren gebeurt ter 
plekke, in het bloembollen- of aardappelland. Vanuit huis regelt hij de bijbehorende administratieve 
taken. Ron is graag bezig in en om huis. Hij ‘scharrelt’ in de tuin of vindt rust in zijn modeltreinhobby. 
Ook houdt hij van de Waddenzee: zeebaarsvissen en varen in zijn bootje om te wakeboarden met de 
kinderen.

Hoewel Ron en Mariëtte beiden hele verschillende liefhebberijen hebben, zijn er ook gezamenlijke be-
zigheden, zoals hardlopen - wel allebei op eigen tempo - en erop uittrekken met de caravan. Friesland, 
maar ook Zuid-Limburg is favoriet voor een kort uitje. Daarnaast zijn landen met bergen, zon en water, 
bestemmingen voor de langere vakanties. Samen hopen ze nog heel lang in De Waal te blijven wonen, 
want “het is hier heerlijk”!

Mariëtte en Ron
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Paaseieren zoeken in De Waal
Even na drieën vertrokken we met een grote groep ouders, grootouders en 
kinderen bij het Dorpshuis vandaan. Achter de paashaas (Alexander Smit) aan. 
Aangekomen bij de tuin van Hannie en Gerard mochten de kinderen in deze  
prachtig tuin op zoek naar alle eieren. 
De zon was heerlijk aanwezig en daardoor was het eieren zoeken een enorm 
feestelijk gebeuren. Onder het genot van koffie, thee, limonade en koek werd 
het eerste zilveren ei gevonden door Daan (kleinzoon van Peter Roy en 
Petronella). Na een tijdje ook het tweede ei en deze werd gevonden door 
Mees (logeetje van Pauline). Alle kinderen kregen ter afsluiting een klein 
kadootje mee naar huis. Na het opruimen ging ook de zon weg. Het moest vast 
zo zijn :-).

Simone van Heerwaarden



  

  
  
  
  
	 	 AUTOSTRADA	DE	WAAL

  Duizend vierwielers komen hier voorbij

  in de smalle straat, die niet te verbreden

	 	 is.	In	het	evenwicht	van	lieve	vrede

  bepaalt een eenrichtingsverkeer het tij

	 	 langs	het	Hogereind,	maar	van	halverwege

	 	 liggen	mensen	elkaar	gematigd	tegen.

  Duizend vierwielers vormen kalm hun rij,

	 	 niet	gedreven,	rust	overheerst	in	weelde.

  Gasten, zonder getoeter groeten zij,

  de mensen ooit voorgoed hier neergestreken

	 	 en	bij	wie	verkeer	nooit	om	voorrang	strijdt.

  In deze ader is verkeren geven,

	 	 karavanen	kruipen	veilig	voorbij.

  Alfred Valstar
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Vraag naar vrede in tijden van oorlog
Het	christelijk	pacifi	sme	heeft	‘geweld’	altijd	en	consequent	
afgewezen	als	middel	om	‘geweld’	te	stoppen.	De	bijbeltekst	
‘wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen’ 
(Matteüs	26:52)	is	daarbij	het	motto.	Het	is	trouwens	een	
uitspraak van Jezus als hij gearresteerd wordt terwijl één van 
zijn	leerlingen	een	oor	van	één	van	zijn	aanvallers	af	slaat.	
Die arrestatie loopt uit op een schijnproces tegen Jezus, zijn 
veroordeling	en	zijn	vrijwel	onmiddellijke	executie.	In	deze	
dagen	voorafgaand	aan	Pasen	denken	we	daar	opnieuw	aan.	
Dat	afzien	van	geweld	is	en	blijft	een	reminder.	Wat	je	verder	
ook	van	de	Bijbel	denkt,	het	pacifi	sme	heeft	daarin	goede	
papieren.	Net	zo	goed	overigens	als	dat	er	teksten	te	vinden	
zijn, die het nadenken over een rechtvaardige oorlog kunnen 
rechtvaardigen.

Wat me hoe dan ook opvalt, is dat het publieke debat daarover tegenwoordig welhaast 
stilgevallen	is.	De	oorlogen	en	oorlogsdreigingen	(Matteüs	24:6)	behoren	tot	de	meest	
verontrustende	thema’s	in	het	nieuws	van	onze	tijd.	Maar	nauwelijks	iemand	reageert	daarop.	
Ook op de voorgenomen enorme toename van de defensie-uitgaven reageert nauwelijks 
iemand.	Zo’n	twintig	jaar	geleden	zou	dat	ondenkbaar	geweest	zijn.	De	mindset	van	het	
vijanddenken zou aan de kaak gesteld worden en grote vredesdemonstraties zouden er door 
onze	straten	lopen.	We	hoorden	of	riepen	zelf,	met	Jesaja	(2:4)	en	Micha	(4:3):	‘smeedt	
zwaarden	om	tot	ploegscharen’.

Nu	blijft	het	stil.	Alsof	mensen	een	grote	leegte	voelen.	Wat	is	nog	goed	en	rechtvaardig?	Hoe	
vind	je	je	oriëntatie	in	deze	verwarrende	tijd?	Juist	die	stilte	heeft	naar	mijn	idee	ook	een	
verontrustende kant: we doen net alsof we ‘op een eiland wonen’ en dat alles wel aan ons 
voorbij	zal	gaan.	Alsof	het	niet	onze	zaak	is.

Jezus zegt in de Bergrede: ‘heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen’ (Matteüs 
5:44).	Dat	wil	niet	zeggen	dat	je	ontkent	dat	er	vijanden	zijn;	ze	worden	immers	zo	
benoemd.	En	het	wil,	lijkt	me,	ook	niet	zeggen	dat	je	je	vijanden	in	alles	gelijk	moet	geven.	
Maar	het	betekent	wel,	dat	je	hen	erkent	als	medemensen.	Dat	doorbreekt	het	wij-zij-denken	
en het opent de mogelijkheid om creatief te zoeken naar mogelijkheden om elkaar alleen al 
op	grond	van	ons	aller	mens-zijn	te	respecteren.

Als dat voor mensen die heel veel van elkaar te lijden hebben gehad, voorlopig niet kan, dan 
kan	dat	misschien	door	de	bemiddeling	van	God.	Die	heeft	–	opnieuw	–	op	dat	vlak	goede	
papieren;	Jezus	is	ervaringsdeskundige	tenslotte	als	het	gaat	om	doodgemarteld	worden.	Er	
moeten in godsnaam andere wegen te vinden zijn dan het hyper-vermenigvuldigen van 
wapens	en	legers,	en	het	steeds	grover	zaaien	van	wederzijds	dood	en	verderf.	Er	moeten	
andere wegen van verzet tegen geweld te vinden zijn; wegen die leiden naar de-escalatie en 
naar	pragmatische	alternatieven	voor	onze	oorlogsrefl	exen.	Dat	mogen	we	bidden	in	elk	
geval.

Wat ik tegenwoordig vooral mis is een vasthoudend zoeken naar een realistische en concrete 
exit-strategie	uit	al	die	hopeloze,	zich	steeds	verder	verknopende	confl	icten.	Wat	ik	mis	is	de	
ernstige	vraag	naar	een	rechtvaardige	vrede.

Moge	het	werkelijk	Pasen	worden.

Ds.	Anne	Kooi,	predikant	van	de	protestantse	gemeente	Waal,		 	 	 	 	 	
Koog,	Den	Hoorn	
Ds.	Anne	Kooi,	predikant	van	de	protestantse	gemeente	Waal,		 	 	 	 	 	
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Uit het Waalder archief        10-20-30-40 jaar geleden
1984		  Halve Marathon van De Waal

Op zaterdag 25 februari organiseert dorpshuis De Wielewaal voor de 3e 
keer de halve marathon. Nieuw dit jaar is een wedstrijd voor jongens en 
meisjes t/m 15 jaar. De prijzen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door 
Theo Legierse van Sportshop Texel.
Het parcours is hetzelfde als vorig jaar en de tijdwaarneming is in de 
vertrouwde handen van de Wielervereniging Texel. Vorig jaar waren er 
170 deelnemers, waarvan 22 uit De Waal. Na afloop is er voor iedere 
deelnemer een kop soep in het dorpshuis.
	

1994		  Van de redactietafel

Voor u ligt de eerste krant van 1994, de Paaskrant dus. Deze dorpskrant is gemaakt met behulp 
van de nieuwe stencil-inbrander die de dorpscommissie gekocht heeft. De oude had het begeven 
zodat we afhankelijk geworden waren van het inbranden op de school in Oosterend. De 
medewerking in Oosterend was uitstekend, maar een eigen apparaat geeft toch weer een heel 
gemak. Oosterend: Bedankt! Wij wensen u veel leesplezier, 
De redactie; Nel Eelman, Mary Witte, Jolanda van Heerwaarden en Tilly Leenders

2004	 	 Effe Bijpraten

Geslaagd: Mathijs Blankevoort en Tim Arends behaalden in Calluna het zwemdiploma A
Sport: Alexander Smit en Bart Eelman behaalden met hun team op de RABO-ijsbaan de finale van 
de ijshockey competitie voor OSG teams.
Geboren: Op 30 april werd Iris van Heerwaarden geboren op Polderweg 9. 
Nieuwe inwoners: Op Vermaningspad 9 zijn Jan en Barbara Boon komen wonen

2014		  Waalder Kampeerweekend

Het Hemelvaartweekend was het weer zover. Dit keer In 
Zevenhuizen, nabij Rotterdam op camping De Koornmolen. 
Er gingen dit keer 10 equipes mee, ofwel ruim 30 personen. 
Op vrijdag werden we in Rotterdam verwacht voor een 
rondvaart door de havens. Een deel ging per fiets, een deel 
parkeerde in Krimpen aan den IJssel vanwaar men de 
waterbus nam en een deel parkeerde nabij de eind-
bestemming. Na een indrukwekkende rondvaart  door de 
enorme havens werd een bezoek gebracht aan het Maritiem 
Museum. Na afloop ging de voltallige fietsploeg ook mee 
met de waterbus waar de fiets gratis meekon en fietste 
daarna de laatste 15 km naar de camping. Iedereen ging daarna aan de slag om iets voor het 
buffet te bereiden. Dat was weer zeer geslaagd, zodat er langdurig “uutgebuukt” moest worden. 
De kinderen hadden dat niet nodig. Die vermaakten zich in het zwembad of op het voetbalveld. De 
zaterdag kon iedereen op eigen wijze doorbrengen waarna de dag werd afgesloten met de 
traditionele barbecue en natuurlijk de gezellige nazit in de grote tent. Het waren 3 dagen met 
stralend zonnig weer en volop gezelligheid. Zondag werd alles weer afgebroken en na de 
gezamenlijke koffie op het veld ging ieder weer, beladen met goede herinneringen, richting Texel. 
Het 26ste Waalder-weekend was een succes, óp naar het 27ste!	
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       Texels Welzijn
Texels Welzijn vormt het eerste aanspreekpunt voor alle burgers 
op Texel bij vragen op het gebied van welzijn en maatschappelijke 
ondersteuning. De dorpswerker van De Waal denkt met u mee en 
gaat met u op zoek naar oplossingen op maat. Tevens wordt er 
aandacht geschonken aan ondersteuning van mantelzorgers. 
Wanneer u een vraag heeft kunt u ook een afspraak maken via 
onderstaand telefoonnummer, waarna de dorpswerker bij u aan 
huis komt om de situatie te bespreken. Ook voor Maatschappelijk 
werk en Dienstverlening kunt u bij haar terecht.

Hoe kan U de dorpswerker van Texels Welzijn bereiken?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Texels Welzijn, dat kan telefonisch 0222-312696, per mail 
welzijn@texelswelzijn.nl	of	binnen	te	lopen	bij	de	thuisbasis	van	Texels	Welzijn	in	de	Buureton.	Wilt	u	
liever direct contact met uw dorpswerker, kan dat uiteraard ook, via bellen, of mail: Barbara Pieterse- 
Mobiel:	06	83661776	Mail:	b.pieterse@texelswelzijn.nl.	

Regelmatig	loop	ik	binnen	bij	het	koffi		emoment	op	de	woensdagochtend.	

De Deel is verhuist naar Odysseus
De Deel, ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie of niet 
aangeboren	hersenletsel.	

De	nieuwe	locatie	is	Odysseus	aan	de	Emmalaan	65	in	Den	Burg.	De	coördinatie	is	in	handen	van	
Texels Welzijn waarbij op een later moment ook zal worden samengewerkt met belangenorganisaties 
van	o.a.	mensen	met	reuma	en	kanker.	Vanaf	april	bent	u	van	harte	welkom	bij	de	Deel	op	de	nieuwe	
plek.	Het	gaat	voorlopig	om	een	inloop	op	dinsdagen	van	12.00	tot	16.00	uur.	U	hoeft	zich	vooraf	niet	
aan	te	melden,	behalve	als	u	met	ons	mee	wil	lunchen.	

Meer	informatie?	Bel	naar	Texels	Welzijn,	telefoon	0222-312696	en	vraag	naar	Geert	Naber.	Hij	vertelt	
u	graag	meer	over	De	Deel	en	de	nieuwe	locatie.	

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)
Bij het IDO kan iedereen zonder afspraak terecht met vragen over de websites en 
digitale	formulieren	van	de	overheid.	Er	zijn	veel	zaken	die	je	zelf	via	internet	moet	
regelen.	O.a.	het	aanvragen	van	een	DigiD,	het	regelen	van	zorg	of	het	verlengen	
van	je	rijbewijs	of	de	aanvraag	van	een	uitkering.	Veel	mensen	vinden	dat	lastig.	
Vrijwilligers	van	het	IDO	helpen	je	daarbij	want	het	is	fi	jn	als	iemand	je	hierbij	op	
weg	helpt.	De	hulp	van	het	IDO	is	gratis.

Wanneer geopend?
Het	IDO	zit	in	de	Bibliotheek	aan	de	Drijverstraat	7	in	Den	Burg	en	is	elke	vrijdagmiddag	open	van	
14.00	tot	16.00	uur.	Je	hoeft	geen	lid	te	zijn	van	de	Bibliotheek,	iedereen	is	welkom.

           Nieuwe rijders “Tafeltje Dekje” gevraagd
           Texels Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die 2 tot 7 dagen per 
                              maand de maaltijden willen rondbrengen in Den Burg, De Koog of
	 	 	 	 							Oosterend.	En	natuurlijk	zijn	vrijwilligers	die	als	invaller	af	en	toe	
	 	 	 	 							actief	willen	zijn	ook	van	harte	welkom.

           Tafeltje Dekje is er voor alle mensen op Texel die, om welke reden  
           dan ook, niet goed meer voor hun eigen warme maaltijd kunnen 
	 	 	 	 							zorgen.	
De	Tafeltje	Dekje	rijders	ontvangen	een	onkostenvergoeding	voor	de	gereden	kilometers.

Belangstellenden	kunnen	zich	melden	bij:	Texels	Welzijn:	Hermina	Kikkert,	tel.	312696	of	welzijn@
texelswelzijn.nl.	Of	loop	even	binnen	op	kantoor.

           Nieuwe rijders “Tafeltje Dekje” gevraagd
           Texels Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die 2 tot 7 dagen per 
                              maand de maaltijden willen rondbrengen in Den Burg, De Koog of
	 	 	 	 							Oosterend.	En	natuurlijk	zijn	vrijwilligers	die	als	invaller	af	en	toe	
	 	 	 	 							actief	willen	zijn	ook	van	harte	welkom.

           Tafeltje Dekje is er voor alle mensen op Texel die, om welke reden  
           dan ook, niet goed meer voor hun eigen warme maaltijd kunnen 
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Lammertijd 2024 en vrijwilligerswerk 
Ook dit jaar ben ik weer vrijwilliger bij Henk Zoetelief bij de schapen. De 
lammertijd begint in december 2023 met een kleine groep schapen. Half 
januari is er dan een soort pauze van 2 weken en dan begint de echte 
lammertijd. 

Op 4 februari was ik in de avond in de schuur en had een schaap de blaas 
door. Binnen een uur was het lammetje geboren en moeder likt het lam dan 
droog. Ik verzorg het lam door jodium op de navelstreng te doen en even-
tueel mocht het lam niet direct zelf gaan drinken, het lam onder de moeder 
om te laten drinken. 

Naast dat ik een aantal  avonden en weekenden help bij het verzorgen van 
de lammeren, verlossingen en allerhande klussen bij de schapen, ga ik 
samen met boer Henk jaarlijks naar het verpleeghuis. Elk jaar gaan we 
namelijk met lammetjes naar het verpleeghuis,  ook dit jaar zijn we in 
maart bij het verpleeghuis geweest en naar de Schuttehof, wel op een andere 
dag. Het is mooi om te zien hoe de mensen genieten die daar wonen. 

Texels Welzijn dorpswerker De Waal: Barbara Pieterse  -  tel. 312696 | 
B.pieterse@texelswelzijn.nl |  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag.

Berichten vanuit de Gemeente Texel
Gemeentewerken

Waarschijnlijk hebben jullie hem al door De Waal zien rijden, de nieuwe veegwagen van gemeente-
werken. Na jaren met een RAVO gereden te hebben en een uitstapje naar de Johnston, hebben we nu 
een Dulevo D6. 

	 	 	 	 	 	 	 Het verschil tussen de RAVO/Johnston en de 
	 	 	 	 	 	 	 Dulevo is dat de RAVO/Johnston vacuümwagens zijn,
							       net als de stofzuiger thuis, en de Dulevo is meer een
	 	 	 	 	 	 	 stoffer en blik. De Dulevo heeft geen vacuüm maar
							       een borstel die het straatvuil opveegt in een 
	 	 	 	 	 	 	 transportband die dit in de opvang-unit stort.

							       De Dulevo een machine die weinig water gebruikt,
	 	 	 	 	 	 	 200 liter tegen over 1400 liter van de RAVO. Het 
							       water is voor de stof die ontstaat bij het vegen en
	 	 	 	 	 	 	 komt niet in de opvang-unit. 

	 	 	 	 	 	 	 Hij is minder wendbaar dan de andere veeg-
							       machines, maar is sneller op het rechte eind zo’n 
12 tot 15 km per uur vegend. Hij rijdt 40 km per uur van dorp naar dorp en weegt leeg effe meer als 
8 ton, het laadvermogen is ongeveer 6 ton. Voor de Dulevo heeft men geen vrachtwagen rijbewijs 
nodig maar kan men met een tractorrijbewijs de wagen besturen.

Door de uitbreiding van de dorpen is het niet meer mogelijk om iedere week een dorp te vegen, het is 
de bedoeling dat de veegwagen 1x per twee weken in het dorp komt. De chauffeurs rijden twee weken 
op en twee weken af.

Het is een zeer fijne veegwagen om mee te werken. 

Met vriendelijke groet,
Jan Kooij
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Komt u meehelpen op een stembureau? 

Op donderdag 6 juni 2024 vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats.
Gemeente Texel zoekt enthousiaste inwoners die tijdens de verkiezingen willen
 meehelpen bij een stembureau op 6 juni van 7.00 tot 15.00 uur of van 15.00 uur tot +/- 23.00 uur 
(als het tellen van de stemmen op partijniveau klaar is). Ook zijn we op zoek naar tellers die willen 
meehelpen op 6 juni vanaf 21.00 uur. 
 
U ontvangt hiervoor een vergoeding. Om uzelf voor te bereiden volgt u een (verplichte) e-learning via 
uw computer. U kunt zich opgeven via www.texel.nl/verkiezingen 

Met vriendelijke groet,
Vanessa Sloot

   

Nieuwjaarsreceptie
				    Op zondag 7 januari hebben we de Nieuwjaarsreceptie van De Waal 
	 	 	 	 gevierd van 16 tot 18 uur. Bij binnenkomst werd men welkom gegeten 
	 	 	 	 met bubbels om te proosten op het nieuwe jaar. 

				    Iedereen genoot van een hapje en een drankje en uiteraard van elkaars
	 	 	 	 gezelschap. De Dorpscommissie heeft getrakteerd op de bubbels, de 
	 	 	 	 hapjes en drankjes. Het was goed bezocht en erg gezellig! 
	 	 	 	 Bomendiek 1 en Hogereid 61 hebben nieuwe bewoners en de 
				    Nieuwjaarsreceptie was een mooie gelegenheid om kennis te maken met 
	 	 	 	 elkaar. 

				    Bij het verlaten van de Nieuwjaarsreceptie kwam men (als men rechtsaf
	 	 	 	 naar huis ging) langs de kerk die prachtig verlicht was. Kadootje voor het
	 	 	 	 dorp van Ronald van Bommel!
		
	 	 	 	 Simone van Heerwaarden

Wielewaalse Bingo 14 januari 2024
Ongeveer een week voordat de bingo begon kreeg ik een appje van mijn moeder. Ze had een flyer 
gekregen in de brievenbus waarop stond dat er een bingo was in het Dorpshuis de Wielewaal. Het leek 
me leuk en me moeder gaf ons beiden op. 

Tot onze verbazing was de aanmelding en de bingokaarten gratis alleen de consumpties waren voor 
eigen kosten. Om half 3 begon het en iedereen was al gezellig bij en met elkaar aan een tafel 
geschoven. Onder genot van een hapje en een drankje kon de eerste ronde beginnen. Eerst de boven-
ste rij vol en uiteindelijke door voor de volle kaart. Emiel was dit keer de bingomaster die alle nummers 
ging opnoemen, waarnaar er soms al snel bingo werd geroepen. 

						           Er waren allemaal leuke prijzen te winnen met als hoofd
	 	 	 	 	 	      prijs een bon van Hotel Rebecca waar je lekker een 
	 	 	 	 	 	      borrelplank kon nuttigen. We deden in totaal 4 rondes
	 	 	 	 	 	      met als laatste ronde 2 bingokaarten per persoon. 
						           Tussendoor hadden we soms even een kleine pauze om
						           wat lekkere hapjes of drankjes te halen aan de bar bij
	 	 	 	 	 	      Marco en Simone. 

						           Uiteindelijk waren alle prijzen op en hebben we een 
	 	 	 	 	 	      gezellig middag gehad met alle mensen die er waren.
						           Nog even gezellig nagezeten met een hapje en een 
	 	 	 	 	 	      drankje en zo was het alweer half 7. Bedankt Marco, 
						           Simone en Emiel voor de gezellige bingomiddag! 
				  
	 	 	 	 	 	      Iris van Heerwaarden






