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Colofon

De Weelder is een uitgave van de Vereniging Dorpscommissie De Waal.
De Weelder wordt huis aan huis verspreid in het postcodegebied van De Waal.
Oplage: 300 exemplaren. 

Drukwerk: 53 Graden Noord, Texel.

De Weelder verschijnt 3x per jaar (15 april, 15 augustus, 15 december).
Kopij uiterlijk op 15 maart, 15 juli, 15 november toesturen aan: 
deweelder@hotmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te corrigeren en/of in te 
korten.

Redactie
Olga Faber - tekstredactie
Anita Krijt - tekstredactie en agenda
Bert van der Iest - beeldredactie, vormgeving en advertenties
Yvonne Huitema - verspreiding

Cover: Margaret Elzinga

Illustraties/afbeeldingen: Marc Plomp, Yvonne Huitema, Martine Blommert, Guus Lange 
en anderen

Dorpscommissie: 
Contact: dcdewaal@outlook.com
André Kooger, voorzitter – tel: 06-10359164
Lida Wels, secretaris – tel: 0222-314600
Corrie de Jager, penningmeester – tel: 0222-310576
Albert Postma, lid - tel: 06 33985830
Siebe Huitema, lid – tel: 06-42024439

Bankrekening Vereniging Dorpscommissie De Waal:
NL 50 RABO 0172436249

Website De Waal: www.dewaaltexel.nl 
Joke Brom en Ton Domhof - website beheer
Contact: info@dewaaltexel.nl 
Check de website voor de meest recente informatie over De Waal.
Via www.dewaaltexel.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Beheerder Dorpshuis:
Contact: dorpshuisdewielewaal@gmail.com
www.facebook.com/dorpshuisdewielewaal
Simone en Marco Schipper - tel Simone 06-10754873
In het Dorpshuis is ruimte te huur voor verenigingen, 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. Informatie over 
tarieven en dergelijke bij de beheerder.

Servicebalie Gemeente Texel:
Contact: 14 0222 of gemeente@texel.nl
Voor meldingen betreffende de openbare ruimte.
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de kerstman en klimaatverandering...



Gerookte, Gebakken en Verse Vis

Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

- alles voor in de
  tuin

- tuinaanleg

- tuinonderhoud

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl



7 

Bericht van de Dorpscommissie
Hallo Waalders,

December inmiddels, na een ontzettend lekker voorjaar en een beetje ver-
waaide zomer hebben we een regenachtige herfst gehad en staat de winter 
alweer voor de deur. Op het moment van schrijven lig ik in een Rotterdamse 
haven te wachten tot het water wat wil zakken en de wind wat afneemt. We 
passen namelijk bijna niet onder de vaste bruggen door en de duwbakken 
kunnen met deze storm ook niet geladen worden. Inderdaad ik ben aan het 
werk op mijn duwboot.

Dus mooi even tijd om m’n stukkie voor de Weelder te schrijven!

Over tijd gesproken… de BimBam van onze kerk is aardig van slag, dus als 
je op het luiden van de klok afgaat, lig je óf altijd óf helemaal niet in je bed. 
Het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de herstelwerkzaamheden 
van de kerk en hopelijk kan de gemeentelijke klokkenchef dit weer vlot fi xen.

Inmiddels zijn de nieuwe speelwerktuigen in de speeltuin geplaatst en daar 
wordt volop gebruik van gemaakt, op de een of andere manier zijn de 
keuringsplaatjes van deze apparaten verdwenen maar dat doet natuurlijk niets af aan het speelplezier. 
Welke verdwijning dan wel weer onhandig is, is dat de knop van de dorpspomp verdwenen is. In de 
winter is de kraan sowieso afgetapt maar als het weer voorjaar wordt en we de pomp weer aansluiten, 
zal er toch een andere knop op moeten komen, anders kunnen de passanten en bezoekers van ons 
plein hier geen gebruik van maken. Misschien hebben we te maken met een verzamelaar in De Waal? 

        Er is er nog nieuws vanuit het bestuur van de Stichting Wielewaal: Dit is 
        verrijkt met Peter Bancken en Samantha Kooger en is nu dus weer volledig op
        sterkte. Verder is de Dorpscommissie nog in gesprek met de Gemeente over  
        het plaatsen van laadpalen hier in het dorp, hopelijk kan er in het groene 
        weggetje ook één komen waar Waalders en bezoekers hun auto dan aan de 
        lader kunnen hangen. 

        En we zijn er door een oplettende Waalder op geattendeerd dat er een 
        verkeerd verkeersbord bij de brievenbus staat, hier staat namelijk een bord 
        wat een doodlopende weg aanduidt. Dit is natuurlijk niet het geval bij de 
        Sommeltjesweg, het liefst natuurlijk wel wat autoluw of alleen voor aan-
        wonenden, maar er moet in ieder geval een bord komen dat fi etsers vooral 
        lekker kunnen doorfi etsen. Dit zal voor rondfi etsende toeristen veel 
        duidelijkheid opleveren. De melding is bij de Gemeente gemaakt en reactie of
        actie zal ongetwijfeld volgen. 
        (Naschrift redactie: de Gemeente heeft de situatie inmiddels aangepast. Zie  
        foto, onderste bord)

Komende Kerst wordt aangekondigd door een Blazersgroep, die op 23 december vanaf 17.00 uur een 
stukje door het dorp zal lopen startend bij de rotonde , waarna we op het pleintje bij museum 
Waelstee lekker kunnen genieten van een hapje en een drankje.  
Verder wens ik iedereen een mooie gezellige warme Kerst en nodig ik jullie van harte uit op de 
Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis, op 7 januari van 16.00 tot 18.00 uur. Elkaar de beste wensen 
toewensen of bijkletsen wat de goede voornemens zijn voor 2024!

Groetjes,

André Kooger

Gerookte, Gebakken en Verse Vis

Heemskerckstraat 15, Oudeschild   tel 312441

www.sjoptexel.nl

info@sjoptexel.nl

tel 06 22101951

Tweedehands kleding

Geopend:
10.00 uur - 16.00 uur

maandag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Kogerstraat 29, Den Burg

Fam. P.W. Roeper
www.campingoraetlabora.nl

info@texeltuinen.nl - tel: 06 53892657

- alles voor in de
  tuin

- tuinaanleg

- tuinonderhoud

Professioneel en kwalitatief 
schilderwerk op Texel

Maricoweg 39, Den Burg      0222-312 138
www.verenigdeschilders.nl
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AGENDA
wekelijkse activiteiten
• Woensdagochtend 10.30 – 11.15 uur Sociaal Vitaal (in beweging blijven voor senioren)
• Woensdagochtend vanaf 10.00 uur inloop Dorpshuis voor koffi  e en een praatje, handwerken,  
 biljarten en andere activiteiten. 
• Woensdagavond vanaf 20.00 uur, de week doorzagen met andere Waalders in het Dorpshuis
• Vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur jeu de boules spelen op de baan achter Rebecca

december
23 Kerstmuziek op straat, 17.00 uur vanaf de rotonde aansluitend crêpes, glühwein en warme 
 chocomelk op het plein bij het museum
24 Kerstnachtdienst 21.00 uur in Waalderkerk, met zang en voorganger Cora Vlaming
30 Oud papier

januari
07 Nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis, 16.00 – 18.00 uur
14 Wielewaalse Bingo, 14.30 uur en deelname is gratis!
27 Oud papier

februari
2-3 Uitvoering Oud-leerlingen
10 Jaren 60/70 Party in het Dorpshuis
24 Oud Papier
   
maart
2 Uitvoering Amateurtje
9 Halve marathon De Waal
30 Oud Papier

Activiteiten in het Dorpshuis
Maandagmiddag:   House of Dance, danslessen voor alle leeftijden
Maandagavond:   ‘t Amateurtje toneel (tijdens repetitieperiode)
Dinsdagavond:   Zangkoor Amici Cantus, Klaverjas, Biljart, Oud-leerlingen toneel   
    (tijdens repetitieperiode)
Woensdagochtend:   Sociaal Fit van 10.30 uur tot 11.30 uur
              Koffi  e-inloop voor iedereen van 10.00 uur tot 12.00 uur
     Texels Welzijn (Barbara Pieterse) van 10.30 uur tot 11.30 uur
Woensdagmiddag:   Biljart
Woensdagavond:  Interdans (volksdans), Biljart
Donderdagmiddag:   House of Dance, diverse danslessen voor jong en oud
Donderdagavond:   Herenbiljart, Oud-leerlingen en/of ‘t Amateurtje Toneel (tijdens de 
    repetitieperiode)
Vrijdagmiddag:   House of Dance, diverse danslessen voor jong 
    en oud
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Bericht uit het Dorpshuis
Hallo allemaal,

Op het moment van schrijven zitten we alweer in november en is 
het Dorpshuis seizoen in volle gang. ‘t Amateurtje nadert haar uit-
voering op 18 november. We openden ons seizoen met een zeer 
geslaagde DorpsWaaltijd. Daarna kwamen alle activiteiten ook weer 
op gang. 

Blij om te vermelden dat de Klaverjasclub is uitgebreid met een 
paar nieuwe leden, wat resulteert dat we met 4 tafels kunnen spelen 
in plaats van 3. En soms misschien wel 5! Lijkt het je wat, maar wil 
je af en toe meespelen op de dinsdagavond? Leuk! Kom erbij :-)

Op de woensdagavond is er naast een biljartgroep en de week doorzagen, nu ook darten. We doen met 
De Waalse Pijl mee met de eilandcompetitie. Niet elke woensdag, maar wel regelmatig. Bij deze ook 
een oproep voor de week doorzagen op woensdag: Heb je zin om even de deur uit te gaan en wat te 
komen drinken aan de bar? Wees welkom! 

In de kerstvakantie is het Dorpshuis gesloten en starten we weer met de Nieuwjaarsborrel van de 
Dorpscommissie op 7 januari van 16.00 tot 18.00 uur. Mocht het weer zo gezellig zijn dat de maag 
begint te knorren, zorg ik dat je iets van eten kunt bestellen ;-)

Op 14 januari organiseren we een bingo voor jong en oud in de Wielewaal. Deelname is gratis, maar 
wel met opgave. Dus wil je meedoen, dan graag een mail naar dorpshuisdewielewaal@gmail.com, 
aanvang 14.30 uur.

Op 10 februari gaan we met de voetjes van de vloer op ons jaren 60/70 feest met live muziek! We 
hopen op een grote opkomst. Nu op naar de Sint en zijn pieten! Tussendoor nog even stemmen op 
22 november. Zoals elk jaar gaan we met de koffie inloop rond Sinterklaas het dobbelspel doen en 
gaan we net voor de kerst kerststukjes maken. 
		       
Het is inmiddels bijna niemand ontgaan: de mooie 
verlichting voor het Dorpshuis. De Wielewaal is 
prachtig verlicht in de kerstkleuren rood en groen. 
Zeker vanaf een afstand is het prachtig en van 
veraf te zien. We hebben al eerder verlichting in 
de bomen gehad, maar wilden dat dit jaar weer 
en voor een langere periode. Het is toch een 
donker stuk als je langs het Dorpshuis loopt. 
Ronald van Bommel had al eerder de verlichting 
geregeld en zo ook dit jaar. Nu alleen met fellere 
kleuren en op kerst gericht. Ik zeg meer dan 
gelukt. We zijn er erg blij mee en deze mooie verlichting blijft tot 7 januari hangen (nieuwjaars-
receptie). Zo hebben we er als dorp de gehele feestmaand plezier van. 

En tot slot een minder fijn bericht: Helaas ben ik genoodzaakt om vanwege mijn gezondheid te 
stoppen met het beheer van het Dorpshuis per 1 juli 2024. Marco en ik maken dit dorpshuisseizoen af. 
Voor nu is het nog lang niet zover en gaan we er volop van genieten! 

Met Wielewaalse groet, 

Marco en Simone



WWW . R E B E C C A T E X E L . C O M

Wij hopenu snel te

ontmoeten

Melvin & Leon van Sambeek

Hotel Brasserie Rebecca
Hogereind 39 - 1793 AE - De Waal - 0222-312745

Wij verkopen Texels 
lamsvlees en rundvlees op  
vrijdag, zaterdag en maandag
van 10.00 tot 12.00 uur

Op onze boerderijcamping 
kunt u kamperen van 
15 maart tot 1 november

Boerderijcamping Hoogvliet 
Familie Hin, Nieuwlanderweg 101, 1793 ES De Waal
 0222 - 317 908      boerderijhoogvliet@kpnmail.nl

www.boerderijhoogvliet.nl
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Bericht van de redactie
De zoveelste storm raast met fl inke kracht over het eiland, vergezeld van heftige 
buien. Het water staat bijzonder hoog in de haven van Oudeschild. Om van het 
water in de sloten en op de drassige weilanden nog maar te zwijgen… Wandelen in 
het bos is er niet meer bij, of zou dat dan te maken hebben met de vernatting van 
het bos door Staatsbosbeheer? Maar hoe het ook zij: zó nat als de afgelopen weken 
hebben we op Texel nog nooit gezien! We hopen dat onze gemalen en dijken het 
aan kunnen. In vergelijkbare hoeveelheden als de regen van de afgelopen weken 
stroomde de kopij binnen bij de redactie. Gelukkig maar! Dat stelt ons in staat om 
weer een dikke WinterWeelder te maken.

De Waalder reisvereniging heeft dit jaar een geweldige 3-daagse reis naar de provincie Groningen 
gemaakt met ook nog een uitstapje naar Duitsland. Ze hebben fraaie en interessante dingen gezien, 
zoals te lezen valt in het verslag van Elly Heerschap.

Heel bijzonder is de ontdekking van een jonge vleermuis aan de gevel van het huis van Heidi door 
Gerrit Boot. Dankzij de opmerkzaamheid van Gerrit is de vleermuis opgevangen in Ecomare en weer 
gezond en wel teruggezet in de natuur. Cor Smit heeft het verhaal opgetekend en een mooie foto van 
de vleermuis gemaakt.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Waalderkerk al een tijdje in de steigers staat en dat er binnen en 
buiten hard aan gewerkt wordt. Anita is langs gegaan bij Flip Breman om eens te informeren naar de 
stand van zaken. Flip komt uitgebreid aan het woord in ‘Passie voor de Waalderkerk’.

Dat De Waal een dorp is met veel animo voor gezelligheid, blijkt maar weer uit de grote opkomst bij 
de Waalder-Eilandquiz, georganiseerd door Marco en Simone. De stemming zat er goed in, zoals moge 
blijken uit de foto’s en uit het verslag van Pauline Lubberink.  

En: er valt nog véél meer te lezen in deze WinterWeelder!

Voor nu zeggen wij hartelijk dank aan alle inzenders, blijf ons vooral veel kopij en foto’s sturen, dan 
hoeven wij ons ook in 2024 niet te vervelen!

En natuurlijk willen we ook al onze adverteerders hartelijk danken voor hun bijdrage, hierdoor blijft het 
mogelijk om De Weelder voor onze lezers te maken. 

Goede en gezellige feestdagen gewenst en veel plezier met de WinterWeelder!

De redactie

Bericht uit De Waal

Welkom!

Nieuwe bewoner van De Waal
Nori Winkel

Geboren: 22 augustus 2023

Dochter van Rianne Kee en
Rick Winkel
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Berichten uit museum Waelstee

Jubileum Waelstee                                                                                                 
Op 6 september hebben we het 50-jarig bestaan van de Stichting Wagenmuseum gevierd met een zeer 
gezellige en druk bezochte bijeenkomst. Op het parkeerterrein waren twee authentieke dorsmachines 
in werking opgesteld en op ons voorplein stond de indrukwekkende Thomas-motor te draaien. Blik-
vangers van de eerste orde. Onze buren hadden allemaal de vlag uit, het was een feestelijke dag!

Ter verhoging van de feestvreugde werd Janneke Boon–Dijksen tot haar grote verrassing door de 
burgemeester onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. En met deze onderscheiding eren 
we al onze vrijwilligers die in al die jaren zoveel werk hebben verzet voor ons museum. 

Historie                                                                                                                      
Als gevolg van het jubileum ontkom je er niet aan om in de archieven te duiken. Zo ontdekten we de 
verschillende naamswijzigingen van het museum. 

Begonnen als Wagenmuseum, was in 1973 de tijd rijp voor een naamswijziging. Behalve de boeren-
wagens uit het prilste begin van het museum was er immers veel ander materiaal verzameld, vooral 
uit het boerenbedrijf. De Stichting Agrarisch – en Wagenmuseum was geboren. In 2006 wordt de naam 
gewijzigd in Cultuurhistorisch Museum met als motivatie: ‘Deze naam dekt beter de lading en is om 
meer belangstelling te kunnen krijgen’ en ik citeer uit de notulen: ‘Er zijn niet zoveel mensen die nog 
iets met agrarisch en wagens hebben’. In 2018 werd de naam wederom gewijzigd naar Museum 
Waelstee.                                                                                         
In 2022 werd behalve de naam ook het logo ge-
wijzigd in het huidige Texels Erfgoed Museum 
Waelstee. Nieuwe doelstelling: ‘Het onderzoeken, 
verzamelen, interpreteren, bewaren en tentoon-
stellen van materieel – en immaterieel erfgoed 
van goederen, voorwerpen en tradities die op Texel 
zijn gebruikt of van Texelse oorsprong zijn’. Een 
ruime en duidelijke doelstelling die aansluit bij de 
reeds ingezette ontwikkeling van het museum. 
Erfgoed is alles wat we overerven van vorige 
generaties en wat we het bewaren waard vinden 
voor de volgende generaties. 

De smidse van Waelstee                                                                                         
Wij zijn trots op onze smidse die qua inventaris 
bijna volledig is. Op dinsdag- en woensdagmidag 
zijn onze smeden Nan Westerlaken, Jan Krotje en 
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			         Martin Laan, aan het werk. Er draait een prachtige
			         film over hun werkzaamheden, zodat bezoekers er 
			         ook kennis van kunnen nemen als ze op een andere 
			         tijdstip in de smederij zijn. 

			         Ze maken ter plekke kleine hoefijzers als souvenir. 
			         Op verzoek worden er namen in gezet van bij-
			         voorbeeld een paard of pony maar natuurlijk ook 
			         van kind of kleinkind. Zo krijgt het een persoonlijk 
			         tintje. Daarnaast worden er kunstig gedraaide 
			         flessenopeners gemaakt, de befaamde Texelse 
			         Doppenhoppers. De van spijkers vervaardigde be-
			         hendigheidsspelletjes zijn een mooie uitdaging, zoals 
			         blijkt uit een mail waarin een bezoeker klaagt dat 
het hem thuis niet meer lukte om de spijkers uit elkaar te halen en of het museum zo vriendelijk wil 
zijn hem een handleiding toe te sturen.......				     
			    
Waelstee gaat weer open op 27 februari 2024. U  bent dan natuurlijk van harte welkom om kennis te 
nemen van onze smederij en de typische geur daarvan op te snuiven. 

Jan Beijert

Waalder Herfstmarkt, 22 oktober 2023
Zo’n 2 weken van te voren begint bij ons al de voorpret. We halen alle spullen van zolder, blazen even 
het stof eraf en zetten het klaar in dozen. De hele familie komt dan met spullen aan voor op de markt. 
De herfstmarkt duurt misschien officieel 3 uur, maar de familie Van der Vis maakt daar een hele dag 
vol gezelligheid van. De herfstmarkt is ook een mooi moment om de buren uit De Waal te spreken en 
er zijn inmiddels ook veel bezoekers van buitenaf die jaarlijks terugkeren. 

							         We houden het hele weekend al de weers-
							         voorspelling in de gaten. Op de dag van de markt
							         beginnen we rond 10.00 uur al met klaarzetten,
							         want het meeste verkoop je in het eerste uur. De 
							         jongste generatie (5 en 8 jaar) staat dan ook al 
							         enthousiast mee te verkopen. Bovenaan staat dat
							         het vooral leuk en gezellig is en dat willen we ze 
							         dan ook graag meegeven. Maar het is natuurlijk 
							         altijd mooi meegenomen wanneer we met minder
							         spullen eindigen dan waar we mee begonnen. 
					                        	   Traditie getrouw drinken we er ook altijd een 
							         glaasje wijn op. 

							         We kijken met plezier terug op deze laatste 
							         zon overgoten editie en zijn er volgend jaar 
							         zeker weer bij!

Groetjes, Marga en Arco, Tristan en Rianne, Isa en Jef

Archeologische schatten op de Herfstmarkt
Al een paar jaar brengen Guus en ik tijdens de Herfstmarkt de prachtige tijdschriften van de 
Archeologische dienst van West-Friesland aan de man en vrouw. Die mogen wij gratis uitdelen en we 
hebben dan vaak leuke gesprekken met de volwassenen. Maar de jonge Herfstmarkt-bezoekers staan 
er dan meestal verveeld bij te kijken. Daar moest toch iets aan gedaan worden! Veel kinderen vinden 
archeologie en dingen opgraven best heel spannend, dus het idee was gauw geboren: het werd een 
Archeologische Grabbelkist. Uit eigen werkervaring weten wij dat er in Nederland een flinke 
hoeveelheid archeologische vondsten is die in geen enkele collectie wordt opgenomen omdat ze geen 
informatieve waarde hebben.



14 

Dus we togen naar Archeologie West-Friesland in Hoorn om daar eens te kijken. 
Wytze Stellingwerf zocht zo’n 40 spannende archeologische vondsten bij elkaar 
en leverde daar ook een beschrijving bij. De collectie voor de Grabbelkist 
varieerde van mooie scherven van 17e eeuwse wandtegels tot glazen fl esjes, 
stukken 18e eeuws aardewerk, munten, kogels, 17e eeuwse schoenzooltjes, 
een stuk van een baardmankruikje, riem-gespen en pijpenkopjes tot een 
complete deksel van een 19e eeuwse theepot.

De Grabbelkist was een groot succes, zoals uit bijgaande foto’s blijkt. Hij was 
heel snel leeg en kleinzoon Joost van Monica en Pieter Jan Kooger is wel drie 
keer terug geweest!

Olga Faber

Sint Maarten 2023

                        
                     stralende Jaison en Levi
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Sinterklaas in De Waal
Eindelijk was het weer zover, Sinterklaas en de pieten zouden hun jaarlijkse bezoek aan De Waal 
brengen. De wind was gelukkig flink gaan liggen alsof het weer een klein beetje rekening met ons had 
gehouden, want pfff wij maakten ons toch lichtelijke zorgen met al die harde windstoten afgelopen 
weekend. Jaas en Lieve waren al een week aan het aftellen en dit jaar zou nog iets specialer worden 
dan andere jaren, want hun Opa Hans was de gelukkige die Sinterklaas en de pieten mocht ophalen 
met de rode Mazda. Dat is natuurlijk heel uniek en een pracht verhaal om de volgende dag op school 
te vertellen. 

Rond 14:45 liepen wij richting de rotonde, waar inmiddels 
al heel wat kindjes met hun papa’s, mama’s en opa’s & 
oma’s stonden te wachten. Een gezellige bedoeling en 
stiekem allemaal een beetje zenuwachtig. Op een 
gegeven moment klonk er getoeter en jawel daar was 
hij dan Sinterklaas en zijn pieten. Vol trots moesten 
Jaas & Lieve, maar ook Oma Cora even snel met 
Sinterklaas en de sportauto op de foto. Die gaat in de 
boeken, dat begrijp je natuurlijk wel.

Na een fantastische entree liepen we gezamenlijk achter 
de auto aan richting het dorpshuis. Bij het dorpshuis kon 
Sinterklaas nog even wat handjes schudden en tekeningen
in ontvangst nemen voordat we naar binnen gingen. 

			         Wist je trouwens dat wij in de Waal van alle markten thuis zijn? Als de Sint 
			         ooit nog eens een sabbatical wil aanvragen dan zitten wij gelukkig gebakken
			         met deze fantastische inval Sint > Esmee Pastoor. 

			         Eenmaal binnen werden we hartelijk welkom geheten door de band en 
			         mochten de kinderen een mooi plekje zoeken. Natuurlijk ook dit jaar werden 
			         we weer geweldig verzorgd door Simone en iedereen die meehielpen. De 
			         koffie, limo en chocolademelk ging rond en na een introductie van Opa Hans
			         en de band nam 	Sinterklaas het voortouw. 

			         Eén voor één werden de kindjes naar voren geroepen om even een klein ge-
			         sprekje met Sinterklaas te voeren en over eventuele hobby’s te vertellen. 
			         Sinterklaas had er zin in en leek een beetje 
			         op boeven pad te gaan, want hij stak hier en 
daar de draak met sommige kindjes. Maar daar ben je ook Sinterklaas 
voor en na honderden jaren mag een geintje dan ook wel. 

Maar natuurlijk werd er ook veel gezongen, gedanst en gelachen. En 
kreeg ieder kind aan het eind een cadeautje uit de grote zak van Sinter-
klaas. Het was in één woord weer “FANTASTICH”!! Een heerlijke middag 
met heel veel plezier en gekkigheid (en volle pepernoot buikjes). 

							     

							     
							           Dank je wel voor iedereen die dit weer neergezet 
							           hebben!! 
		
							           Lieve groetjes Jaas, Lieve, Naomi, Joost & Moos 
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De smaak te pakken
op zoek naar smaken uit mijn jeugd 

Deuvekater
 
Vorige week zag ik in de winkel van Albert 
hem opeens liggen: een brood wat je zelden 
meer ziet en waar veel mensen niet van 
het bestaan weten, de Deuvekater. 
Toen mijn moeder het broodboek schreef 
vond ik dit een van de lekkerste broden. 
Tussen brood en cake in zacht kruim en een 
lichte citroensmaak. 

De oorsprong van het brood is onduidelijk. 
Men zegt dat het een offerbrood is geweest 
bij de Germanen in de vorm van een bot 
wat suggereert dat het een vervanging van 
een vleesoffer is geweest Zeg maar ‘Ons 
bien zunig!’ Wat we ook weten is dat het 
een feestbrood is wat gegeten werd bij 
het bij de ontvangst van het nieuwe jaar. 
Afhankelijk vanuit welk perspectief je kijkt 
beslaat het de periode tussen kerst en Pasen. 
De botvorm van het brood werd ook een 
duivelsbeen genoemd (vandaar de naam 
Deuvekater of Duivekater) om de boze 
geesten weg te jagen. 

Enfin ik kocht het brood en vond in de 
smaak iets van vroeger terug.

Lekkere snee met boter bij de thee!

Wessel Holleman

Van tuinfeest tot festival, voor binnen en buiten, in alle kleuren, rustiek of 

wild, ik heb heb er verlichting voor.

Heeft U plannen, bel mij  of Email mij, dan kijken we samen wat er 

mogelijk is.

Ik werk uitsluitend met LED-verlichting.

Ronald van Bommel

06-53801731 (Graag na 18:00 uur)

Ronald@Tapetexel.nl

Heeft U meer nodig, voor geluidsapparatuur, tenten, stoelen en tafels of 

andere evenementenmaterialen kan ik ook zorgen via mijn partners bij 

TAPE Texel. 

WAAR TEXELSE EN 
BUITENLANDSE SMAKEN 

SAMEN KOMEN

 Postweg 124, De Cocksdorp
 06-319 484 17

 info@koogerrestaurant.nl

WWW.KOOGERRESTAURANT.NL

WAAR TEXELSE EN 
BUITENLANDSE SMAKEN BUITENLANDSE SMAKEN 

SAMEN KOMEN
BUITENLANDSE SMAKEN 

WAAR TEXELSE EN 



18 

Passie voor … de Waalderkerk
Heb jij dat ook? Als je de kerk van De Waal ziet, dat je er blij van wordt? Dat heb ik wel. Toen ik hier 
net kwam wonen was dat zeker niet zo, ik dacht wat een lelijke - of wellicht beter gezegd - wat een 
aparte toren heeft deze kerk. Als je elders op het eiland aan het wandelen of fietsen bent, dan is onze 
kerk een mooi baken, je herkent onze toren al in de verte. Dan voelt het als of je al bijna thuis bent.

De afgelopen maanden staat de Waalderkerk in de steigers en 
ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt. Krijgt onze kerk een 
nieuwe look? Dat hoop ik niet, want ik ben nu wel gehecht 
aan deze unieke toren. Fiet van Beek, voorzitter van de 
kerkenraad, liet ons weten dat we dit het beste kunnen vragen 
aan Flip Breman, de kerkrentmeester. Ik bel hem op en op 
een regenachtige vrijdag in november ga ik naar hem toe.
 
Wat is een kerkrentmeester?
“Nou dat hoef je niet op te schrijven hoor. Ik ben kerkrent-
meester, niet omdat ik daar zo goed in ben, maar er blijven 
weinig mensen over. Een kerkenraad bestaat uit diakens die 
voor de armen zorgen, ouderlingen en dominee die de 
mensen ook aan huis bezoeken en de kerkrentmeesters die 
zorgen voor de gebouwen. Het was helemaal niet mijn 
bedoeling, maar ik ben er zo ingerold.”

Door Fiet was ik naar jou doorverwezen, zij is toch voorzitter?
“Fiet is een aanwinst voor De Waal, ze weet waar het om 
gaat en slingert zo het één en ander weer aan. De kerken 
lopen leeg, dus fijn dat zij er is. Toen ik in 1970 in De Waal 
kwam wonen, waren er nog zeven of acht gezinnen die elke 
week naar de kerk gingen. Echt een gemeenschap, we hielden 
elkaar in de gaten en zo ook de gemeenschap in leven. Bert Kooiman die opent nu doordeweeks de 
deur van de kerk voor rondleidingen, dat is fantastisch! Daar is veel animo voor, deze mensen zijn ook 
welkom in de zondagsdienst. Maar we zijn blij met zo’n 40 man. Met de corona dachten we ‘dit is einde 
verhaal’, maar de kerkgang neemt nu langzamerhand weer wat toe.”

Sinds wanneer ben je verbonden aan de Waalderkerk?
“Ik ben geboren en opgegroeid in Oosterend, toen ik 26 jaar was ging ik boeren aan de Spangerweg 
waar nu Marco Vlaming zit. Toen ben ik ook naar de Waalderkerk gegaan en vanaf 1976 kwam ik in het 
kerkbestuur als ouderling, in 1984 als diaken en sinds 2 jaar ben ik kerkrentmeester. Ik weet niet, als 
ik niet in de kerkenraad had gezeten of ik dan ook zo vaak in de kerk was, haha. Men verwacht nu wel 
dat je er bent. Met elkaar in de kerk zijn is omzien naar elkaar in het geloof dat God het beste met ons 
allemaal voor heeft en ons leven leidt.”

Wat kun je vertellen over de renovatie van de Waalderkerk?
 “Gebouwen moet je onderhouden en dit is groot onderhoud. Scheuren herstellen, de vlaggenmast is 
uit de toren gehaald, die staat nu voor de kerk en het luik is dicht gemaakt. Er was een behoorlijke 
lekkage vanuit de toren, maar de toren is van de Gemeente. Het schip is van de kerk, met name de 
westkant wordt hersteld. Kraaien zitten vaak aan die kant, de zonkant, en er vallen takjes in de goot 
en dat geeft op een gegeven moment verstopping en lekkage. We hebben al van alles geprobeerd 
om de kraaien daar weg te krijgen, maar het helpt nog niet. Verder wordt een gedeelte van het dak 
vervangen en de kozijnen geschilderd. Helaas heeft de Gemeente haar plannen herzien en alleen het 
hoognodige gedaan en de rest staat wellicht voor volgend jaar op de agenda. Jammer dat alles nu niet 
in één keer gebeurt wat in eerste instantie de bedoeling was.”

“Ik sprak laatst Olga bij het museum, waar ik een halve dag in de week vrijwilliger ben, en zij wil graag 
de vlaggenmast weer in de toren. Nou ik heb haar aangegeven dat ze die vraag maar bij de 
Dorpscommissie moet neerleggen, kunnen zij overleggen met de Gemeente, want die gaat over de 
toren. Dat zou inderdaad veel mooier zijn, maar het is nu niet meer verantwoord, de toren is echt rot.”

Kun je verder nog wat vertellen over de Waalderkerk?
“Het is een mooie en knusse kerk en sinds 2020 Gemeentelijk monument. De Waal is niet heel erg 
kerkgaand. Vroeger hadden we kinderkerstfeest en dat was heel gezellig en druk.
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             Maar als de ouders of grootouders op het kinder-
                kerstfeest waren geweest dan kwamen ze niet
             meer naar de kerstnachtdienst, ‘ze waren toch al
             in de kerk geweest’. Voorheen hielden we ook 
             wel bazar, daar was met name de vrouwen-
             vereniging van de kerk heel druk mee met onder
             andere handwerken. Hier was veel animo voor en
             het bracht geld op voor de kerk. 
   
             Sinds 1998 zijn de kerken van De Koog, Den
             Hoorn en De Waal samengevoegd, willen we 
             kunnen blijven bestaan. Het belangrijkst is dat
             de kerk wordt gebruikt. Zo waren in 2022 en 
             2023 Lauri Brons en Elisabeth Waverijn in de
kerk met muziek. Geweldig! Het is fi jn dat deze kerk een plek kan zijn waar je graag heen gaat en 
waar zondags en doordeweeks wat te doen is.”

Wat heb je met De Waal?
“Nou eigenlijk niet veel, via De Waal reed ik naar Den Burg. Ik woonde toch wat buiten De Waal en 
was druk genoeg met boeren, ik ben nooit een echte Waalder geworden. Henk Tjepkema, een goede 
buurman en vriend van me, was dat wel geworden. Wel ben ik betrokken geweest bij de aanleg van de 
rotonde bij De Waal.”

Als ouderling ben ik nog bij de grootouders van André in Bargen geweest. Met een bandrecorder 
namen we de dienst op en gingen dan naar de mensen toe die niet naar de kerk konden komen. Ze 
wilden graag de dienst horen om zo betrokken te blijven bij de kerk. En als zij de opname hadden 
gehoord kon deze naar de volgende. Vroeger hadden we ook woensdagavonddiensten en daar ging 
men om tevens ook nieuwtjes uit te wisselen. Tegenwoordig met internet is het snel overal bekend.”

Heb je nog een leuke anekdote over de 
Waalderkerk?
“Nou, Cees Schenk is jarenlang organist 
geweest in de Waalderkerk en hij had een 
kabinetorgel gemaakt dat bij hem thuis in 
de kamer stond. Toen hij ouder werd en hij 
en zijn vrouw meer zorg nodig hadden werd 
er verhuisd, maar wat doe je dan met dat 
orgel?

Als eerbetoon aan Cees, die inmiddels al 
overleden was, werd afgesproken dat het 
orgeltje in de Waalderkerk moest komen. 
Omdat voor de plaatsing ervan wat aan het 
interieur van de kerk veranderd moest 
worden, was niet iedereen er blij mee. Het 
orgeltje werd geplaatst en met concerten 
werden de orgels tegelijk bespeeld, de 
klanken van beiden orgels pasten goed bij 
elkaar. Het orgel stond er een jaar of vijf toen we de beschikking kregen over een kerkelijk centrum 
in Den Hoorn, De Hoeksteen genaamd. Bij de inrichting van dat centrum werd ook gekeken naar een 
orgeltje en werd geopperd dat dat kabinetsorgeltje uit De Waal er mooi zou passen. Maar wat dacht je? 
Geen sprake van! Het moest blijven staan. Leuk hè, hoe meningen binnen vijf jaar kunnen verande-
ren.”

Ik bedankt Flip voor zijn tijd en hij mij voor de gezelligheid. Het was inderdaad een leuk gesprek en zo 
hoor ik nog eens wat. De Waalderkerk blijft zoals zij is :-).

Anita Krijt
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Broedvogels in De Waal
Broedvogels in De Waal in 2023

Er is in het afgelopen jaar veel gezegd over klimaatverandering. Meestal ging het dan over een nieuw 
temperatuur-record, bosbranden of extreem hoge temperaturen van het zeewater. En uit alle 
berichten die ik afgelopen jaar heb zien voorbij komen komt er één conclusie nadrukkelijk naar voren: 
het klimaat is heel snel aan het veranderen. Wereldwijd was 2023 het warmste jaar uit de recente 
geschiedenis. Een jaar eerder, in 2022, bleek dat de temperatuur op vliegveld De Kooy (bij Den Helder) 
vrijwel het hele jaar boven de gemiddelde waarden van de jaren 1991-2020 lag, met uitzondering van 
een korte periode in september en in december. En ook 2023 was weer heel bijzonder. Dit keer niet 
vanwege hoge temperaturen maar wel vanwege de extreme verschillen in de hoeveelheid neerslag. 
Gemiddeld over Texel (op basis van de KNMI-meetstations in Den Burg, De Koog en De Cocksdorp) viel 
er in januari, augustus en september 106-163 mm neerslag, in februari, mei en juni slechts 11-33 mm. 
En dan heb ik het nog niet eens over de plens regen die er in oktober (meer dan 200 mm) en 
november is gevallen. Die definitieve gegevens over de laatste twee maanden zijn, op het moment dat 
ik dit stukje schrijf, nog niet binnen. 

De weersomstandigheden in 2023 hebben vooral voor de Huiszwaluw een belangrijke rol gespeeld 
tijdens de broedtijd. Deze soort arriveert in de meeste jaren in de tweede helft van april op Texel, maar 
dit jaar lieten ze het afweten. April was kil met een vrijwel voortdurende noordoosten wind. Niet alleen 
in Nederland maar ook in landen waar ze doorheen trekken, zoals Frankrijk en België. In april werden 
er vrijwel geen Huiszwaluwen gezien. Mei en juni waren vrij droge maanden maar de weinige 
Huiszwaluwen die toen waren kwamen niet toe aan het bouwen van een nest omdat er te weinig 
bouwmateriaal in de vorm van klei-achtige modder beschikbaar was. Het broedverloop was dan ook 
heel afwijkend van andere jaren. Een klein aantal Huiszwaluwen is er ondanks alle tegenslag toch in 
geslaagd om in april/mei een nest te bouwen of om een oud nest van vorig jaar te restaureren. Pas 
eind mei werden er op enkele plaatsen nieuwe nesten gebouwd of hersteld. Toen waren echter nog 
maar 13 nesten bewoond. Half juni werd er op meer plaatsen met nieuwbouw of herstel begonnen, 
waarschijnlijk profiterend van de 38 mm neerslag die er is gevallen op 6 en 7 juni. Vaak beperkten 
de activiteiten zich nog tot het bouwen van een klein richeltje, dat de basis van een nest zou kunnen 
worden. Op 3 juni waren er 35 nesten waarin gebroed werd of waar actief werd gebouwd. Uiteindelijk 
kwam ik begin juli uit op een totaal van 45 nesten, een paar meer dan in 2022. Daarna zijn er vrij veel 
tweede legsels geweest waardoor het waarschijnlijk nog een vrij redelijk broedseizoen is geweest maar 
sommige net gebouwde nesten zijn ook weer gesneuveld als gevolg van zomerstorm “Poly” op 5 juli. 

							            Tobben voor de Huiszwaluw dus, maar goed 
							            nieuws was er over de Gierzwaluw. Deze soort 
							            komt wat later terug uit de broedgebieden en 
							            broedt onder dakpannen. Ze hebben dus geen
							            last gehad van de problemen waar Huiszwaluwen
							            mee te maken hadden. In totaal telde ik dit jaar 
							            29 bewoonde nesten, met een nieuwe broed
							            plaats en meer broedparen onder een aantal
							            al bekende daken. Nieuw was de voorzijde van
							            het dak van Marijke en Rom aan het 
							            Vermaningspad waar 2 paren aanwezig bleken
							            te zijn. Een opvallende toename vond plaats 
							            onder het dak en in de schoorsteen van Heidi,
							            naast het Museum. Vorige jaren waren daar 
hooguit 1-2 paren aanwezig, dit jaar telde ik er 4. Onder het dak van Nel en Dirk aan de Polderweg 
huisden dit jaar 3 paren, bij Tilly en Jan broedden er dit jaar in totaal 5 (voor- en achterzijde). Al met 
al betekende dit een forse toename van het aantal broedparen in vergelijking tot vorig jaar (toen 20 
paren). Opvallend was dat de Boerenzwaluw veel minder last van de weersomstandigheden heeft 
gehad. Deze soort komt wat eerder terug uit de overwinteringsgebieden dan de Huiszwaluw en het lijkt 
erop dat dit in 2023 een groot voordeel heeft opgeleverd. Er werd meteen begonnen met broeden en 
de koude en droogte hebben kennelijk minder effect gehad. Deze soort broedt nogal verspreid door het 
dorp en vaak op stiekeme plekjes in fietsenschuurtjes en carports en is lastig te vinden. Dankzij 
informatie van bewoners kwam ik dit jaar weer op 12 broedparen, evenveel als in 2022. 

gierzwaluw
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Het was een vrij slecht jaar voor enkele talrijke 
broedvogels zoals de Huismus, Spreeuw en Merel. 
De Spreeuw zit al jaren in een dalende lijn, na 
een korte opleving in de jaren 2018-2019. Met 
71 broedparen (op basis van in- en uitvliegende 
oudervogels) betekent dit een afname ten 
opzichte van de 2 voorafgaande jaren. Dit hoeft 
niet persé te betekenen dat er inderdaad minder 
vogels zijn gaan broeden. Ook voor deze soort 
kan gelden dat het droge weer in de periode 
dat de jongen gevoerd moeten worden (de 
eerste 3 weken van mei) ongunstig was om 
voldoende voedsel voor de jongen te vinden. 
En dat ze daarom gestopt zijn met voeren. En 
wanneer er niet meer gevoerd wordt zie ik dus 
ook minder broedparen. Misschien geldt dit ook wel voor de Huismus en de Merel. Het aantal van 99 
broedparen van de Huismus was bijna 20 paren lager dan in 2022. De Merel (33 paren tegen 39 in 
2022) is ook nog eens gevoelig voor huiskatten, waarvan we er in De Waal nogal veel hebben. En die 
ook tijdens de broedtijd volop in tuinen op jacht zijn. Slecht ging het ook met de Zanglijster. Vorig jaar 
telde ik nog 4 zanglocaties, dit jaar heb ik geen enkele zingende vogel in het dorp kunnen vaststellen.

Na één jaar broeden was de Meerkoet dit jaar niet meer aanwezig in het dorp. 
Daar staat tegenover dat er zeker weer 1, en misschien zelfs 2 paren Water-
hoentjes aanwezig waren. Voor de meeste andere soorten geldt dat de aantallen 
min of meer op het ‘normale’ niveau lagen, met uitzondering van de 
Winterkoning: van deze soort mocht ik 15 broedparen vaststellen. Er zijn er 
wel eens meer geweest maar dit aantal was in ieder geval weer een toename 
ten opzichte van de twee voorafgaande jaren. 

Cor Smit

Lekker nat in Waalenburg
Iedereen heeft het wel gemerkt, het najaar was 
het natste najaar sinds we de regenval bij-
houden. Er viel bijna tweemaal zoveel regen als 
gemiddeld in oktober en november hoort te 
vallen.

Voor de natuur is het geweldig. Doordat de 
nattigheid lang aanhoudt kan het regenwater 
op veel plekken ook wegzakken tot in het 
grondwater en worden de tekorten die daar 
einde van de zomer waren ook weer aangevuld. 
Nu is het land overal wel verzadigd en wordt 
iedere druppel die er valt direct afgevoerd. Over 
de akkers en velden loopt het water naar de kavelsloten, via de kavelsloten naar de stuwtjes, over de 
stuwtjes heen naar de kanalen en van de kanalen naar de gemalen aan de Waddendijk. 

Die maken momenteel overuren. Eigenlijk heel jammer want komend voorjaar en komende zomer 
hebben we waarschijnlijk weer een tekort aan zoet water. Dat is altijd het dubbele. 

In Waalenburg kan het water geen schade aanrichten. Sterker nog, hoe meer water hoe beter voor de 
natuur. In de laagste delen staat het water inmiddels tot in de grasmat of zelfs nog hoger. In de rest 
van Waalenburg staat het water net onder het maaiveld, maar nergens zit het water diep.

Vroeger was dit ook niet anders, dan stonden in de winter delen van Waalenburg plas-dras, soms nog 
wel natter dan nu. Die delen die net aan onder water staan en de plas-dras plekken in Waalenburg 
trekken grote aantallen vogels aan. In het plasdras deel is erg veel voedsel te vinden voor eenden, 
ganzen en steltlopers. Door het hoge water zitten al het bodemleven wat er nog is, in de bovenste 
zone. Tafeltje dekje voor de vogels. 
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Ook het gras wat langere tijd in het water staat en het slib 
van de sloot- en kreekoevers biedt een overvloed aan eten 
voor eenden- en ganzensoorten.

Doordat er in sommige delen heel intensief begraasd wordt 
door de vogels en in sommige delen minder, zal het gebied 
er in het voorjaar, als het water door verdamping weer 
begint te zakken, weer anders uitzien. Op sommige plekken, 
die lang onder water hebben gestaan, zal de meeste be-
groeiing weer opnieuw moeten beginnen, met kansen voor 
andere vegetatie. Vaak zie je dat deze begroeiing heel open 
is en daardoor heel aantrekkelijk voor jonge vogels die in 
het vroege voorjaar geboren worden. Soorten als de kievit kunnen daarvan profiteren. Want die 
donkere gronden met minder begroeiing warmen in de voorjaarszon ook sneller op en daar zijn dus 
ook snel veel insecten te vinden. Dit is voor jonge weidevogels erg belangrijk.

Doordat het water nu zo hoog is, duurt het hopelijk ook wat langer voordat het in het voorjaar weer 
allemaal verdampt is, hierdoor blijft de bodem ook langer zachter. Dit is weer belangrijk voor vogels die 
met de snavels in de bodem naar voedsel zoeken, zoals de grutto, tureluur, kemphaan en watersnip. 
Als de bodem te snel en te diep uitdroogt wordt deze te hard en valt er voor deze vogelsoorten niets 
meer te eten.

Mocht het goed gaan vriezen, dan heeft het vele water ook nog een ander voordeel. Dan zijn er in 
Waalenburg altijd weer delen te vinden waar je als eerste kan schaatsen. Ook erg leuk. 
Natuurmonumenten stelt dan altijd het gebied open om te schaatsen. Daarbij wordt wel altijd 
gevraagd: houd een beetje rekening met de vogels. Kom niet te dichtbij open water waar de vogels 
zich meestal terugtrekken. Juist bij vorst kan keer op keer verstoren funest zijn voor de conditie van 
watervogels.

Wil je meer weten over de relatie tussen het hogere water in het gebied en de vogels in het gebied 
Waalenburg, ga dan eens koffiedrinken bij Natuurcentrum De Marel. Ook kan je daar tweemaal per 
week mee met een winterwandeling. Natuurcentrum De Marel is deze winter open van dinsdag tot 
en met zaterdag van 10.00-17.00 uur en op zondag van 11.00-16.30 uur. Tijdens de Kerstdagen en 
Nieuwjaarsdag is Natuurcentrum De Marel gesloten.

Marc Plomp

De Laatvlieger van Heidi
Op 9 augustus belde Gerrit Boot mij met de mededeling dat er bij Heidi, 
aan de overkant van de straat, een vleermuis aan de muur hing. Die niet 
bewoog maar nog wel in leven was. Toch maar even gaan kijken en 
inderdaad, op borsthoogte hing er een middelgrote vleermuis, aan één 
pootje en bepaald niet levendig. Op het eerste gezicht leek het, gelet op 
de grootte, een Laatvlieger. Er kwamen meer kijkers op af want zo vaak 
zie je zo’n dier niet van zo dichtbij. Gerrit heeft de dag erop, toen de 
vleermuis nog steeds op dezelfde plek en in dezelfde houding aan de 
muur hing, contact opgenomen met Pierre Bonnet van Ecomare. Pierre 
is onze lokale vleermuisdeskundige, organiseert tellingen en probeert op die manier een beeld te 
krijgen welke soorten er op Texel rondvliegen. En waar de kraamkolonies zitten, de plaatsen waar 
vrouwtjes bij elkaar komen om hun jongen te baren en te zogen. Ook geeft hij voorlichting en probeert 
op die manier een betere bescherming van deze diergroep voor elkaar te krijgen. Dat is een lastige 
klus voor een niet echt aaibare diergroep. 

De vleermuis is enkele dagen in Ecomare in de opvang geweest en knapte zienderogen op van het eten 
dat hem in de bek werd gestopt. Hem, want het bleek een heel jong mannetje te zijn, zwaar ver-
magerd. En het ging inderdaad om een Laatvlieger. Enkele dagen nadat Pierre hem van de muur had 
geplukt is het dier, aangesterkt en wel, weer terug in de natuur uitgezet.

Laatvliegers zijn middelgrote vleermuizen die voorkomen in een gebied dat zich uitstrekt van Engeland 
tot in Rusland en Noord-Afrika. Het is één van de weinige vleermuissoorten die op Texel voorkomen. 

wintertaling
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In de zomer verblijven ze vrijwel uitsluitend in oudere gebouwen, heel soms ook in holle bomen. De 
kraamkolonies worden gevormd in zolders van, bijvoorbeeld, kerken en ook in spouwmuren. Er worden 
zelden meer dan 40-50 vrouwtjes bij elkaar aangetroffen en vrijwel nooit mannetjes of jonge 
vrouwtjes. Vaak verzamelen de vrouwtjes zich hier jaar in, jaar uit. Ze overwinteren vooral in kerk-
torens, spouwmuren, onder dakpannen en in spleten rond schoorstenen. In de meeste gevallen gat het 
om eenlingen. Grotten, kelders, forten en bunkers worden maar zelden bezocht. Tijdens hun 
nachtelijke zoektochten naar voedsel worden vooral grotere insecten gevangen, zoals kevers en 
vlinders, maar ook muggen en vliegen staan op het menu. Die jachtgebieden kunnen op wel 5-6 km 
afstand van hun dagverblijf liggen. 

Het zijn forse vleermuizen met een robuust silhouet en een spanwijdte van bijna 40 cm. Mede door de 
glijvluchten, laag boven de grond, die ze soms uitvoeren zijn ze een makkelijk te herkennen 
vleermuissoort. In stedelijk gebied jagen ze vaak rond straatlantaarns. Hun naam danken ze aan het 
feit dat ze later uitvliegen dan andere er op lijkende soorten. De vrouwtjes krijgen slechts 1 jong. Deze 
worden geboren vanaf half juni en vliegen na 4-5 weken uit. Vanaf der tweede helft van juli vliegen ze 
met de volwassen dieren mee. Terugrekenend betekent dit dat de Laatvlieger op de muur van Heidi 
hooguit 2 maanden oud was en 2-3 weken zelfstandig.

								            Resteert de vraag waar deze vleermuis 
								            vandaan kwam. Het ligt voor de hand dat
								            hij ergens in de buurt is geboren. Tijdens 
								            mijn gierzwaluwrondjes in de avond-
								            schemering in juli zie ik regelmatig 
							           	     Laatvliegers in De Waal rondvliegen, vrijwel
								            altijd op 3 locaties: de eerste is bij de kerk
								            en boven de tuin van Anet en Wessel aan 
								            de Langwaal, de tweede is rond de stolp
								            aan het Vermaningspad en derde boven het
								            Groene Wegje. Maar ik heb ze nooit ergens
								            naar binnen zien vliegen of naar buiten zien
								            komen, ondanks dat ik verschillende 
								            daken aan het Vermaningspad uren in de 
								            gaten heb gehouden om te zien waar de 
								            Gierzwaluwen in en uit vliegen. Het binnen
								            komen van de Gierzwaluw en het naar 
								            buiten komen van Laatvliegers overlapt 
elkaar gedeeltelijk, zo tegen het eind van de schemering. Kijken naar Gierzwaluwen zou dus, in 
theorie, ook waarnemingen van het uitvliegen van vleermuizen moeten opleveren. 

In het kader van de landelijke energietransitie, met als doel veel huizen extra te isoleren, zullen door 
heel Nederland per gemeente beheerplannen per diersoort worden opgesteld. Het ligt voor de hand 
om aan te nemen dat ook op Texel in de komende jaren binnen de bebouwde kommen inventarisaties 
zullen worden uitgevoerd, van zowel vleermuizen als van Gierzwaluwen, en misschien ook nog wel van 
Huismussen. Dat laatste is misschien wat veel gevraagd maar wie weet kan dat ook gaan lukken. Dit 
alles is van belang omdat het beschermde diersoorten betreft waarvan ook de vaste woonplaatsen 
beschermd zijn. Laatvliegers zijn kwetsbaar omdat ze elk jaar maar één jong krijgen en heel trouw zijn 
aan de plaats waar ze in voorafgaande jaren hun kraamkolonies hadden. Bij verbouw- en 
herstelwerkzaamheden aan huizen (muren en daken) moet dus (wettelijk) rekening met deze dieren 
worden gehouden, zeker nu de Raad van State heeft aangegeven dat veel gemeentes daar in het 
verleden vaak veel te gemakkelijk me omgingen. 

Zeker nu er grote plannen op stapel staan om massaal spouwmuren en daken te gaan isoleren is het 
dus extra belangrijk om meer informatie over deze dieren boven water te krijgen. We zullen er vast 
meer over horen binnen niet al te lange tijd. 

Cor Smit

Laatvliegers (foto Paul van Hoof)
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Ouwe Sund 2023
Het was dit keer groot feest in De Waal! De oproep van Karin Gaasbeek om Ouwe Sund niet verloren te 
laten gaan had succes gehad.

We zagen Gerard die als stratenmaker Willem De Waal mooier kwam maken, maar wel in etappes, 
zodat er na elke nieuwe etappe een pizza-feestje kon worden gebouwd.

Jan en Tilly hadden een Sint Maarten kater: slechts twee kinderen waren bij hun langs geweest, zodat 
ze met een flinke berg snoep waren blijven zitten.

Wessel speulde de kerkklok van De Waal die een tijd zó van slag was geweest, dat hij elke 5 
minuten sloeg. Of soms helemaal niet meer. Hij werd daar gek van en had de klok dus maar van de 
toren gerukt en vroeg zich filosofisch af of het nu 5 vóór 12 was, of 5 óver 12. Maar daar kwam hij niet 
goed uit. Hij vroeg zich ook af of het klimaat er mee te maken had, maar constateerde dat het klimaat 
sinds de laatste verkiezingen eigenlijk geen probleem meer is.

Tijdens de act van Karin en Anita die de mysterieuze olifant – die steeds ergens opduikt op Texel – 
hadden gejat om hem ergens in De Waal neer te zetten, kwam de échte olifant op een aanhanger 
voorbij. Deze droeg een bord met de tekst: ‘Daar praten we niet over.’ Dat bleek achteraf niet zo 
gepland, maar het zorgde wel voor heel veel hilariteit bij de toeschouwers. Over de plek voor de olifant 
werden de dames het niet eens, moest ie nou op de rotonde, of in de tuin van het oude huis van Wil? 
Dus ze brachten hem toch maar weer terug naar Den Burg.  

Pieter Jan Kooger speulde Annet from Upstairs, die de was deed voor de dukers en tijdens het op-
hangen van de was steeds gestoord werd door de telefoon: de BBC belde haar voor een filmserie: ja 
perfect, maar dan wel zonder de Betsema’s, want die spraken geen Engels. Jack belde van onder water 
of-ie gevonden theekoppies mee moest nemen: ja prima, die raakte ze wel kwijt op de herfstmarkt. 
In de wasmand zat trouwens ook weer een opgedoken jurk. Kaap Skil belde of er nog iets interessants 
boven water was gekomen: nou nee, dat niet, maar als het zo was dan zou ze het zeker laten weten, 
want ja, dat deden ze toch altijd? En zo ging het maar door, geen rustig moment. Het bleek ook dat 
Annet bijzonder pikant ondergoed heeft en haar Peter een grote witte jaeger onderbroek met lange 
pijpen.

Liesbeth en Lia speulden ook Juffrouw Annet en Jack 
Jurk. Lia liep op grote flippers en Liesbeth had een 
prachtige jurk aan en was behangen met juwelen. 
Ze bekloegen zich dat ze eerst voor criminelen 
werden uitgemaakt en later tot filmsterren waren 
gebombardeerd. Zij hadden écht nóóit gestolen, 
maar ze hadden nog wél héél veel over.  

Hans de Winter vroeg zich af of het nou allemaal 
wel de bedoeling was. Een nummer halen voor het 
speulen: was dat wel de bedoeling? De wegversmalling 
aan het begin van het Hogereind zodat je elkaar 
daar in de weg zat: was dat nou wel de bedoeling? 
Het regende de hele tijd, maar tijdens het speulen 
was het droog: was dat nou wel de bedoeling? 
Antwoorden heeft hij niet gekregen en hij liep 
mismoedig weer verder.

Het aanbod was groot, maar de jury was er toch vrij 
snel uit: op plaats 3 Pieter Jan, op plaats 2 Lia en 
Liesbeth en de winnaar van de avond: Wessel met 
de kerkklok van De Waal.

Olga Faber
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Reisverslag Waalder reisvereniging 2023
Dinsdag 6 juni, boot 8.00 uur. Om 7.15 uur stond de bus van Texel Tours al klaar op het haventerrein. 
Alle bagage werd door chauffeur Westdorp weer netjes onder in de bus gezet, behalve de zakken met 
de veiligheidsschoenen die we de eerste dag verplicht bij het bezoek aan de fabriek de “Spaansen” 
moesten dragen. Aan het begin van de reis door voorzitter Jaap Hin alle reisgenoten toegesproken met 
een hartelijk welkom, in het bijzonder de nieuwkomers, in de hoop dat we met elkaar mooie dagen 
zullen hebben.

De eerste koffiestop het Waddencenter, waar Ton Spaansen (kleinzoon van de oprichter) ons stond op 
te wachten en vervolgens in de bus uitleg gaf over het bedrijf. Het bedrijf bestaat 75 jaar. Ton’s opa is 
klein begonnen en kocht in 1946 zijn eerste vrachtwagen. Spaansen produceert betonelementen voor 
de cascowoningen, ook tuinbestrating en diverse systeemwoningen zijn mogelijk. Bij het familiebedrijf 
zijn meer dan 300 medewerkers werkzaam. Aankomend bij de fabriek te Harlingen kregen we een 
oranje hesje om te dragen bij het bekijken van de fabriek, uiteraard ook het verplichte schoeisel. Het 
bedrijf is enorm groot, hallen, vrachtwagens, trekkers, trailers, boten, ga zo maar door. Bijzonder al die 
soorten stenen. Het bezoek aan de fabriek bleek een groot succes. Hoe deze familie dit bedrijf heeft 
opgebouwd. Geweldig!

De lunch was op landgoed Stania State te Oentsjerk. Het pand staat in 
een mooie omgeving en dateert uit 1843. Het volgende bezoek was 
H.Z.P.C. Research te Metslawiers, waar we koffie of thee aangeboden 
kregen. Het bedrijf werkt aan het innoveren en verbeteren van 
aardappelsoorten. Daar kregen we uitgebreide uitleg over het wel en 
wee van het bedrijf. De pootaardappel markt was in bepaalde periodes 
beslist niet makkelijk. Toch kreeg de aardappel in de wereld meer 
bekendheid en respect. Ook in de Oosterse landen en o.a. uit Algerije 
en Egypte kwam meer vraag naar het pootgoed. Voor mij was dit totaal 
nieuw. Nadat we de uitgebreide uitleg kregen, bleek dat bij ons de 
aardappel toch wel is onderschat. Voor mij was een aardappel gewoon 
een irrepel of een pieper, een kruimige of een vastkokende. Dat er 
zoveel soorten zijn waarin zoveel energie en tijd is gestoken om een 
goede pootaardappel te krijgen. Niet te geloven. Dus zullen we vanaf 
nu de aardappel maar met een Hoofdletter schrijven?

Moe van de reis en alle informatie kwamen we aan bij het v.d. Valk hotel te Zuidbroek. Alle kamers 
waren voor het hele gezelschap gereserveerd op de begane grond en de kamernummers werden in de 
bus uitgedeeld. Even opfrissen en tijd voor de maaltijd. Een prima verzorgd lopend buffet. Wel jammer, 
dat er ook deze keer kort voor de reis toch weer leden af moesten zeggen, dus gelijk de eerste dag wat 
beterschap kaartjes verstuurd.

Woensdag 7 juni. Bezichtiging Meijer Werft te Papenburg in Duitsland. Een vrouwelijke Nederlands 
sprekende gids begeleidde ons door de vele lokalen waar we films en foto’s te zien kregen over de 
bouw en het gebruik van cruiseschepen. De bouw vindt plaats in de overdekte bouwdokken De ligging 
van de Werf is aan de Eems. Zijn de schepen bijna afgebouwd, dan worden ze weggesleept en tijdelijk 
afgemeerd in de zeehaven waar de laatste hand van de bouw wordt gelegd. Wat een luxe die schepen. 
Interessant, dat een keer gezien te hebben. Het mooie van zo’n gezamenlijke reis is, dan kom je 		
				    op plaatsen waar je privé niet zo snel heengaat. Hierna op weg naar de
				    Graanrepubliek te Bad Nieuweschans. De boerenlunch stond al klaar en 
				    kregen we gelijktijdig uitleg. De Graanrepubliek is een coöperatie voor de
				    graanketen. Er wordt in samenwerking met de boeren voortdurend ge
				    werkt aan het verbeteren van het voedselsysteem en de smaak.

				    Na de uitleg, de proeverij, een bezoekje aan het verkooppunt en genieten
				    van het aangeboden drankje op het terras. We konden daar niet te lang
				    blijven, want de rondvaart door de Blauwestad stond als volgende op het
				    programma en daar moesten we wel op tijd zijn. Nadat we allemaal een
				    plaatsje op de boot hadden gevonden kon de vaart beginnen. De gids 
				    probeerde uitleg te geven, hetgeen voor hem beslist niet makkelijk was. 
				    Er werd volop gezellig met elkaar gebabbeld. Toch kreeg hij het op een 	
				    vriendelijke manier voor elkaar ons stil te krijgen, zodat hij z’n verhaal kon 	
				    doen. 
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De Blauwestad is een	 nieuw dorp aan het Oldambtmeer. Het aantal inwoners is ruim 1100. Voor de 
Blauwestad hebben vele Groningse uitgestrekte graanvelden plaats gemaakt voor een groot natuur-
gebied met veel water en bebossing. Er zijn 5 mooie woongebieden: De Wei, Het Havenkwartier, Het 
Park, Het Riet en Het Wald waar we tussendoor en langs hebben gevaren. Vanaf de boot zagen we dat 
het er prachtig wonen is. Je kunt zien dat de woningen betrekkelijk nieuw zijn en ze hebben een mo-
derne natuurlijke uitstraling. Weer aan wal gekomen, de bus in en terug naar het hotel, daar wederom 
een prima verzorgd buffet. Helaas ’s avonds even schrikken er was 1 van de reisgenoten die naar de 1e 
hulp in het ziekenhuis raakte. Met verzorging en aandacht van de vriendelijke gastvrouw van het hotel, 
die alles regelde en haar begeleidde. Heel naar, maar gelukkig viel het mee en kon Reina weer mee 
terug naar het hotel en ook het programma van de volgende dag mee maken.

Donderdag, alweer de laatste dag. Na het ontbijt alles weer in 
de bus en op weg naar de haven van Delfzijl waar we van Anita 
als gids een rondrit en uitleg kregen door het Hoogeland. Tijdens 
de rit was goed het onderscheid te zien tussen arm en rijk. 
Enorm grote boerderijen, maar ook kleine arbeidershuisjes Wel 
overal alles verzorgd en net! Opvallend was in de energiehoek, 
dat naast de boerderijen veel korte energiemasten waren te zien. 
Onderweg een kopje koffie en plaspauze in een kleine restaurant 
aan de dijk, ‘t Zielhoes was helemaal ingericht zoals in onze 
jeugd. Oude bruine stoelen en tafeltjes met donkere pluche 
kleedjes er op. V.d Star vond het prachtig en kon het niet laten 
het meisje achter de bar een complimentje te geven over de 
inrichting  “Meissie, jullie moete dut zo houwe, niks an ver-
andere!”. Veel van ons gingen via de hoge trap de dijk op, waar 
een behoorlijk harde wind stond, toch genieten van het mooie 
uitzicht. Het deed wat aan de Slufter denken. Hierna nog vele 
mooie plekjes en dorpjes bekeken o.a. Den Andel, daar de kerk 
bezichtigd, deze was bij aanleg op kwelders gebouwd. De Jan 
Hendrik molen, de oude dijk met een bult in het landschap, 
deze dijk diende als zeewering, is in 1717 weggespoeld en daar-
na vervangen door de midden dijk. Het kleine witte Brinta 
huisje. En nog veel meer, maar dat laat ik aan uw herinnering over. Na afscheid te hebben genomen 
van  Anita vertelde ze, dat dit haar eerste optreden was als gids van het Hoogeland in Groningen. Ze 
heeft het voortreffelijk gedaan, applaus! De reis ging verder naar Menkemaborg te Uithuizen, waar we 
de lunch gebruikten en een bezoek konden brengen aan het museum en aan de mooi aangelegde tuin. 
Voordat we daar aankwamen, eerst een geweldige stunt van onze chauffeur. Met de grote bus moest 
hij via een smal bruggetje de bus manoeuvreren om aan de overkant te komen. Nou, daar kwam weer 
zijn rijvaardigheid goed van pas. Hij redde het zonder enige schade. Complimenten van allen! Het 
museum zag er heel verzorgd uit en was zeker de moeite waard. Oorspronkelijk was het museum in de 
14e eeuw een eenvoudig rechthoekig steenhuis en werd bewoond door de fam. Menkema. Omstreeks 
1700 is het huis verbouwd en verfraaid tot kasteel en werd gebruikt als buitenhuis. In 1921 is de borg 
door de erfgenamen geschonken aan het Groninger museum en werd het in 1927 voor het publiek 
open gesteld. De mooi aangelegde tuin met de bloeiende planten was een genot om door te wandelen 
en we troffen het met het mooie weer.

We moesten verder, de lange rit naar Wieringerwerf. Het hotel waar we traditioneel onze laatste 
maaltijd gebruiken. Lekker bekend en weer goed verzorgd. Voordat het nagerecht werd geserveerd een 
dankwoord door Ben Daalder namens alle reisgenoten aan het bestuur voor de prima verzorgde reis. 
Het is bekend dat een reisje organiseren een hele klus is. Waarop de voorzitter Jaap antwoordde en 
toevoegde dat het geen makkelijke reis was, mede omdat we de stad Groningen niet konden bezoeken 
maar dankzij de medewerking van de bureaus, gidsen enz. is de provincie Groningen toch een beziens-
waardige reis geworden. Met de boot van 20.30 weer naar huis.

Tot slot wil ik Jaap en Gerda bedanken voor al hun inzet. Zij laten niets aan het toeval over. Er zal wat 
gebeld zijn en ze gingen zelfs als ze niet overtuigd waren of het wel in de reis paste, persoonlijk eerst 
een bezoek brengen. We kijken nu uit naar volgend jaar en hopen met deze gezellige groep weer een 
mooi reisje te kunnen maken. Blijf gezond en tot 2024!

Elly Heerschap
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Tuinclub

Hallo lezers van De Weelder,
 
Wij, de dames van de tuinclub van De Waal, hebben weer een verslag van onze uitjes en bezoekjes 
aan diverse tuinen gemaakt.

Op 27 juli zijn we met een petit comité op uitnodiging van 
de Tuinclub d’Egelantier naar Stompetoren geweest voor 
de jaarlijkse uitwisseling in de kop van Noord-Holland. We 
werden allerhartelijkst ontvangen met koffie en thee en 
zelf gemaakte taarten. Nadat we de eerste tuin hadden 
gezien en bewonderd gingen we in colonne op pad naar 
ons lunchadres in Berkhout waar wij een bijzondere tuin 
hebben bekeken met een fantastische kas, waar ik jaloers 
op ben. Wat een prachtige tomaten en druiven hingen 
daar. De lunch was heerlijk, leuke mensen gesproken, 
chapeau. Jammer van het weer maar daar heb je zelf geen 
invloed op. 

Daarna naar De Goorn waar we weer hartelijk werden 
ontvangen met een drankje en ook weer een leuke tuin met tuinhuis met weids uitzicht. Kortom, we 
hebben genoten. Zij die niet mee waren hebben wat gemist. We moesten toch om 15.30 uur afkappen 
wat ook wel weer jammer was en we hadden de boot van 16.30 uur op het nippertje, we gingen als 
laatsten de boot op.

Woensdag 2 augustus een afspraak op de Oosterenderweg om een tuin te bekijken, maar dat liep niet 
helemaal op rolletjes. Waarna we even in het Cafeetje moesten bijkomen, ja, weer onder het genot 
van koffie en gebak.

Op 12 augustus hebben we drie tuinen bekeken op Westerland met als thema “Top in de Kop”. Daarna 
heerlijk geluncht aan de haven en voor de mannen thuis gerookte paling meegenomen. Deze dag kon 
niet meer stuk.

							             16 augustus waren we uitgenodigd in “De 
							             Tuunen”. Wat is het daar leuk wonen en het
							             wordt alsmaar mooier gemaakt door de be-
							             woners. Ook daar een rondleiding gehad over het 
							             terrein met verschillende woningen groot, heel 
							             klein en alles er tussen in met nog veel plannen.
							             Ook hier weer uitleg met koffie en koek.

							             Op 23 augustus een rondleiding gehad in een 
							             prachtige tuin op de Hoge Berg, hier waren we
							             flink vertegenwoordigd.					  
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Daarna hadden we nog heel veel plannen die om verschillende redenen moesten worden uitgesteld 
naar volgend jaar, dus nog ideeën genoeg.

							       Op 28 september hadden we een ontmoeting op 
							       Natuurboerderij Plassendaal waar we uitleg kregen 
							       van Mariët Roeper hoe ze boeren, hun koeien ver
							       zorgen, met de natuur omgaan en natuurlijk de 
							       opvang voor hun team die daar dagelijks aan het 
							       werk zijn. 

							       Daarna gingen we naar buiten om de Dahliatuin van
							       Mariët te bewonderen. We mochten plukken wat we
							       wilden en iedereen had een leuke bos voor thuis. Ook
							       hier weer koffie en zelfgemaakte koek. Kortom weer
							       een gezellige middag.

							       Op 18 oktober hebben we bij Marja Roeper een 
							       herfstcreatie gemaakt. We hadden genoeg materiaal 
om een heel weeshuis te voorzien, mede dankzij de bijdrage van Pauline.
						    
We hebben nog plannen om eind november naar de Boet te gaan om ideeën op te doen voor de Kerst 
en half december een Kerstdecoratie te maken met elkaar.

We zijn versterkt met twee nieuwe leden te weten Pauline Lubberink uit De Waal en Elly Ipenburg uit 
De Koog, heel fijn, we zijn nu weer met 15 dames.

Met vriendelijke groet, namens de tuinclub De Waal, 
						    
Tilly Suerink

Waalder-Eilandquiz
Wat een leuk dorp is De Waal toch! Er is altijd wel iets te doen en deze keer, zondagmiddag 12 
november, was het de Waalder-Eilandquiz! In het dorpshuis, waar Marco en Simone voor de drankjes 
en hapjes zorgen, verzameld iedereen zich. Sommigen hadden zich als team opgegeven, 
anderen moesten een lootje trekken om te zien bij 
welk van de 7 teams ze zich konden aansluiten. Wat 
een mooie opkomst! Merendeel met Waalder namen, 
team Sommeltjes, team Texels Welzijn, team 
Wielewaal, team Bellevue, team Rondje om, team 
Kampeer-weekeinde en team Waelstee.

Henk Slikker praatte de boel aan elkaar en zo be-
gonnen we aan de 50 vragen over De Waal in 10 
rondes. Na elke ronde werden de papieren opgehaald 
om nagekeken te worden door Michelle. Henk gaf de 
antwoorden en door naar de volgende 5 vragen… 
Het geheugen werd flink op de proef gesteld! Een 
enkele deelnemer kon het niet laten om achter Henk 
aan te lopen, het papier te pakken van het des-
betreffende team om vervolgens nog een antwoord 
in te vullen. Tja, wat zullen we hier van zeggen? 

Een ander pakte zijn telefoon erbij, wat tot protest leidde. Natuurlijk mochten er geen telefoons ge-
bruikt worden, Siebe. Tussendoor hadden we pauze en dus tijd voor een drankje en een hapje. Ook 
werd de tussenstand bekend gemaakt. Dat was niet best voor team Wielewaal, waar ik in zat, de 
hekkensluiter..  Uiteindelijk zijn we een-na-laatste geworden en was team Bellevue de terechte 
winnaar, gefeliciteerd! Alle 6 de deelnemers van het winnende team kregen een heerlijke Hoornderring 
mee. 
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                   De boel werd opgeruimd, er werd nog nagepraat en
          een drankje gedaan en toen was het toch echt tijd om
          naar huis te gaan. Het was een heel gezellige en ge-
          slaagde middag!

          Lieve groet, Pauline Lubberink
          
          (toevoeging redactie: wie het nog niet weet, de vriendin
          van Harry Blauw)

Interdans Texel bestaat 60 jaar
In september is Interdans Texel weer van start gegaan 
met de wekelijkse dansavonden waarop een gevarieerd 
internationaal dansprogramma wordt aangeboden. 
Werelddans is de verzamelnaam voor dans uit alle 
culturen van de wereld met een grote verwantschap met 
wereldmuziek. Het gaat om de oorspronkelijke dans 
van een streek, bevolkingsgroep of cultuur. Verschillende 
vormen als kringdansen, rijdansen en parendansen 
(twee-of viertallen) komen aan bod. Een vaste partner is 
niet nodig. 

Er worden dansen gedaan uit onder meer Griekenland, 
Roemenië, Turkije, Armenië, Israël, Hongarije, Kroatië, 
Macedonië, Servië, Amerika en Nederland. 

Dansen vergroot je muzikaliteit en ritmegevoel, het 
verbetert het geheugen, de balans, het fysiek zelf-
vertrouwen en de concentratie, mede doordat bewegen 
op muziek zo’n positief eff ect heeft op de hersenen. 
Je gebruikt/traint ook je geheugen, omdat je alle dans-
pasjes moet onthouden. Dansen is goed voor je, omdat 
bewegen gezond is en het onze stemming verbetert. 
Maar het allerleukst is dat we door met elkaar te dansen 
een gezellige avond en plezier hebben samen.   

Op 11 februari 2024 bestaat dansgroep Interdans Texel 60 jaar en dat gaat natuurlijk gevierd worden! 
Belangstellenden en oud-leden zijn van harte uitgenodigd om dit met ons mee te komen vieren in het 
weekend van 10 en 11 februari (locatie Stayokay). Op zaterdagmiddag wordt een workshop 
Internationaal gegeven door Mariëtte van Gelder en ’s avonds is er een bal met zowel goud-van-oud 
als nieuwe dansen o.l.v. Marga van der Windt (dansleidster Leeuwarden) en Henk Janssen (dansleider 
Interdans Texel). 

Interdans heeft het grootste deel van haar bestaan altijd al met heel veel plezier op de woensdag-
avonden in De Wielewaal gedanst. En dat doen we tegenwoordig nog steeds onder de enthousiaste 
leiding van Henk Janssen. Van 19.45 – 20.45 uur wordt een dansprogramma voor beginners aan-
geboden, waarna er van 21.00 – 22.00 uur gedanst wordt door de gevorderden. Iedereen van jong tot 
oud, beginner of gevorderdere danser is bij ons van harte welkom. Heeft u belangstelling? Kom dan 
vrijblijvend en gratis een avond meedoen. Het zou leuk als bewoners van De Waal e.o. met ons mee 
komen doen! 

Voor inlichtingen kunt u bellen met Henk Janssen (tel: 06 22171230) of met Kees Veth 
(tel: 06 30877921 of 313516). 

Gatske IJkema
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De vierde Wijze uit het Oosten
een kerst-voorlees-verhaal

In de tijd dat Augustus keizer was van het Romeinse rijk en koning 
Herodes in Jeruzalem regeerde, leefde er in Perzië een man die Artaban 
heette. Artaban was een geleerde en wijze man. Hij wist veel van de 
geneeskracht van planten en kruiden en als het donker was bestudeerde 
hij de sterrenhemel. In oude profetische boeken had hij gelezen dat in 
het Joodse land een koning geboren zou worden, die licht en vrede zou 
brengen over de hele aarde. Als teken van zijn geboorte zou een grote 
nieuwe ster aan de hemel verschijnen.

Artaban had dit verteld aan drie andere wijze mannen die de sterren 
bestudeerden. Zodra de ster was verschenen, wilden ze samen naar 
Jeruzalem reizen om de nieuwe koning te begroeten en hem geschenken 
te brengen. En omdat ze op verschillende plaatsen in Perzië woonden, 
hadden ze afgesproken dat ze alle vier op reis zouden gaan zodra ze de 
nieuwe ster aan de hemel zagen. Bij een tempel niet ver van Babylon 
zouden ze op elkaar wachten. Daarna konden ze samen door de woestijn 
naar het Joodse land reizen.

Op een avond toen Artaban weer op het dakterras van zijn huis naar de sterren keek, ontdekte hij een 
grote heldere ster, die hij nog nooit eerder had gezien. “Dit moet het teken zijn!” dacht hij. “De koning 
is geboren. Ik zal er heengaan om hem te begroeten.”

De volgende dag verkocht hij zijn huis met al zijn bezittingen en voor het geld dat hij ontving kocht hij 
drie edelstenen: een blauwe saffier, een rode robijn en een witte parel. Daarna besteeg hij zijn paard 
en ging snel op weg naar de tempel waar zijn vrienden op hem zouden wachten. Ze hadden uitgere-
kend dat ieder daar tien dagen na het verschijnen van de ster zou kunnen zijn. Na de tiende dag zou-
den ze vertrekken, ook als een van hen nog niet was aangekomen. Het was immers mogelijk dat die 
verhinderd was de reis te maken door ziekte of door een andere oorzaak.

				        	   Artaban moest elke dag een lange afstand afleggen om op tijd bij
					       de tempel te komen. Eindelijk tegen de avond van de tiende dag
					       zag hij de vervallen muren van de stad Babyion. Na een korte rust
					       en een maaltijd reed hij weer verder. Nog drie uren rijden en dan
					       zou hij zijn vrienden ontmoeten in de tempel. Artaban verheugde
					       zich erop hen weer te zien en samen met hen verder te kunnen 
					       reizen. Hij reed nu door een donker bos van dadelpalmen waar 	
					       het maanlicht maar nauwelijks kon doordringen. 
				  
				          	   Zijn paard liep langzaam, voorzichtig zijn weg zoekend. Plotseling
					       bleef het staan voor een donker voorwerp dat op de weg lag. 
					       Artaban liet zich van zijn paard glijden en zag een man op de
					       grond liggen. In het zwakke maanlicht keek hij naar het bleke
					       gezicht. Hij had het vermoeden dat het een Joodse man was. Er
					       woonden nog steeds veel Joden in Babylon sinds het Joodse volk
					       honderden jaren geleden daarheen in ballingschap was gevoerd. 
Artaban dacht dat de man dood was. Hij kon niets meer voor hem doen. Bovendien had hij geen tijd 
voor een oponthoud. Hij keerde zich om en wilde zijn paard aan de teugel langs het lichaam van de 
man leiden. Maar toen hoorde hij een diepe zucht en hij voelde dat de man de zoom van zijn mantel 
vastgreep. Artaban schrok. De man leefde nog en hij moest hem helpen. Maar dat betekende ook dat 
Artaban te laat bij de tempel zou komen. Zijn vrienden zouden vast denken dat hij niet op reis was 
gegaan en zij zouden zonder Artaban vertrekken. Een ogenblik stond Artaban in tweestrijd. Als hij de 
man zo liet liggen, zou hij zeker sterven. In elk geval moest hij hem wat laten drinken.

Uit een beek haalde hij water en bevochtigde daarmee de droge mond en het voorhoofd van de man. 
Van een geneesmiddel, dat hij altijd bij zich had, maakte hij een drankje en goot dat voorzichtig tussen 
de lippen van de zieke man. Zo was hij lange tijd met hem bezig en langzamerhand kreeg de man zijn 
krachten terug en kon hij weer iets zeggen.
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							       “Wie ben je?” vroeg hij. “Waarom ben je hier ge-
							       komen om mij van de dood te redden?” “Ik heet
							       Artaban en ik ben op weg naar Jeruzalem om de 
							       nieuwe koning van de Joden te zoeken, die licht en 
							       vrede zal brengen. Nu moet ik weer snel verder 
							       reizen. Hier heb je nog wat brood en een kruiden
							       drank. Je zult nu gauw weer sterk genoeg zijn om
							       naar huis te gaan.” De Jood hief zijn bevende hand
							       op naar de hemel en zei: “Moge de God van 
							       Abraham, Izaak en Jakob je zegenen. Ik heb niets 
							       wat ik je als dank kan geven, maar ik kan je wel 
							       vertellen waar je de Messias kunt vinden. Onze 
							       profeten hebben gezegd dat hij in Bethlehem ge-
							       boren zal worden.”

							       Het was al ver na middernacht toen Artaban weer 
verder reed en de zon kwam op toen hij bij de tempel aankwam. Zijn vrienden waren al vertrokken. 
Onder een steen vond Artaban een stuk perkament waarop stond geschreven: “We hebben gewacht tot 
na middernacht. Volg ons door de woestijn!” Teleurgesteld ging Artaban op de grond zitten en dacht: 
“Hoe kan ik de woestijn doortrekken op een uitgeput paard en zonder voedsel? Ik moet terug naar 
Babylon, mijn saffier en paard verkopen en een kameel en voedsel voor onderweg kopen. Zal ik mijn 
vrienden ooit inhalen?”
					             
Een paar weken later reed Artaban door de woestijn, hoog gezeten op een kameel, schommelend als 
een schip op zee. Hij kwam langs Damascus, zag de sneeuwtoppen van de Hermon, het blauwe water 
van het Meer van Galilea en reed door de vallei van de Jordaan. Hij kwam in Bethlehem aan, drie da-
gen nadat de drie Wijzen Jozef en Maria met het kind hadden gevonden en hun geschenken van goud, 
wierook en mirre hadden gegeven.
						    
Artaban was doodmoe van de lange reis, maar 
ook blij dat hij nu eindelijk de nieuwe koning 
zou zien en hem zijn robijn en parel kon geven. 
Bij de open deur van een klein huisje bleef 
Artaban staan. Daar zat een vrouw met een kind 
op schoot en gaf het te drinken. Artaban vroeg 
de vrouw of ze drie vreemdelingen had gezien 
die een pasgeboren kind kwamen zoeken. “Ja, 
ik heb ze gezien,” zei de vrouw, “dat waren 
rijke mannen die hier kwamen op hun kamelen. 
Ze brachten goud, wierook en mirre mee voor 
het kind van eenvoudige mensen, die uit 
Nazareth kwamen. Maar na een paar dagen 
zijn ze onverwachts weer weggegaan. En die 
man uit Nazareth is midden in de nacht met 
zijn vrouw en zoontje vertrokken. Er wordt 
gezegd dat ze gevlucht zijn naar Egypte omdat 
Romeinse soldaten onderweg zijn om het kind te zoeken. Ik begrijp het niet, het waren heel gewone 
mensen en ik kan me niet voorstellen dat ze iets misdaan hebben.”

Plotseling hoorden ze vrouwen schreeuwen: “De soldaten van Herodes! Ze willen onze kinderen 
doden!” De vrouw werd doodsbleek. Ze drukte het kind tegen zich aan en kroop in de donkerste hoek 
van de kamer. Artaban ging breeduit in de deuropening staan, zodat niemand naar binnen kon. De 
soldaten, die dichterbij kwamen, keken de indrukwekkende vreemdeling aarzelend aan. De aanvoerder 
van de troep wilde Artaban opzij duwen, maar deze bleef onbeweeglijk staan. Kalm zei hij: “Als je me 
met rust laat, geef ik je deze kostbare robijn.” Begerig griste de aanvoerder de schitterende edelsteen 
uit zijn hand en riep tegen de soldaten: “Doorlopen! Hier is geen kind!” De vrouw bedankte Artaban 
met tranen in de ogen. Ze zei: “U hebt mijn kind gered. Moge de Heer u vrede geven!”
Artaban ging op weg. Hij zag veel arme mensen, hij bezocht zieken en kon velen genezen door zijn 
kennis van geneeskrachtige kruiden. Ook kwam hij in gevangenissen. Hij probeerde te troosten en te 
helpen waar hij kon. Het leek soms alsof hij zijn eigenlijke doel had vergeten, maar zo nu en dan, als 
hij helemaal alleen was, haalde hij uit een verborgen plekje in zijn gordel de parel te voorschijn en 
keek ernaar. 
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“Nu heb ik alleen nog maar de parel over voor de koning die ik zoek,” dacht Artaban en weer ging hij 
op reis, nu naar Egypte waar hij het kind met zijn ouders hoopte te vinden. Maar waar moest hij daar 
zoeken? In Alexandrië ging hij naar een Joods rabbi en vroeg hem om raad. De rabbi las hem voor 
van een perkamenten rol waarop profetieën over Israël waren geschreven. Hij zei: “De koning, die je 
zoekt, kun je niet vinden in een paleis of bij rijke en machtige mensen. Zoek hem bij de armen, bij zie-
ken en gevangenen.” Zo gingen drieëndertig jaren voorbij, maar de koning die hij zocht vond hij niet. 
Zijn donkere haren en baard waren grijs geworden. Artaban was oud en moe. Met een groep Jood-
se pelgrims trok hij naar Jeruzalem waar de Joden hun Paasfeest zouden vieren bij de tempel. Daar 
liep Artaban door de nauwe straten en stegen, nog steeds zoekend om zich heen kijkend. Er hing een 
dreigende sfeer. Donkere wolken trokken samen boven de stad. En een grote menigte mensen liep op-
gewonden in de richting van de westelijke stadspoort. Aan een paar Perzische Joden, die ook die kant 
op gingen, vroeg Artaban wat er aan de hand was. “We gaan naar Golgotha.” antwoordden ze. “Daar 
buiten de stadsmuur zal een terechtstelling plaatsvinden van twee beruchte rovers. En tegelijk met 
hen zal Jezus van Nazareth gekruisigd worden. Deze man heeft wonderbare dingen gedaan voor zieke 
en ongelukkige mensen. Hij heeft veel volgelingen onder het arme volk. Pilatus, de stadhouder, heeft 
hem tot het kruis veroordeeld omdat hij beweert de Koning der Joden te zijn.” Haastig liepen de Perzen 
weer door.

Artaban was doodsbleek geworden en stond te trillen op zijn benen. Was die Jezus van Nazareth de 
koning, die drieëndertig jaar geleden in Bethlehem was geboren en die hij al die jaren had gezocht? En 
werd hij nu gekruisigd? Hoe was dit mogelijk? “Misschien kan ik hem nog vrijkopen met mijn parel!” 
dacht Artaban. En zo snel als zijn oude benen hem konden dragen liep hij met de menigte mee naar de 
poort.

Daar kwam plotseling uit een zijstraat een troep soldaten, die een meisje met zich mee sleepten. Haar 
jurk was gescheurd en ze schreeuwde het uit van angst. Artaban bleef staan, hij had medelijden met 
haar. Het meisje zag aan zijn kleren dat hij een Perzische geleerde was. “Help me!” riep ze. “Mijn vader 
kwam ook uit Perzië, maar nu hij dood is hebben ze me als slavin verkocht. Red me van wat erger is 
dan de dood!” Artaban beefde. Hij had nog maar één kostbaar geschenk voor de koning die hij zocht. 
Tijd om lang na te denken was er niet. Hij nam de parel uit zijn gordel en hield hem in zijn open hand. 
Verbaasd en begerig keken de soldaten naar de glanzende steen. Ze lieten het meisje los, grepen de 
parel en verdwenen.

Op hetzelfde moment werd het aardedonker en een aardbeving deed de grond trillen. De muren van 
de huizen schudden heen en weer. De mensen vluchtten zo snel mogelijk de poort uit, maar Artaban 
bleef staan. Hij had geen haast meer en hij was niet bang. Zijn laatste geschenk voor de koning had hij 
weggegeven. Hij had geen hoop meer hem nog te vinden. Zijn zoeken was afgelopen.

Opnieuw deed een aardschok de grond trillen. Een steen 
uit een muur viel op het hoofd van Artaban en hij viel 
neer. Hevig geschrokken knielde het meisje dat door 
hem was bevrijd naast hem neer. Het was alsof hij met 
iemand sprak die zij niet kon zien. 

Ze zag zijn lippen bewegen en ze hoorde hem fluisteren:
“Maar Heer, wanneer zag ik u dan hongerig en heb ik u 
te eten gegeven? Of dorstig en heb ik u te drinken 
gegeven? Wanneer zag ik u dan als vreemdeling en heb 
ik u opgenomen? Of naakt en heb ik u gekleed? 
Wanneer zag ik u ziek of in de gevangenis en ben ik bij 
u gekomen? Drieëndertig jaar heb ik u gezocht, maar 
nooit heb ik u gevonden.” Hij zweeg en van veraf maar 
toch duidelijk hoorde het meisje een stem die zei:
 “Wat je voor mijn broeders hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan!”

Een glans van verwondering en vreugde kwam over het bleke gezicht van Artaban. Een laatste lange 
zucht van bevrijding kwam over zijn lippen. Zijn reis was geëindigd. Zijn geschenken waren aan-
genomen. De vierde Wijze had de Koning gevonden.

Het verhaal is geschreven door Henry van Dyke in 1896



        Vanuit Den Helder

 VEERKRACHT

 Het begint al op de boot. De overkant.
 Stad en land dat achter ligt, het vooruitzicht op een eiland.
 Het weiland wacht, het strand, maar meer dan dat de rust
 van kust aan alle kanten.
 Wie er uitwaait vindt een tweede thuis,
 wie er huiswaarts gaat mag uit.
 Vooruit, laat los wat vasteland is, nog voor het veer lost laad je op.
 Kalmte in De Kop laat zich steevast vinden,
 waar de stad zich met het wad verbindt.

 Yanaika Zomer,
 stadsdichter Den Helder

        Vanaf Texel

 STROOMLIJN

 Het welkom klinkt. Het Hoornder kerkje zwaait ons uit,
 blozend lonkt de Lange Jaap. Hun stralen raken
 waar ruimte is en lucht. De tussentijd geeft kans
 om uit te kijken, met helder zicht de horizon
 verkennen, de zee te proeven. De stad trekt
 harder dan het tij. Het veer vaart het verband,
 brengt eiland bij vasteland; golven overbruggen.
 Wat blijft is het verlangen naar nieuw beleven
 en terug te komen. Het begint al op de boot

 Fiet van Beek,
 eilanddichter Texel

foto: Flying Focus 
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Mijn God
Het beeld dat mij diep geschokt heeft is dat van twee zusjes 
ergens in de Gazastrook. Het oudste meisje zal een jaar of 
vijf zijn. Ze is gewond. Ze zit op een bed dat moet dienen als 
behandeltafel in een provisorisch veldhospitaaltje, of 
misschien zelfs dat niet. Misschien is het alleen maar een in 
de haast vrijgemaakte ruimte temidden van alle destructie 
en ellende. De wonden van dit meisje worden verzorgd. 
Dan komt de vader binnen met een meisje van een jaar of 
twee. Ook zij is gewond. Ze zit onder het gruis, bloed op haar 
rug. Het kind huilt niet, ze is verstijfd. Ze wordt ook op het 
bed neergezet. Als het eerste meisje haar ziet komt ze 
ondanks haar eigen pijn naar voren om haar te omhelzen, als 
ze kon. Ze roept uit: “Mijn zusje! Mijn lieve kleine zusje!”

Mijn God, wat doen we mensen aan! Wat doen we kinderen 
aan. We weten toch wat dit weer voor oneindige gevolgen heeft aan trauma’s en haat. En 
waar is God in dit alles? Is het niet de Abrahamitische God, de God van de Joden, moslims en 
christenen die van alle kanten aangeroepen wordt om alle ellende op aarde? Je zult maar 
gegijzeld zijn, gemarteld worden. Je zult maar vastzitten op een plek waar de bommen 
vallen. Je zult maar bij zoveel dode familieleden, geliefden, staan en uitroepen: ‘Heer, 
ontferm u over ons’.

De vraag naar God gaat over de vraag naar wat wij als mensen heilig achten. Dan vallen er in 
het licht van de oorlog heel wat godsbeelden door de mand. We zien valse goden die 
surrogaatoplossingen bieden. We zien nationalistische goden die je alleen maar gelijk geven. 
We zien goden die strijden voor ‘zuivere religie’ die uiteindelijk alleen maar om dominantie 
over anderen gaat. Er zijn ook goden die mensen innerlijk verscheuren onder onoplosbare 
dilemma’s. En goden die bagatelliseren, het leed negeren of als onbelangrijk wegzetten.

We kunnen naast valse goden ook spreken van kleine goden. Dat zijn goden in de sfeer van 
standaard-overtuigingen, die het ‘beter weten’ en anderen bestraff en. Of kleine goden die 
zoete lieve wereldbeelden scheppen, maar blind zijn voor de werkelijkheid. Die kleine goden 
stellen ons teleur. Ze zijn eenzijdig en schieten tekort. Ze geven juist gevoelens van onmacht 
en hopeloosheid als we geconfronteerd worden met de realiteit. Een geloof dat alles 
gladstrijkt ontkent de grote moeiten die mensen kunnen ontmoeten in hun bestaan, en de 
ambivalentie die het leven (persoonlijk en op grote schaal) met zich mee kan brengen.

Hoe staat het dan met de Abrahamitische God, die van Joden, moslims en christenen? Daar 
valt veel over te zeggen, en veel van wat in de Bijbel staat heeft tegenwoordig – lijkt wel – 
een bijsluiter nodig. Eén ding dan: in de tijd van David hoorden we deze zin (Psalm 34:15): 
“Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.” Het is een begin. Laten
we hopen en handelen, zodat bij wijze van spreken de twee kleine zusjes in hun verdere 
leven vrede en geluk zullen kennen.

Ds. Anne Kooi, predikant van de protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn 

Met dank aan prof. Hanneke Schaap-Jonker
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Uit het Waalder archief        10-20-30-40 jaar geleden

1983  Bankzaken
Meer dan een jaar geleden hebben we de gemeente een keer een compliment gemaakt voor het 
plaatsen van een aantal banken in- en om De Waal. De plekjes waren met zorg gekozen. Niet 
alleen om het uitzicht maar ze waren ook zo geplaatst dat de oude mensen uit “De Huuskoog” 
van bankje naar bankje een wandeling konden maken, Bijzonder strategisch was het bankje langs 
het fi etspad nabij de Langwaal. Zo kwam precies een rondje Bomendiek binnen bereik en werd er 
veel en dankbaar gebruik van gemaakt.
Maar… op een dag was het bankje verdwenen. Het had z’n tegels meegenomen, de gaten weer 
dicht gemaakt en was zelf aan de wandel gegaan. Waarheen? Waarom? Bij de gemeente kon 
men op deze vragen geen antwoord geven. Inmiddels is het bankje weer opgedoken, helemaal 
aan de andere kant van De Waal! Welke zorgzame ziel vond het fi etspad en de Bomendiek te 
gevaarlijk voor de bejaarden? De gemeente in ieder geval niet, zij hebben toegezegd een nieuw 
bankje te plaatsen op dat uitgekiende plekje langs het fi etspad. Binnen niet al te lange tijd kunnen 
de bejaarden en slecht ter been zijnden hun rondje Bomendiek weer maken.

1993  Volleybal en badminton
Ook dit jaar spelen we weer elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 
badminton. En het volleyballen is elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.30. 
Zoals u misschien wel weet; wij sporten voor ons plezier dus geen top-
sport. Het gaat erom dat je lekker een avondje bezig bent en ook nog wat 
aan je conditie doet. Tussendoor nemen we altijd pauze om met z’n allen 
even een bakkie te doen. Misschien zijn er mensen die denken: dat lijkt 
mij wel wat. Nou, kom gerust eens langs in het dorpshuis of doe vrij-
blijvend een paar keer mee. Dan weet je waar het om draait: sportiviteit 
en gezelligheid. We kunnen nieuwe leden gebruiken! Voor de contributie 
hoef je het ook niet te laten want die is maar 50 gulden per seizoen.

2003  Ouwe Sunderklaas
Op 12 december vierden we weer met z’n allen het Ouwe Sunderklaasfeest. Er waren 19 voor-
stellingen te bewonderen. Er waren meerdere voorstellingen die te maken hadden met het afge-
blazen sinterklaasfeest. De Ouwe Sunderklaas kwam wél en nam diverse Waalder gebeurtenissen 
op de hak. Een andere groep liet door een gordijn afgaan wat uit De Waal verdwenen was: de 
feestcommissie, Sinterklaas, enz. Het parkeerprobleem op het Hogereind werd opgelost door dan 
maar allemáál bloempotten op straat te zetten, dan werd het in ieder geval mooier in de straat. 
Hans de Winter en Joke Geldorp-Pantekoek bespraken en bezongen hun zorgen en oplossingen 
en een speuler die iemand met een fototoestel op bezoek kreeg waarschuwde: Pas op, want ze 
willen wel érg veel van je weten! De jeugd deed het ook prima met mooie voorstellingen 
waaronder ook zwarte pietjes en de kinderen uit het kampeerblad. De rijdende glasbak was een 
meesterwerkje. De jury had een zware taak aan het verdelen van de prijzen!

2013  Kinderkerst
Op kerstavond vindt er weer een kerstviering plaats. Om 17.00 uur kan ieder die dat wil met een 
lichtje bij de rotonde verzamelen. Dan lopen we naar de kerk toe waar onder begeleiding van zang 
het kerstverhaal door de kinderen wordt gespeeld. Het duurt tot ongeveer 17.45 uur. Na de kerst-
viering wordt er bij de kerstboom bij het dorpshuis glüwein en warme chocolademelk geschonken. 
Iedereen is welkom!
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       Texels Welzijn
Texels Welzijn vormt het eerste aanspreekpunt voor alle burgers 
op Texel bij vragen op het gebied van welzijn en maatschappelijke 
ondersteuning. De dorpswerker van De Waal denkt met u mee en 
gaat met u op zoek naar oplossingen op maat. Tevens wordt er 
aandacht geschonken aan ondersteuning van mantelzorgers. 
Wanneer u een vraag heeft kunt u ook een afspraak maken via 
onderstaand telefoonnummer, waarna de dorpswerker bij u aan 
huis komt om de situatie te bespreken. Ook voor Maatschappelijk 
werk en Dienstverlening kunt u bij haar terecht.

Inloopspreekuren Texels welzijn zijn 1x per 2 weken van 10.30 tot 11.30 uur.
Te weten op: 2, 16, en 30 augustus , 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 
november en 6 en 20 december 2023. De koffi  e inloop is wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur.

Veranderende werkwijze Dorpswerker
Het wekelijkse inloopspreekuur van de dorpswerker van Texels Welzijn gaat veranderen. Het inloop-
spreekuur was bedoeld om mensen te laten binnenlopen in het dorpshuis met vragen, advies of onder-
steuning. In de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Daarom wordt het inloop-
spreekuur een koffi  emoment voor iedereen die het gezellig vindt om gezamenlijk koffi  e te drinken in 
het Dorpshuis. We hopen dat de koffi  emomenten ruimte bieden voor boeiende gesprekken, nieuwe 
ontmoetingen en het delen van verhalen tussen buren en dorpsgenoten. Dus, kom langs op woensdag 
tussen 10 en 12 uur in De Wielewaal. Zeker in de komende winterdagen is het Dorpshuis een warme 
plek om gezellig samen te komen. Iedereen is van harte welkom!

Uiteraard blijft het mogelijk om een afspraak te maken met mij als dorpswerker, dat kan middels 
telefoon, mail of ik kom op huisbezoek. 

Mantelzorgers
Op vrijdag 10 november 2023 was de dag van de mantelzorger. Op deze 
dag hebben de medewerkers van Texels Welzijn de mantelzorgpakketten 
rond gebracht over het eiland aan de mantelzorgers. Dit pakket is aan-
geboden ook namens de gemeente Texel, als waardering voor de zorg die 
bewoners geven aan hun naasten. 

Op 3 december is er een bijeenkomst georganiseerd voor jonge mantel-
zorgers bij de Krim. De eerstvolgende is gepland op 27 januari 2024. 

De Waalder- Eilandquiz
Op zondag 12 november 2023 is door de Dorppscommissie de 
Waalder-Eilandquiz georganiseerd. Het was een leuke en vooral gezellige 
middag. Op deze middag heb ik als dorpswerker weer veel geleerd over de
historie van jullie prachtige dorp! 

Café Brainstorm najaar 2024
Ook in 2024 zal Texels Welzijn in samen werking met Therapie Wolf een aantal avonden organiseren 
voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en/of geïnteresseerden. Ten tijden van het schrijven 
van deze oplage, zijn de onderwerpen nog niet bekend voor de avonden van 2024. Meer informatie zal 
de komende periode worden verspreid in het Dorpshuis en op de site van Texels Welzijn, 
www.texelswelzijn.nl

Actie Energiesolidariteit Texel verlengd... Texelaars die door de gestegen energiekosten in 
problemen zijn geraakt, kunnen nog tot 31 december 2023 een aanvraag doen voor een 
fi nanciële tegemoetkoming.
De actie is bedoeld voor huishoudens die in de problemen zijn gekomen door de gestegen energie-
kosten. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen van €380,- (voor huishoudens zonder kinderen) 
of €760,- (voor huishoudens met kinderen). Dit bedrag wordt rechtstreeks aan de energieleverancier 
betaald en kan worden aangevraagd bij Texels Welzijn, tel. 0222 312696. De aanvraag is eenvoudig en 
wordt met respect voor de privacy wordt behandeld. 
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           Het Texelfonds, Stichting Texels Welzijn, Bewind
           voering Texel en de Gemeente Texel sloegen vorig
           jaar de handen ineen en zetten een solidariteits-
           actie op touw. 
           v.r.n.l.: Jan, Anouk, Adrie, Toon, Anne, Cor, Dirk en 
           Roland met de klusbus van de FIXbrigade. Dit zijn de 
           vrouwen en mannen van de FIXbrigade-Texel. 
           Het is weer koud. Ik krijg het huis niet warm en durf de 
           verwarming niet hoger te zetten. Ik knoop de touwtjes al
           aan elkaar, het groeit me nu echt boven mijn hoofd. Hoe
           los ik dit op? De FIXbrigade ziet dat juist mensen rond  
           het minimum letterlijk in de kou zitten. Daarom heeft 
           FIXbrigade voor hen de simpelste aanpak bedacht: 
           direct praktisch oppakken. Deze mannen en vrouwen 
           helpen door te doen om de koude tocht buiten te 
houden. Het enige, dat je hoeft te doen, is bellen. Bel 0222-314939. Mailen kan ook. Wij vragen niet. 
We doen. Roland of Mart komen langs om in huis te zoeken naar wat de FIXbrigade kan doen om de 
warmte binnen te houden. Hij loopt het hele huis door. En dan komt een duo het uitvoeren. Doen, want 
zij staan klaar voor je!

Waarom doen ze het?
We hebben werkoverleg in de schuur van Dirk op het terrein van Ewald Witte aan de Genteweg. We 
zijn vrijwilligers van alle leeftijden. Waarom doen deze mannen en vrouwen dit voor je? ‘Letterlijk voor 
de warmte.’ ‘Ik vind klussen leuk. Help graag mensen en ik heb een leuk maatje waarmee ik de 
klussen doe.’ ‘Ik wil iets betekenen voor een ander.’ ‘Omdat mensen letterlijk en fi guurlijk in de kou 
staan. Het idee dat mensen zo lang mogelijk thuis, zelfstandig moeten blijven wonen, betekent ook 
eenzaamheid en er alleen voor staan. Schrijnend en daarom wil ik helpen.’ ‘Mijn eigen huis heb ik 
verbouwd en die kennis wil ik inzetten voor anderen.’ ‘Ik heb me aangemeld omdat de situatie 
afgelopen winter me raakte. Waarom betaal ik zo weinig en anderen zoveel? Ik klus graag, dus zo wil 
ik helpen.’

Wat kost het? Niets!
Wat doen we? We hebben al een aantal woningen zuiniger gemaakt met hele simpele maatregelen 
als een tochtstrip plaatsen, kieren dicht maken en de buitendeur goed laten sluiten. Als duo’s raken we 
steeds meer op elkaar ingespeeld. Meld je aan: bel 0222- 31 49 39 vraag naar Gemma, want je krijgt 
TexelEnergie aan de lijn. Ze is er elke werkdag tot 12 uur. Doe je het liever op jouw moment mail dan: 
info@fi xbrigadetexel.nl. Dirk of Mart bellen dan om een afspraak te maken. Warmte groet van de FIX 
brigade.

Texels Welzijn dorpswerker De Waal: Barbara Pieterse  -  tel. 312696 | 
B.pieterse@texelswelzijn.nl |  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag.           

           Het Texelfonds, Stichting Texels Welzijn, Bewind
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           vrouwen en mannen van de FIXbrigade-Texel. 
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